
        
            
                
            
        

    
	Bijna thuis

	 

	Ontwaken

	 

	Langzaam, bijna onmerkbaar, trekt de mist op die Mickey Saunders omhult. Zo langzaam dat het lijkt alsof de mist er altijd is geweest. En daarvoor? Duisternis. Dat moet wel, want die mist moet ooit zijn begonnen. En daar weer voor? Herinneringen flitsen door Mickey’s hoofd. Zon, licht. Iets zegt hem dat dat vóór de duisternis moet zijn geweest. Het is lekker warm. Hij sluit zijn ogen en valt in slaap. Zijn eerste slaap in lange tijd. Te lang om te bevatten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er heel lang geen tijd is geweest.

	Als Mickey wakker wordt is de mist vrijwel opgetrokken. Boven zich ziet hij een wit plafond. Hij kan zich niet herinneren dat plafond ooit eerder te hebben gezien. Maar ja, hij heeft nog nooit een plafond echt goed bekeken. Herinneringen komen boven. Het ruimteschip. De vriescabine. Het gevoel in een diepe put te zinken als de apparatuur in werking wordt gesteld die hem en Christa de bijna-dood in brengt.

	Christa.

	Kennelijk zijn emoties sterker dan herinneringen. Mickey is klaarwakker. Hij wil overeind schieten maar zijn spieren lijken van deeg. Gelukkig kan hij zijn hoofd draaien. In het bed naast hem ligt Christa, zo te zien in diepe slaap. De opluchting werkt beter dan het beste slaapmiddel.

	Het is nog steeds licht als hij opnieuw wakker wordt. Wit licht, met een snufje rood. Het valt door een raam in een blauwwitte muur, op een blauwwit plafond, en op de blauwwitte beddenlakens van waaronder Christa naar hem ligt te kijken. Ze steekt haar hand uit, die koud aanvoelt.

	“Hallo”, zegt Mickey.

	“Hallo”, glimlacht Christa.

	“Weet jij waar we zijn?”

	Voordat Christa kan antwoorden schuift een paneel in de muur open en stapt een man in blauwwitte doktersjas de kamer binnen. “Aha, onze patiënten zijn wakker”. Zijn opgeruimde toon en vriendelijke, ietwat bolle gezicht zeggen natuurlijk niet alles, maar toch stelt zijn verschijning Mickey enigszins gerust. Enigszins, niet helemaal. Want hoe zijn ze vanuit de vriescabines in dit... ziekenhuis... terechtgekomen? Eén ding is zeker; ze zijn niet op aarde. De aarde bestaat niet meer.

	De dokter pakt een stoel en gaat tussen Mickey en Christa zitten. Hij ziet er verbazend menselijk uit voor iemand die per definitie van een andere planeet dan de aarde moet komen. Zijn huid heeft een vreemde geelbruine kleur en zijn hoofd lijkt en beetje te groot voor zijn lichaam, maar verder zou hij op aarde niet echt opvallen. Nou ja, zijn hoofd is wel erg kaal. Alsof de dokter niet zijn haren is kwijtgeraakt met het klimmen der jaren, maar alsof hij nooit haar heeft gehad. En zijn neus zou kunnen doen vermoeden dat hij wel een glaasje lust. Misschien is dat ook wel zo. Ook op aarde lopen - liepen – mensen rond met een drankprobleem.

	“Ja, ik heb gewoon twee armen en twee benen, net als jullie.” Mickey krijgt een kleur, hij heeft de dokter kennelijk met verbazing aangestaard. “Hindert niet, hoor”. De dokter lacht breed, iets waarvoor zijn mond lijkt te zijn ontworpen. “Tenslotte weet ik veel meer van jullie dan jullie van ons”.

	Ook al was Christa op aarde degene die bijna altijd aan de touwtjes trok, Mickey voelt het als zijn plicht om hen beiden door dit avontuur te leiden. “Wie zijn ‘ons’? Overigens, u spreekt uitstekend Engels.” Het kan nooit kwaad de man een beetje te vleien.

	“Het zal jullie verbazen, maar iedereen spreekt hier Engels. Er zijn vele dialecten, maar geen enkele andere taal.”

	Christa is praktisch als altijd. “Heeft u iets te drinken voor ons? We zijn nogal lang onder zeil geweest.”

	De dokter pakt voor elk een glas met iets dat op water lijkt. En er ook naar blijkt te smaken. Hij kijkt opeens ernstig. “Nogal lang, ja. Ik zal jullie vertellen hoe lang. We – de bewoners van deze planeet – hebben zich vanaf de vroegste tijden voorbreid op jullie komst. Toen het moment naderde dat we jullie konden ophalen zijn enkelen van ons voorbereid op de taak jullie welkom te heten en onze wereld aan jullie voor te stellen. Ik wil jullie graag in het kort vertellen wat er is gebeurd sinds jullie van de aarde vertrokken:”.

	Als we worden verwacht, denkt Christa, willen ze iets van ons. Laat hem maar praten en ons maar luisteren, dat lijkt het veiligst. Ze kijkt streng naar Mickey die snel zijn mond sluit en achterover gaat liggen.

	“Mijn naam is Gulbert Quaacks.” Hij ziet Mickey en Christa zich afvragen hoe Engels die naam kan zijn. “Door de eeuwen is onze taal natuurlijk geëvolueerd. Op jullie aarde zou ik Gilbert of Dilbert hebben geheten, of zoiets. Maar laat ik het verhaal vanaf het begin vertellen. Toen jullie vanaf de aarde vertrokken was jullie heelal bijna aangeland in de tweede en laatste fase van zijn levenscyclus. Na miljarden jaren van uitzetting begon jullie heelal  steeds sneller te krimpen. Jullie zijn gelukkig ruim op tijd vertrokken.”

	“Het was meer geluk dan wijsheid”, zegt Mickey met een stem waarin de verbazing, of misschien de opluchting doorklinkt, dat hij en Christa dit avontuur – tot nu toe – hebben overleefd. “We vlogen weliswaar zo snel mogelijk weg van het centrum van het heelal, maar eerlijk gezegd verwachtte ik niet dat we de aantrekkingskracht van het krimpen van de Oerknal zouden kunnen overwinnen”. “Dat vertelde hij me overigens pas toen we al onderweg waren”. Christa lijkt daar nog steeds een beetje ontstemd over. “Waar zijn we al die tijd geweest?”

	“In wat je ‘het centrum van alle heelals’ zou kunnen noemen”, antwoordt dokter Gulbert. “Als je sneller gaat dan ongeveer vijfmaal de lichtsnelheid vlieg je door een soort virtueel membraan een plaats binnen die absoluut, helemaal, volkomen leeg is. We noemen deze plaats de Oorsprong, misschien vanuit een bijna verdwenen maar kennelijk onuitroeibare hang naar mysterie. Het is niet bekend of de Oorsprong één plaats is, of een toestand die altijd en overal kan optreden als je maar snel genoeg gaat. Het rare is dat, ook al hebben we een keer tien ruimteschepen naar de Oorsprong gestuurd, ze elkaar nooit zijn tegengekomen. Behalve jullie. We kwamen jullie wel tegen, misschien omdat jullie vanuit een andere richting, een ander heelal, kwamen. Of vanwege een andere reden, waar ik zometeen op kom. Of nee, misschien moet ik het meteen maar vertellen. Jullie zijn niet op een planeet die is ontstaan nadat jullie eigen heelal was ineengekrompen tot een zwart gat en er uit de daaropvolgende oerknal een nieuw heelal is gevormd. Jullie zijn nu in een heelal dat pas is gevormd in de oerknal daarna”.

	De implicaties dringen niet meteen tot Mickey door. “Dus de theorie van uitdijende en weer krimpende heelals klopt? In onze tijd werd gedacht dat er na de krimp van ons heelal misschien helemaal geen nieuw universum zou ontstaan, of dat het volgende heelal alleen maar zou uitzetten en niet zou krimpen.” Maar Christa is al een stap verder. “Daar hebben we het later nog wel eens over. Hoe kunt u weten dat wij – een heelal hebben overgeslagen?” Ze schrikt. “Oh mijn god, zijn mensen uit dat heelal bij ons aan boord geweest? Hebben ze iets achtergelaten om hun aanwezigheid kenbaar te maken? Maar waarom hebben ze ons dan niet gewekt?” Christa kijkt alsof ze wil controleren of de onbekende bezoekers haar portemonnee niet hebben gepikt.

	Dokter Gulbert glimlacht. “Dat is precies wat er is gebeurd. Bewoners uit het vorige heelal hebben jullie ruimteschip ontdekt. Maar hun ontwikkeling was zo traag gegaan dat ze pas tegen het einde van de levensduur van hun heelal de technologie hadden om jullie te vinden. En dan niet met bemande ruimtevaartuigen, maar louter met wat jullie radiosignalen zouden noemen. Op het gebied van immateriële informatieoverdracht en energie waren ze verder dan jullie ooit zijn gekomen. Misschien hechtten ze daarom minder waarde aan ruimtevaarttechnologie. Hoe dan ook, ze vonden jullie, maar wisten dat ze jullie nooit fysiek zouden kunnen bereiken. Niet in de tijd die ze nog hadden voordat hun heelal zou sterven.

	“Wat tragisch”, mompelt Mickey, de romanticus. Christa haalt haar schouders op. Gedane zaken nemen geen keer.

	“Toch zijn deze mensen – laten we ze zo noemen – heel belangrijk geweest voor ons, en voor jullie”, vervolgt dokter Gulbert. Want ze wilden hun eigen kennis via jullie doorgeven aan degenen die na hen zouden komen, aan ons dus. De reden was niet alleen dat ze niet wilden dat al hun bloed, zweet en tranen verloren zouden gaan. Nee, ze wilden dat wij hun fouten, en die van jullie beschaving, zouden vermijden. Dat de oorlogen, epidemieën en andere rampspoed die jullie en zij hebben meegemaakt ons bespaard zouden blijven en wij ons verblijf in het nieuwe heelal zouden kunnen beginnen in een wereld waar armoede, overbevolking, oorlog en dergelijke onbekend zouden zijn”.

	Christa zit rechtop in bed. “Wilt u beweren dat ze de ingevroren mensen, dieren enzovoort die wij aan boord hadden om ergens een nieuw leven te beginnen hebben gemanipuleerd?”

	Dokter Gulbert kan zijn tevredenheid over zijn snelle leerling niet verbergen. “Ja. En jullie bekijken nu het resultaat”. Dat hoofd had wel wat kleiner en minder kaal gemogen, denkt Mickey.

	Het lijkt alsof dokter Gulbert Mickey’s gedachten raadt, maar hij zegt er niets over. “Nadat ons heelal – dit heelal – was gevormd gingen de capsules aan boord van jullie ruimteschip – met ons erin – op zoek naar een bewoonbare wereld. Die vonden ze. Sinds enkele honderdduizenden jaren wonen we hier”.

	“Maar waarom spreekt u Engels?” vraagt Christa.

	“Omdat dat de taal was die de leermachines aan boord van de capsule ons hebben bijgebracht. Toen we hier landden hadden we in onze hoofden en in de apparatuur die we bij ons hadden in principe alle kennis en middelen die we nodig hadden om een beschaving te stichten. Op kleine schaal weliswaar, maar toch. In het begin waren we met slechts enkele honderden mensen. Geprogrammeerd door de Ouden – de bewoners van het vorige heelal – wisten we onderlinge strijd grotendeels te vermijden. We leven lang, zo’n tweehonderd jaar, maar zijn niet erg vruchtbaar. Op deze hele planeet wonen nog geen dertig miljoen mensen.”

	“Dus uw beschaving is begonnen met de kennis en middelen waarmee de onze is geëindigd.” Als jullie hier al miljoenen jaren leven moeten jullie inmiddels wel een fenomenaal niveau van technologie hebben bereikt.”

	“Dat klopt.” Dokter Gulbert lijkt oprecht trots. “Maar niet in de zin die jullie waarschijnlijk voor ogen hebben, met ruimtevaartuigen en tijdmachines en zo. Vergeet niet dat we een belangrijke drijfveer van jullie  - strijd – niet hebben, of in ieder geval veel minder dan jullie. Jullie waren een volk van tijgers. Wij zijn een volk van antilopen.” Hij staat op en pakt zijn jas. “Laten we het voor dit moment hier even bij houden. Ook al hebben jullie de afgelopen tijd flink kunnen uitslapen, het ontwaken uit de vriesmachine moet vermoeiend zijn geweest. Ik zag Mickey zojuist al gapen. Ik laat jullie zometeen iets te eten brengen en kom jullie morgenochtend halen voor een rondleiding door onze hoofdstad.” “Daar kijken we naar uit”, zegt Christa. “En ik zou inderdaad best wel een hapje willen eten.”

	“Hoe voel je je?”, vraagt Mickey als dokter Gulbert de deur achter zich heeft teruggetrokken – en heeft afgesloten waarschijnlijk.

	“Eigenlijk prima, maar slaperig. En hongerig.” Christa kijkt de kamer rond, alsof ze een manier zoekt om te ontsnappen. Mickey ziet het. “Ik denk niet dat we hier gemakkelijk wegkomen. Deze mensen hebben waarschijnlijk manieren om ons in de gaten te houden die wij ons niet eens kunnen voorstellen.”

	“Ach, ik weet ook niet of we wel weg zouden moeten willen. Waar kunnen we heen? En we zijn waardevol voor hen, anders hadden ze al die moeite niet voor ons gedaan. Mijn grootste angst is dat één van de partijen die op deze planeet om de macht strijden – die zijn er volgens mij altijd, zelfs onder antilopen – ons gebruikt om zijn eigen positie te versterken. We moeten zo snel mogelijk de mogelijkheid krijgen om te communiceren met wie we willen.” Ze kijkt naar de lamp in het plafond, alsof daarin misschien een microfoon zit verborgen.

	De deur gaat open en een zo te zien jonge vrouw komt binnen met twee bladen met voedsel. Ze knikt vriendelijk maar lijkt een beetje verlegen. Snel trekt ze de deur achter zich terug. “Mmm.” Mickey kijkt een beetje teleurgesteld naar zijn blad. “Na miljarden jaren vasten had ik wel een lekkere hamburger gelust.” Christa kan haar leedvermaak niet helemaal verbergen, en ze doet er ook niet veel moeite voor, vindt Mickey. “Dat is nu beschaving, schat. Sla en worteltjes, zo te zien. En een maïskolf of zoiets, maar gekookt en niet gebakken. Ze zijn hier vast allemaal vegetarisch.” Mickey’s verschrikte blik geeft haar het eerste gevoel van voldoening sinds hun ontwaken. Een herinnering aan thuis.

	Ze zwijgen tijdens het eten en worden al snel slaperig. Als Mickey wegglijdt in de leegte die de afgelopen miljarden jaren zo vertrouwd was blijft één gedachte nog even hangen.

	Wat is er gebeurd met de andere twee capsules die aan boord waren van het ruimteschip?

	 

	Anna

	 

	Als ze de volgende ochtend wakker worden – Christa neemt tenminste aan dat het ochtend is, en dat ze niet langer dan een halve dag hebben geslapen -  ligt er voor beiden een stapeltje kleren klaar. Mickey vindt het geen prettig idee dat mensen in en uit hun kamer kunnen lopen terwijl zijzelf slapen, maar daaraan is voorlopig waarschijnlijk niets te doen. Naast hun kamer is een badkamer met alles erop en eraan: douche, bad, stoomcabine. Jammer dat ze de tijd niet hebben om er ten volle van te genieten, na al die jaren in coma. Om beurten nemen ze een douche – een heerlijke douche, met water dat zacht aanvoelt en waarvan de temperatuur zich naar behoefte lijkt aan te passen. Mickey staat natuurlijk weer veel te lang onder de douche, volgens Christa, en als hij de kamer binnenkomt zit dokter Gulbert al op hen te wachten, net zo opgeruimd als gisteren. Maar hij heeft dan ook zijn leven lang toegeleefd naar de ontmoeting met de tijdreizigers.

	“Goede morgen. Goed geslapen?” Voordat ze kunnen antwoorden vervolgt hij: “Vandaag wil ik jullie graag iets van onze wereld laten zien.” “Dat lijkt ons heel interessant, maar volgens ons is het belangrijk dat we kennismaken met degenen die de leiding hebben over jullie beschaving, als die mensen er zijn.” Dokter Gulbert lacht. “Ik ben niet naïef, Christa. Ik kan me jouw zorg goed voorstellen. Jullie zijn misschien een beetje bang dat jullie worden gemanipuleerd, dat bepaalde mensen – misschien ikzelf wel – een slaatje willen slaan uit onze ontmoeting.” Mickey trekt een gezicht alsof hij wil zeggen ’nee dokter, jij natuurlijk niet, dat weten we best’, maar Gulbert negeert hem. “We gaan eerst naar de president van dit land – er is op deze planeet slechts één land -  en daarna kunnen we jullie voorstellen aan de bevolking. Via de, eh, televisie, zeg maar. Vervolgens laat ik jullie het land zien en kunnen jullie kennismaken met wie je maar wilt.”

	Mickey kijkt naar Christa. Het lijkt een goed plan, en veel keus hebben ze waarschijnlijk toch niet. Dokter Gulbert gaat hen voor naar de lift. Een heel gewone lift. Geen materietransporteur, geen vliegende schotel. Gulbert ziet Mickey’s verbazing, of teleurstelling. “De lift is nog steeds de efficiëntste vervanger van traplopen. Ik ben bang, Mickey, dat deze stad opvallend veel lijkt op die op jouw aarde. En dan niet de stad die jullie verlieten in je ruimteschip, maar de steden van jullie eenentwintigste eeuw. Energie is hier schaars, net als toen bij jullie. We moeten zuinig zijn met wat we nog hebben.”

	“Kunnen jullie geen energie halen vanaf andere planeten?”, vraagt Mickey verbaasd. “Of van jullie zon?” Het verontrust hem dat deze beschaving, geavanceerd genoeg om hun minuscule scheepje uit de ruimte te plukken, gebrek heeft aan energie. En als energie nu al schaars is en er kennelijk geen winbare reserves zijn, wat dan te doen over honderd jaar? Of tweehonderd?

	Buiten is het aangenaam warm. De lucht is droog; het zou een lentedag in het verre Engeland kunnen zijn. Jammer dat de gebouwen zo hoog zijn en zo dicht bij elkaar staan. Als er op deze planeet slechts dertig miljoen mensen wonen zou er toch geen gebrek moeten zijn aan ruimte.

	De driewieler die hen naar de president brengt is comfortabel en geruisloos. “Elektrisch aangedreven”, legt Gulbert uit. Mickey zoekt vergeefs naar een kap, zoals cabrio-sportwagens vroeger hadden. De lucht ziet er zo grijsblauw uit dat het elk moment lijkt te kunnen gaan regenen, hoewel er geen wolken zijn te zien. Nou ja, laten ze maar gewoon genieten van de rit. Het idee om weer buiten te zijn, niet meer afhankelijk van de ingeblikte lucht in het ruimteschip, maakt dat Mickey en Christa zich al een beetje thuis beginnen te voelen. Als Mickey naar de schaarse beetjes hemel tussen de gebouwen kijkt hoopt hij dat ze hier ook vliegtuigen hebben. Geen automatische luchttaxi’s, zoals na de eenentwintigste eeuw op aarde, maar vliegtuigen voor echte mannen, met een stuurknuppel, gashandle en roerpedalen. Hij wil Gulbert ernaar vragen, maar die wijst naar de gebouwen rechts van hen. “Deze stad is het regeringscentrum van ons land. Zo’n twintig procent van de bevolking woont en werkt hier.” Christa kijkt naar de bijna verlaten wegen. “Is het soms vakantietijd? Of slaapt iedereen nog?”  “Of werken de mensen soms vanuit huis?” vult Mickey aan. “Inderdaad”, antwoordt Gulbert. “De productie van goederen is vrijwel volledig geautomatiseerd. Robots doen het uitvoerende en grotendeels ook het leidinggevende werk. De fabrieken bevinden zich onder de gebouwen. Daarboven werken de mensen, als ze tenminste een werkruimte nodig hebben, voor vergaderingen en zo. Daarboven zijn weer de woonruimten. Ik zal het jullie binnenkort allemaal laten zien. Als jullie willen, tenminste, want voor jullie hebben we een plaats in gedachten die jullie iets meer aan thuis doet denken.” Nou, denkt Christa, dit ziet er allemaal al bijna uit als thuis. Tenminste, het thuis dat ze verlieten. De overeenkomst is Mickey ook opgevallen en verontrust hem. Op aarde trokken de mensen zich ook terug in steden zoals deze, toen de energiebronnen opraakten en duidelijk werd dat het einde van de aardse beschaving nabij was. Hij zegt er niets over. Je gastheren hun problemen voor de neus houden is meestal niet bevorderlijk voor hun humeur. En hij wil zelf liever ook zo lang mogelijk vergeten dat hij van een stervende planeet is gevlucht om hier misschien in precies dezelfde situatie terecht te komen. Na duizenden jaren van bloed, zweet en tranen ging de aarde ten onder aan de mens. Zijn erfenis moet nog miljoenen jaren levenloos door het heelal hebben gedwaald. Boeken, computerbestanden, kunstwerken, museumstukken. Zou een andere levensvorm de aarde ooit hebben ontdekt? De mens was in ieder geval niet in staat om de werelden waarop leven mogelijk was te bereiken op een wijze die praktisch nut had; ze waren gewoon te ver weg. Dus waarschijnlijk heeft niemand kunnen profiteren van de verworvenheden van de mens – of kunnen leren van zijn fouten. Behalve Gulbert en zijn volk. Maar nu zitten ze samen in hetzelfde schuitje, zo te zien. Nou ja, eerst maar eens horen wat de president te zeggen heeft. Zou dat de reden zijn waarom hij – of zij – hun eerste afspraak is vandaag? “Zeg Gulbert, wat is die president voor een man – persoon?” Mickey kijkt een beetje schuldig naar Christa, maar die vergeeft hem graag als Gulbert hen het opmerkelijke verleden vertelt van de vrouw die verleden jaar tot president is gekozen.

	“President Anna –hoge regeringsfunctionarissen spreek je aan met hun titel en voornaam – werd vierhonderd jaar geleden geboren op het platteland aan de rand van ons continent. Hoewel we geen religie kennen in de zin zoals jullie die hadden heerste er van oudsher een sterke, laten we zeggen, metafysische traditie in Draga, president Anna’s geboortestreek. Haar levensovertuiging zou je kunnen zien als een combinatie van boeddhisme en confucianisme; geen god, maar wel een geloof in een soort menselijke ziel. Hoewel, geloof is niet het juiste woord, maar dat zal president Anna jullie wel uitleggen. Eigenlijk heeft iedereen tegenwoordig deze levensovertuiging, maar Anna’s ouders waren voorlopers.” Mickey kijkt naar Christa. Het idee dat het hebben van een sterke levensovertuiging die nu door iedereen wordt gedeeld wordt gezien als voorop lopen verontrust hem. Het doet hem teveel denken aan de terreur van de wereldgodsdiensten op aarde tot ver in de tweeëntwintigste eeuw. Zelfs toen de laatste vormen van georganiseerde, totalitaire religies waren uitgestorven duurde het eeuwen voordat voldoende mensen in staat waren om zo zelfstandig en onbevooroordeeld te denken dat religie niet meer kon worden gebruikt voor het rechtvaardigen van oorlogen en onderdrukking. Niet dat oorlogen en onderdrukking daarna niet meer voorkwamen, bedenkt Mickey bitter. Uiteindelijk dreven die Mickey en Christa naar deze plaats. Misschien blijken ze ook hier niet veilig te zijn. Gulbert ziet Mickey’s blik en raadt wat hij denkt. Hij glimlacht geruststellend. “Iedereen mag hier geloven wat hij wil. Er is een scala aan levensovertuigingen. Maar het geloof in goden is praktisch gesproken dood. Zometeen zal je duidelijk worden waarom. Maar nu terug naar president Anna. Ze was een buitengewoon begaafde jonge vrouw, promoveerde voor haar dertigste in de natuurkunde en metafysica, en werd toen ongeneeslijk ziek. Ongeneeslijk in die tijd. Nu bestond er al lange tijd de techniek om levende wezens ‘in te vriezen’; in een tostand van schijndood te brengen, en eeuwen later weer tot leven te wekken, zoals ook is gebeurd bij jullie. Maar het was niet toegestaan om dat te doen met mensen. We zagen er het nut niet van in, en wat je de één geeft kun je de ander niet onthouden. We wilden op geen enkele wijze stimuleren dat mensen zich zouden laten ‘invriezen’ om te wachten totdat de technologie zou bestaan om het gehele menselijke lichaam oneindig lang te laten meegaan en mensen dus het eeuwige leven te geven. Niet op die manier. Maar Anna stelde een experiment voor. Zou het niet nuttig zijn om uit elk tijdperk enkele mensen ‘in te vriezen’ en die enkele honderden jaren later weer tot leven te wekken om hen over het verleden – hun heden – te laten vertellen? Op die manier zou de geschiedenis blijven leven in de letterlijke zin van het woord, en zouden we fouten uit het verleden minder gemakkelijk vergeten. Denk aan jullie Middelste Wereldoorlog. Nadat die was afgelopen geloofden jullie dat zoiets nooit meer zou gebeuren. Want jullie hadden gezien en begrepen. Een eeuw lang werd elk groot sociaal probleem geduid in termen van de oorzaken, het verloop en de gevolgen van wat toen nog de Tweede Wereldoorlog werd genoemd. Minderheden mochten worden onderdrukt, maar niet op grond van racistische motieven. Landen mochten worden binnengevallen, mits de argumenten moreel waren verpakt. Duitsland moest zo nodig een ‘normaal’ land worden dat werd vergeten dat jullie diep in je hart allemaal Duitsers waren, zoals bleek uit de Laatste Wereldoorlog. Jullie maakten zelfs wetten die het ontkennen van de Jodenvervolging strafbaar stelden, niet omdat jullie zo begaan waren met de Joden, maar om te ontkennen dat jullie allemaal Duitsers hadden kunnen zijn, en om jullie schuld aan de Joden te kunnen afwentelen op een machteloos groepje mensen dat toevallig op de verkeerde plaats woonde.” Gulbert lijkt zich bewust te worden van de richting die zijn monoloog heeft genomen en glimlacht verontschuldigend. “Sorry, ik liet mezelf gaan. Ik beschuldig jullie twee nergens van. Maar sinds we de geschiedenis van jullie aarde kennen is de behandeling van de Joden een voorbeeld van hoe wij nooit willen worden.”

	Christa zwijgt. Eigenlijk is ze het eens met Gulbert. De ondergang van Israël tijdens de Laatste Wereldoorlog was misschien altijd al onvermijdelijk, maar het moreel zo superieure Europa en Amerika hebben de Joden opnieuw in de steek gelaten. Wapens kon Israël krijgen, maar toen dat  - natuurlijk – niet genoeg bleek waren Joodse vluchtelingen niet welkom. Eindelijk hadden de zogenaamde ‘beschaafde’ landen kunnen laten zien dat ze de Joden echt een eigen staat gunden. Maar een stukje land daarvoor afstaan was teveel gevraagd. Zelfs toen het zo lokaal begonnen conflict zich uitbreidde over de hele wereld. Christa weet dat ook Mickey het eens is met Gulbert. Maar na zoveel tijd, zo ver weg, voelen ze allebei een vreemde loyaliteit aan dat uitgeputte planeetje met zijn bloeddorstige bewoners. Met hun thuis en hun medemensen. “We begrijpen je”, zegt Mickey, “en we zijn het met je eens. Als jullie onze fouten hebben weten te vermijden is onze tragedie misschien niet voor niets geweest. Dat was één van de redenen voor onze reis. Maar ga verder over president Anna.”

	Gulbert pakt snel de draad weer op. “Anna kreeg toestemming voor haar experiment en werd, zeg maar, ingevroren, ook al is de uitdrukking weinig subtiel. Maar omdat ze de enige is gebleven is er nooit een beter woord voor gevonden.” Hij ziet de verbazing bij Mickey en legt uit: “Het experiment slaagde. Al na twee jaar werd er een remedie voor Anna’s ziekte gevonden, maar de wetenschappers die het experiment uitvoerden lieten haar slapen. Ik denk dat ze inmiddels meer geïnteresseerd waren in de mogelijkheden om het verleden tot leven te brengen dan in Anna’s genezing. Hoe dan ook; na tachtig jaar werd ze gewekt. De resultaten waren teleurstellend. Anna’s geheugen was niet aangetast; ze kon prima vertellen hoe men tachtig jaar daarvóór tegen bepaalde zaken had aangekeken. Ook het feit dat ze slechts een bij toeval uitgekozen proefpersoon was, zonder bijzondere deskundigheid op de gebieden die de onderzoekers interesseerden, bleek geen grote belemmering, het was eerder een voordeel. Dankzij haar grote intelligentie en het karakter van haar opleiding kon Anna niet zozeer feitelijke details terughalen, maar vooral de denkwijze, of denkwijzen, van tachtig jaar daarvoor verwoorden. Interessant, maar niet van grote betekenis. We hadden geen grote gebeurtenissen meegemaakt zoals jullie Wereldoorlogen, en onze communicatiemedia waren al zo ver ontwikkeld dat feiten en opvattingen uit Anna’s jeugd al goed waren vastgelegd. Er speelde toen wat jullie een energiecrisis zouden noemen; onze fossiele brandstoffen beginnen op te raken en door het zwakker worden van onze zon  - waarover later meer – waren de mogelijkheden om synthetische brandstoffen te maken beperkt. Tijdens Anna’s jeugd waren er twee stromingen. De ene zag geen oplossing voor energieschaarste en wilde, zeg maar, terug naar de natuur. De andere groep vertrouwde erop dat de wetenschap oplossingen zou bieden. Net zoals bij jullie kreeg de laatste groep gelijk, in ieder geval op korte termijn. We kunnen nu energie halen uit materialen waarvan twintig jaar voor Anna’s ontwaken het bestaan niet werd vermoed. Anna kon de argumenten van beide groepen indringend verwoorden, maar iedereen kon zich die argumenten eigenlijk wel voorstellen, dus er was niets nieuws onder de zon. Degene die door de hele zaak nog het meest werd beïnvloed was Anna zelf.” “Dat kan ik me voorstellen”, valt Christa in. “Wijzelf weten wat het is om niet meer te behoren tot de wereld waarin je leeft. Wij werden niet ouder, en zagen de wereld aan ons voorbij trekken. Vooral in het begin was de eenzaamheid soms verpletterend”. Ze vraagt zich af of zij en Mickey ooit zo’n sterke band met elkaar zouden hebben gekregen als ze niet zulke buitenstaanders waren geweest. 

	“Precies”, vervolgt Gulbert. Ieder ander zou hebben geprobeerd om te aarden in een wereld die weliswaar tachtig jaar ouder was geworden, maar die nog heel herkenbaar was. Maar niet Anna. Ze besloot dat, nu ze eenmaal waren begonnen aan het experiment, het maar moest doorgaan. Als tachtig jaar invriezen niets oplevert, dan maar tweehonderd jaar. Of vierhonderd. Er werd besloten dat Anna weer zou worden ingevroren, en pas zou worden gewekt als er zich uitzonderlijke gebeurtenissen zouden voordoen.”

	Opeens begrijpt Mickey het. Onze komst?” Christa kijkt sceptisch, maar Gulbert knikt. De bewoners van het vorige heelal – jullie opvolgers – zorgden er niet alleen voor dat ons heelal werd bewoond door gemodificeerde aardbewoners, afkomstig van jullie ruimteschip, maar ze gaven ons ook een boodschap mee: de wijze waarop we jullie zouden kunnen vinden. Op jullie aarde zou die boodschap misschien zijn verminkt, onderdeel zijn geworden van een legende of religie of zo, maar wij begonnen met een voorsprong. Onze beschaving is vormgegeven in de eerste tientallen jaren na onze aankomst op deze planeet, en de meeste kennis die we meekregen is bewaard gebleven. Denken we. Hoe dan ook, toen we de technologie hadden ontwikkeld om jullie op te halen wekten we Anna. Dat was dertig jaar geleden; we wilden haar de tijd geven om te wennen aan onze wereld. Dat deed ze zo goed dat ze uiteindelijk tot president is gekozen.”

	Mickey, de romanticus, kan niet nalaten te vragen of Anna’s inzichten uit het verleden toch nog nuttig zijn gebleken.

	“O ja” Maar Gulbert lijkt niet echt geïnteresseerd. “Haar kennis van het verleden leerde ons bijvoorbeeld zowel onze vooruitgang te relativeren als de romantisch notie te ontzenuwen dat het verleden iets is om naar terug te verlangen. Net als in jullie tijd houden veel mensen van het lezen van geschiedenisboeken, en verlangen ze er soms naar in een andere tijd te hebben geleefd. Nu ruimtevaart voor ons gewoon is geworden verlangen nogal wat mensen terug naar de pioniertijd waarin moedige enkelingen in naar onze maatstaven krakkemikkige scheepjes de planeten in ons zonnestelsel verkenden. President Anna kan laten zien dat die eerste planeetreizen de mensen uit haar jeugd alleen maar interesseerden bij het allereerste bezoek aan een planeet, en dat de meerderheid het maar geldverspilling vond. En dat die eerste astronauten weliswaar inderdaad moedig waren, maar dat voor hen de verveling tijdens die lange reizen in krappe scheepjes, en het lange van huis zijn, soms nauwelijks opwogen tegen die enkele uren van triomf na de landing op een nieuwe planeet. Ik was erbij toen ze een groepje jonge ruimtevaartfanaten vertelde over die pionierstijd. Ze vertelde dat ze een astronaut had gekend die tijdens de eerste reis naar een verre planeet als enige in het moederschip moest blijven dat rond de planeet draaide terwijl zijn drie metgezellen op de planeet mochten landen. Dat moet wel zuur voor hem zijn geweest, dachten Anna’s toehoorders. Toen vertelde ze dat deze astronaut vooraf was beloofd dat hij mee mocht op de tweede expeditie en dan wel mocht landen op de planeet. Maar hij heeft die reis nooit gemaakt, want hij wilde niet nog een keer twee jaar van huis zijn. Dat hij de kans op een landing op een vreemde planeet opgaf ten gunste van huislijke geneugten plaatste het verleden wel in perspectief voor president Anna’s publiek.” “En doodde misschien de pioniersgeest die elke beschaving zo nodig heeft”, kan Mickey niet nalaten om te zeggen.

	Gulbert haalt zijn schouders op. “We hebben geen stoere pioniers nodig, maar nieuwsgierige wetenschappers. Voor ieder die werd ontmoedigd door president Anna’s verhaal zijn er misschien wel twee in de plaats gekomen die niet naar een planeet willen vanwege het uitzicht, maar om er wetenschap te bedrijven die hier niet mogelijk is. Maar laten we doorlopen. We mogen de president niet laten wachten.” Vanwaar die haast opeens, denkt Christa als ze nog geen minuut later een wolkenkrabber binnenstappen, een half uur te vroeg.

	De hal in de wolkenkrabber doet bijna aards aan. Een receptioniste achter een holografisch beeldscherm, een hologram met een plattegrond van het gebouw, en enkele liften. Die blijken wel geruisloos en buitengewoon snel, maar het blijven gewone liften. Het enige opvallende is dat de hal en de gang op de bovenste verdieping waaraan de kamer van president Anna ligt zo klein zijn. Niet benauwd of zo, maar duidelijk niet gemaakt om indruk te maken. Mickey denkt aan Anna’s les over het verleden. Is deze beschaving misschien zo gewend aan relativeren – van de zucht tot imponeren, van de romantiek van het ontdekken – dat ze in zichzelf gekeerd is geworden? Zonder ambitie omdat het leven goed genoeg is zo? Mickey veroordeelt niet, probeert het althans niet te doen, maar hij draagt de rusteloosheid van de oude aardbewoners met zich mee. Misschien ook de eeuwige ontevredenheid, de grondeloze agressie, de ongerichte geldingsdrang. Nou ja, zometeen zien ze de president en wordt misschien duidelijk wat de rol van hem en Christa in deze wereld kan zijn.

	 

	Gulbert klopt op een deur die zich in niets onderscheidt van alle andere in deze gang. Na enkele ogenblikken gaat de deur open en uit de reactie van Gulbert maken Christa en Mickey op dat de vriendelijk ogende vrouw die hen aankijkt zonder haar nieuwsgierigheid te zeer te laten blijken president Anna moet zijn. “Welkom, welkom. Ik ben zo blij jullie eindelijk te zien.” President Anna heeft niet het uiterlijk van de verstofte wetenschapper dat Mickey had verwacht. Ze is duidelijk gewend om met veel verschillende soorten mensen om te gaan en vindt dat kennelijk plezierig, althans, die indruk weet ze al na enkele ogenblikken te wekken. Ze is niet opvallend aantrekkelijk en niet lelijk, maar haar lange, nog zwarte haar en haar nette maar vlotte kleding laten haar open gezicht goed uitkomen. Anna gaat hen voor naar een zithoek. Ze wekt de indruk geheel op haar gemak te zijn bij de bewoners van een lang gestorven heelal. “Ga zitten. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie ons kunnen leren over het verleden. We hebben alle tijd; de rest van de dag heb ik geen afspraken.” Een president die de rest van de dag geen afspraken heeft, dat maakt Mickey wantrouwend. “Weet u, mevrouw de president... –“ “Zeg maar Anna, althans zolang we onder ons zijn. Als er anderen bij zijn kunnen we elkaar beter met de officiële titels aanspreken omdat ik dan geen persoon ben maar een ambt”. Ze lacht. “Het klinkt erg formeel, maar het voldoet goed. Ik ben niet zozeer een leider in onze samenleving, maar meer een moderator, een bemiddelaar. Het ambt kan dan gemakkelijker afstand nemen dan de persoon.”

	Een ober komt binnen met een karretje met iets wat eruit ziet als doodnormale koffie en thee, en Mickey benut de gelegenheid om na te denken over wat Anna zojuist zei. Veel wrede dictators op aarde susten onwetende bezoekers in slaap met geveinsde bescheidenheid. Christa slaat dit soort bespiegelingen over en pakt de koe meteen bij de horens. “Wij zijn vereerd dat je ons zo snel na onze komst ontvangt. We hebben nog nauwelijks iets gezien van deze wereld en hopen dat we de kans krijgen er rond te kijken en in contact te komen met de mensen hier.” Anna heeft kennelijk allang door dat Christa iets heel anders wil zeggen. “Maar datgene wat Mickey en mij het meest bezighoudt is de reden waarom we juist nu hier zijn, en waarom wij de president al zo snel ontmoeten.” Anna weet vast genoeg van de aardse geschiedenis om Christa´s wantrouwen te voelen, en open kaart spelen is waarschijnlijk de beste manier om een goede relatie met haar op te bouwen. “Ongetwijfeld weet je dat een ontvangst als deze op aarde van alles kon betekenen. De leider van een aards land zou heel goed bezoekers zoals wij voor zijn of haar eigen doelen kunnen willen gebruiken. Wij weten niets van deze samenleving. Zijn er conflicten, verschillende groepen die elkaar de macht betwisten, landen die overheersen of worden overheerst? Mickey en ik willen geen partij kiezen, zeker nu nog niet. En we willen zeker weten dat we niet voor iemands persoonlijke doelen worden gebruikt. Het klinkt allemaal niet aardig en zegt hopelijk meer over de aardse samenleving dan over die van jullie, waar we tot nu toe alleen maar vriendelijkheid hebben ervaren, maar ik hoop dat je onze zorg begrijpt. Ook als ik er niet over was beginnen zou je het hebben vermoed, dus ik dacht dat het maar beter was dit punt meteen op tafel te leggen.”

	“Heel verstandig” antwoordt Anna. “Ik kan jullie terughoudendheid heel goed begrijpen. Niet alleen omdat ik de aardse geschiedenis een beetje ken, maar ook omdat wij  - natuurlijk – onze eigen worstelingen met de menselijke natuur hebben gehad. Ja, we willen iets van jullie. Ik zal zometeen uitleggen wat dat is. Daarna krijgen jullie de gelegenheid om erover na te denken zolang jullie willen. Jullie mogen alles en iedereen zien en spreken. Gulbert zal zorgen voor jullie vervoer en onderdak en fungeren als, zeg maar, reisleider. Maar jullie mogen je ook zonder hem vrij bewegen. Er zijn twee voorwaarden. Ten eerste moet Gulbert, eventueel geholpen door bijvoorbeeld politiemensen, ervoor zorgen dat jullie jezelf niet in gevaar brengen. Dat is niet alleen belangrijk voor jullie, maar misschien nog wel meer voor ons. Ten tweede; wees terughoudend met het geven van informatie over je eigen verleden en over wat jullie hier te zien krijgen. Niets dramatisch; op jullie aarde zou een uitvinder die jullie zijn geesteskind laat zien er ook van uit gaan dat je zijn geheimen niet doorvertelt aan zijn concurrent. Je krijgt dus gen spreekverbod of zo, maar ga verantwoord om met jullie kennis”. Christa kijkt naar Mickey. “Daar hebben we geen problemen mee.”

	“Mooi”. Anna gaat er rustig voor zitten. “Waarom jullie juist nu hier zijn is gedeeltelijk toeval – een gelukkig toeval, dat wel. Maar ik zal beginnen met te vertellen waarom we jullie nodig hebben, de achtergronden komen dan vanzelf.”

	Christa is vooral nieuwsgierig. Ze voelt zich al helemaal op haar gemak bij Anna. De rust die de president lijkt uit te stralen lijkt bij deze wereld te passen, althans bij wat Christa ervan heeft gezien. De weinige mensen die ze tot nu toe zijn tegengekomen stralen rust en bedachtzaamheid uit. Geen haast, geen ongedurigheid, maar ook geen zelfvoldaanheid of besluiteloosheid. Het lijkt alsof iedereen – de mensen die Gulbert en Anna hen willen laten zien – in harmonie leeft met de wereld. De sfeer is zo anders dan op aarde, waar tot het laatste moment, toen zij en Mickey voorgoed vertrokken, haast en ongedurigheid heersten. Beweging was een doel op zichzelf geworden, iedereen was altijd op weg maar niemand scheen te weten waarheen. De technologie was beschikbaar om iedereen een aangenaam en zinvol leven te bezorgen, maar toch werden er raketten gelanceerd naar verre planeten. Op aarde was oorlog uitgebannen door geweld, maar planeten stonden tegenover elkaar. Er was ruimte genoeg voor iedereen, maar iedereen verdedigde zijn eigen plekje met dezelfde jaloezie en hetzelfde wantrouwen als in de twintigste eeuw, toen Christa en Mickey hun reis begonnen. Christa kan niet geloven dat de menselijke aard in deze wereld zoveel anders is. Tenslotte zijn Anna en haar onderdanen nazaten van aardbewoners. Nou ja, eerst maar eens luisteren naar wat Anna te vertellen heeft.

	Mickey is onrustig. Nu de eerste opwinding over hun aankomst in deze nieuwe wereld is weggeëbd beseft hij dat hij niet alleen de aarde nooit zal terugzien, maar dat een nieuwe reis is begonnen. Natuurlijk wist hij, toen hij aan boord stapte van het ruimteschip, dat de kans dat hij ooit zou terugkeren naar de aarde nihil was. Maar het feit dat de aarde er nu echt niet meer is geeft een vreemd gevoel van eenzaamheid.

	En wat nu? Mickey heeft het zelfs tegen Christa nooit onomwonden gezegd, maar hij is moe van al die duizenden jaren. Weliswaar hebben ze het grootste deel van hun leven sinds de twintigste eeuw slapend doorgebracht, maar bij iedere onderbreking, bij iedere rentree in de aardse wereld, was er de verantwoordelijkheid om het erfgoed van de Groep te beheren, uit te breiden en door te geven. De Groep die hen onsterfelijk had gemaakt, die ongekend, anoniem, waakte over de aarde, die op beslissende momenten in de geschiedenis ingreep om de mensen vooruit te helpen, of te voorkomen dat ze elkaar en zichzelf zouden vernietigen. Eeuwenlang hebben Christa en Mickey op cruciale momenten de kennis en wijsheid van de Groep aangewend en gezorgd dat de Groep tijdens hun afwezigheid tussen deze korte bezoeken bleef functioneren, nieuwe kennis bleef opbouwen, de wereld voorbleef op technologisch gebied en geheimen bewaarde totdat de tijd rijp was om ze de wereld te schenken. Hoewel Mickey en Christa tussen hun lange perioden van slaap soms tientallen jaren samenwerkten bleven ze zich vreemden voelen in een wereld die ze telkens opnieuw moesten leren kennen, en waarmee ze hun geheimen nooit konden delen. Mickey was blij geweest dat hij eindelijk aan boord van het ruimteschip kon stappen, de verantwoordelijkheid voor de wereld waarin ze zolang hadden geleefd kon achterlaten. Toen ze vertrokken was de aarde een stervende planeet; er was niets meer wat Christa en Mickey konden doen om het tij te keren. Weliswaar waren tegen die tijd alle planeten van het zonnestelsel gekoloniseerd, maar de dichtstbijzijnde sterren waren onbereikbaar gebleven. De mens zou uitsterven lang voordat het heelal ineen zou schrompelen tot een zwart gat. Ze waren op tijd vertrokken om dat lot te ontlopen. En nu bevinden ze zich in een nieuwe wereld die niet eens zoveel verschilt van de aarde. Begint hun reis weer van voren af aan? Mickey weet niet of hij het wel kan opbrengen om weer duizenden jaren als een eenzame reiziger vanaf een afstand te kijken naar mensen die, onwetend, hun leven leven, oud worden, kinderen krijgen, zich niet druk makend om wat er over vijftig jaar of over twee eeuwen gebeurt. Hij weet niet of hij zich nog wel druk wil maken over iets anders dan zijn leven en dat van Christa. En de Groep is weg. Weliswaar bevindt alle kennis die de Groep ooit heeft verworven zich aan boord van het ruimteschip, maar de mensen die deze kennis hebben verzameld en kunnen uitbreiden zijn er niet meer. Mickey en Christa zullen een nieuwe levensvervulling moeten vinden. Maar hij betwijfelt of hij weer wil beginnen aan een reis door de tijd. En wat zou Anna anders van hen kunnen willen dan dat? Zij moet als president de mogelijkheden beseffen van mensen die, buiten de wereld van de gewone mensen staand, onmerkbaar het lot van die mensen in goede banen kunnen leiden. Was dat niet ook het doel van het experiment dat ze op zichzelf heeft uitgevoerd? Nou ja, er zit niets anders op dan maar te luisteren naar wat Anna te zeggen heeft.

	President Anna haalt diep adem. Mickey en Christa zien het. “Op jullie aarde bestonden twee tegengestelde theorieën over de levenscyclus van het heelal. De eerste stelde dat het heelal na de Oerknal uitzette en dat het op een gegeven moment weer zou krimpen tot een zwart gat, waarna de hele cyclus opnieuw zou beginnen. Met één belangrijk verschil, althans voor ons. Bij elke cyclus zou er nieuwe, steeds zwaardere materie ontstaan omdat de kracht waarmee het heelal ineenkromp iedere keer groter werd – dankzij de steeds zwaardere materie. De andere theorie stelde dat de explosieve kracht van de Oerknal sterker was dan de zwaartekracht die de materie weer bij elkaar moest brengen, en dat het heelal steeds verder zou uitdijen.” Christa wordt ongeduldig, maar Mickey denkt aan de onnatuurlijk blauwe atmosfeer en vermoedt waar Anna heen wil.

	Anna glimlacht naar Christa. “Waarom is dit belangrijk? Omdat beide theorieën waar zijn. Tot het ontstaan van het vorige heelal was de kracht van de oerknal nooit groot genoeg geweest om het heelal voor altijd te laten uitdijen. Maar dat is anders in ons heelal. Dat zal blijven uitdijen totdat praktisch gesproken het hele universum leeg zal zijn, oneindig leeg, met op oneindige afstanden van elkaar hier en daar een brok materie. Net zo min als jullie zijn wij in staat om op een praktisch zinvolle wijze naar de sterren te reizen, dus als onze zon dooft sterven we uit. En ditmaal zal er geen nieuw heelal worden gevormd. Het leven zal ophouden te bestaan”.

	Christa wil haar schouders ophalen, maar dat is vast niet beleefd tegenover een president, zelfs niet eentje die zo gemoedelijk lijkt als Anna. “Is dat erg? Aan alles moet misschien wel een eind komen. Ik geloof niet in een god of zo, dus het leven lijkt me geen doel te hebben. En als je wel in een god gelooft zal het einde van het menselijk leven wel een reden hebben.”

	Anna knikt. “Dat ben ik met je eens. Hier gelooft bijna niemand in een god. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat we willen voortbestaan omdat we dat  - tja, omdat we dat nu eenmaal willen. En kunnen.” De praktische Christa mist die laatste paar woorden. “Misschien zijn er elders in het heelal wel levensvormen die wel naar de sterren kunnen reizen. Die overleven dan wel. Als jullie je verzamelde kennis en wijsheid in een ruimteschip stoppen wordt dat ooit gevonden, net zoals jullie ons hebben gevonden.”

	Mickey negeert haar. Wat zei u; ‘en kunnen’?”

	Anna doet geen moeite haar trots te verbergen. “We hebben een manier gevonden om onszelf te ontdoen van ons materiële omhulsel. Om slechts geest te zijn en geen lichaam. Onze ster is stervende, en onze planeet dus ook. We willen graag binnen enkele jaren onze wieg verlaten en de wijde wereld intrekken. Het heelal verkennen, en wat daarachter of daarna komt.”

	Mickey zou bij zichzelf meer verbazing verwachten over wat Anna zo nuchter vertelt. Misschien heeft hij zoveel science fiction–boeken gelezen dat het idee van mensen die veranderen in geesten niet meer zo bijzonder is. Maar spannend is het wel. “Hoe bedoelt u – het heelal verkennen? Kunnen geesten sneller reizen dan het licht of zo? Anders bereikt u de sterren nog steeds niet.”

	Anna schenkt nog een kopje thee in. “Geesten zijn niet gebonden aan tijd of plaats. Ze kunnen zichzelf overal heen denken waar ze naartoe willen.” Ze leunt voorover en kijkt Mickey en dan Christa strak aan. Ik wil jullie graag alles vertellen wat we over geesten weten –“ ”en hoe jullie dat weten”, vult Mickey aan. Anna knikt. “Maar laat ik jullie eerst vertellen...” ze laat Mickey haar zin afmaken, “... waarom u ons nodig heeft.”

	“Precies. De reden is deze: we zijn in staat om iemand voor korte tijd los te maken uit zijn lichaam, maar tot nu toe keert de geest altijd weer terug. Waarom dat zo is leg ik later uit, als jullie het goedvinden. Jullie bezitten iets dat wij onmogelijk kunnen maken of verwerven. De energie die de metalen plaatjes uitzenden die ervoor zorgen dat jullie niet ouder worden. De plaatjes in jullie hoofden.” Voordat Christa ontzet haar mond kan opendoen vervolgt Anna: “Wees gerust: we hebben de plaatjes zelf niet nodig en ze worden op geen enkele wijze beschadigd. Alles wat we willen is dat we de energie die de plaatjes uitzenden kunnen opvangen en versterken, en de energie daarna opslaan om hem te gebruiken als we gereed zijn voor onze reis.”

	“Wat is er zo bijzonder aan de energie van onze plaatjes?”, vraagt Christa. Mickey kijkt haar aan alsof hij wil zeggen: ‘wat kan dat ons op dit moment nou schelen?’

	Anna heeft zich voorgenomen om alle vragen zo mogelijk meteen te beantwoorden en daarmee haar oprechtheid te bewijzen. “Ik weet de details niet, maar het komt erop neer dat in jullie heelal alle kerndeeltjes – protonen, elektronen enzovoort – een iets grotere massa hadden dan ze bij ons hebben.” Ze ziet dat Mickey geïnteresseerd naar voren leunt en vervolgt; “Naar ik heb begrepen weten we niet hoe dat komt. Een voor de hand liggende verklaring is dat een deel van de massa van elk kerndeeltje is gebruikt om de energie voor de Oerknal te leveren – onze Oerknal.” Mickey knikt. “Het schijnt dat bij elke Oerknal door kernfusie steeds zwaardere materialen ontstaan. Maar om die kernfusie op gang te brengen is natuurlijk eerst energie nodig. En het verklaart ook waarom dit heelal niet meer krimpt. Deeltjes worden lichter en worden met steeds grotere snelheid vanuit de Oerknal weggeschoten. En ze oefenen minder aantrekkingskracht op elkaar uit. Zijn neutronen ook minder zwaar geworden? Die zijn niet geladen, dus misschien gedragen die zich anders dan de rest. En...” “En dit is nu allemaal even niet van belang.” Christa weet waar dit gesprek eindigt als ze niet ingrijpt. Mickey negeert haar opzichtig, maar houdt wel zijn mond. Dan verandert hij van gedachten en kijkt Anna aan met een blik van ‘zo is ze nu eenmaal’. Anna negeert hem beiden zo onopvallend mogelijk.

	“Er is veel dat we nog niet weten. Daaraan wordt gewerkt, maar onze grootste prioriteit was een manier te vinden om de energie uit jullie plaatjes op te slaan en te versterken. Ik – we – zullen jullie alles vertellen wat we weten van de natuurkundige kant van het verhaal, maar laten we het eerst hebben over jullie rol.”

	“Mee eens”, zegt Mickey, “maar één ding wil ik graag weten om onze rol straks beter te begrijpen. Hoe kunnen jullie überhaupt mensen veranderen in geesten?” Christa zucht zo luid mogelijk. Maar Anna glimlacht. “Dat is misschien inderdaad van belang. Zoals jullie weten is materie overal in het heelal; ‘niets’ bestaat niet omdat het niet kan bestaan. Maar alleen op punten waarbij de twee dimensies die tijd uitmaken elkaar kruisen manifesteert materie zich zoals wij die kennen. De ene dimensie bestaat uit één enkel element en fungeert als het ware als ‘lijm’ voor de andere dimensie die bestaat uit oneindig veel losse deeltjes. Samen vormen de twee dimensies zowel materie als krachten. We kunnen mensen veranderen in geesten door ze ‘weg te duwen’ uit de kruising van tijdcoördinaten waarin onze wereld zich bevindt. Omdat de kerndeeltjes in jullie plaatjes een iets andere massa hebben dan de materie in onze wereld is de energie die ze uitzenden als het ware uit fase met onze tijd”. Voordat Mickey iets kan zeggen vervolgt Anna; “Ik weet niet hoe we daarachter zijn gekomen” – volgens Mickey weet ze het best, maar Christa’s blik spreekt boekdelen – “en nee, ik weet ook niet of de faseverschuiving in een vorig heelal al groot genoeg zou zijn geweest voor ons doel, maar het komt prachtig uit dat in het laatste heelal waarin ooit leven zal zijn – het laatste heelal überhaupt – we deze kans krijgen.”

	Stilte. Christa en Mickey kunnen nauwelijks bevatten wat ze zojuist hebben gehoord. Dus richt Christa zich op de meest praktische vragen. “Waarom hebben jullie de energie van onze plaatsjes niet afgetapt toen we nog sliepen? Dan hadden jullie onze medewerking niet nodig gehad.”

	Anna’s dilemma is op haar gezicht te zien. “Dat hebben we overwogen. Het zou natuurlijk niet in orde zijn om jullie niet te vragen om toestemming, maar het belang is voor zoveel mensen zo groot dat we daar uiteindelijk wel overheen zouden zijn gestapt. Maar jullie moeten bij bewustzijn zijn en een aantal fysieke en mentale handelingen uitvoeren om de juiste energie te genereren.” “Dat betekent”, valt Christa in, “dat jullie bereid zijn ons te dwingen om mee te werken.”

	Anna leunt achterover. “Ik geloof niet in zuivere moraliteit als leidend principe. Moraliteit verliest het altijd van praktische overwegingen als de nood maar hoog genoeg is. Wij hebben hier mensen, net als jullie destijds, die de bijbel – hun bijbel – strikt willen volgen. Stel: er zijn twee mannen, allebei getrouwd, maar verliefd op een andere vrouw terwijl ze hun eigen echtgenotes niet willen opgeven. De ene wil zijn bijbel volgen waarin staat dat hij de vrouw van zijn naaste niet mag begeren. De ander gelooft dat het onmogelijk is om emotioneel voldoende te kunnen investeren in meer dan één vrouw om beide relaties volwaardig te kunnen onderhouden. Welke van de twee mannen maakt de meeste kans om zijn principes opzij te zetten?

	Mickey en Christa kennen dit dilemma maar al te goed. Tijdens hun vorige leven op aarde waren ze soms jarenlang van elkaar gescheiden. De redenering van de tweede man uit Anna’s voorbeeld heeft misschien wel voorkomen dat ze elkaar zijn kwijtgeraakt. “Principes kun je altijd inruilen voor andere, even verheven, principes die je beter uitkomen.” Mickey kan Anna’s antwoord raden als hij vraagt; “Ben je bereid ons te dwingen – als je zou kunnen?”

	Anna lijkt opgelucht. “Ik denk het wel, weet het wel bijna zeker. Het gaat niet alleen om mij, het gaat om de meeste mensen op deze planeet. Maar gelukkig is dwang niet aan de orde. Jullie moeten vrijwillig en overtuigd meedoen. Ook hypnose werkt niet.”

	“Hoezo, de meeste mensen? Waarom niet iedereen?” vraagt Christa. “Het is voor mij toch belangrijk dat ik weet wat je zou doen als je ons wel zou kunnen dwingen.”, dringt Mickey aan. Christa wil hem tot zwijgen brengen, maar Anna knikt begrijpend. “Je wilt weten hoe ik mijn principes afweeg als het erop aankomt. In dit geval zou ik jullie dwingen, ja. Jullie ondervinden geen enkele schade en het gaat om het overleven van de mensen voor wie ik in zekere zin verantwoordelijk ben. En als jullie er wel schade van zouden ondervinden? Ik weet het niet, dat hangt misschien af van de situatie. Maar vergeet niet dat ik, in aardse termen, opperbevelhebber ben. Bevelhebbers moeten soms bereid zijn mensen op te offeren, ik ontken het niet. Maar, Mickey, hoe zou jouw afweging zijn? Zou jij vinden dat je het recht hebt om een heel volk het recht te ontzeggen zijn eigen toekomst te bepalen?”

	Mickey kijkt een beetje op zijn neus. Hij realiseert dat dit dilemma veel minder academisch is dan dat van Anna. “Daar zit ik inderdaad mee. Niet met het geven van de keuzevrijheid op zich, maar vanwege de mogelijke consequenties. De aard van de mens – onze mens – kennende, wie weet welke rampen we afroepen over die negenennegentig procent van het heelal waar eh... tijdlijnen elkaar niet kruisen. Wie weet wonen daar al wel andere wezens. De geschiedenis leert ons niet dat zij reden hebben blij te zijn met onze komst.”

	Anna wil haar schouders ophalen maar bedenkt zich net op tijd. “Je hebt natuurlijk een punt. Alles wat ik daarop kan zeggen is dat we bij de enkele proefnemingen die we hebben kunnen houden geen andere wezens zijn tegengekomen, en dat het voor zover we weten onmogelijk is om vanuit de niet-materiële wereld invloed uit te oefenen op de loop van de gebeurtenissen in het heelal. We krijgen geen macht over materie, kunnen zelfs niets meer aanraken; glijden er gewoon doorheen. Dat is wat we weten.”

	“Is ‘aanraken’ wel de juiste term in de wereld tussen de dimensies” vraagt Christa zich af. “Misschien kunnen jullie, eenmaal geesten geworden, niets meer aanraken in de normale zin van het woord, maar stel dat jullie wel bijvoorbeeld gedachten kunnen beïnvloeden?” Ze zwijgt. Als Anna’s mensen straks naar elke tijd en plaats kunnen reizen die ze willen, gaan ze dan ook de oude aarde bezoeken – hebben ze dat al gedaan? En als ze daar hebben geprobeerd de gedachten van mensen te sturen, is dat dan misschien de oorsprong van de vele godsdiensten die zoveel ellende hebben veroorzaakt? Christa hoopt maar dat Mickey dit nog niet heeft bedacht, want dan zal hij Anna’s verzoek bij voorbaat afwijzen. Christa wil haar opties nog even openhouden.

	De existentiële onzekerheid die Mickey heeft meegedragen sinds hij en Christa onsterfelijk werden, die hem altijd heeft doen twijfelen aan het nut aan hun werk, staart hem nu voluit in het gezicht. “Als het volk van deze planeet uitsterft zal niemand ooit weten wat voor moois jullie hadden kunnen beleven in de immateriële wereld. Niemand zal die ervaringen dus missen. Als Christa en ik toestemmen maken jullie misschien veel mooie dingen mee, maar wie weet welke rampen jullie te wachten staan. Is het niet beter om het leven in het heelal maar gewoon te laten uitdoven?”

	Twijfelt Anna zelf ook? “Ik begrijp je redenering en kan er rationeel gesproken niets tegen inbrengen. Het leven heeft geen doel, want elk doel zou weer een hoger doel moeten hebben om te worden gerechtvaardigd. Ons verlangen om voort te bestaan is niet rationeel te rechtvaardigen. Op jullie aarde, en in zekere zin ook hier, zouden mensen die beweren verstand te hebben van religie – verstand van iets waarvan het bestaan na miljarden jaren nooit is bewezen – allerlei ingewikkelde redeneringen bedenken om hun verlangen voort te leven te rationaliseren. Dat zal nooit lukken, dus op dat gebied heb ik jullie niets te bieden. Jouw twijfel is overigens de reden dat veel mensen niet ‘mee willen naar de overkant’ zoals de uitdrukking hier luidt. Ik wil er net zo lang met jullie over praten als jullie nodig hebben, maar het antwoord blijft hetzelfde: rationeel gesproken heb je gelijk. Maar dat lost jouw dilemma niet op, hé?”

	“Waarom niet?” vraagt Christa. Laat iedereen zijn eigen keuze maken, zou ik zeggen.”

	Nu is het Mickey’s beurt om ongeduldig te worden. “We weten vrijwel niets af van de ‘overkant’, toch?” Anna knikt. “We weten hoe we erheen kunnen gaan, maar de twee mensen die er zijn geweest kwamen alleen maar een zwarte leegte tegen. Omdat ze niet tegelijkertijd gingen weten we niet eens of we daar wel met elkaar kunnen communiceren, en...” “of jullie daar wel alleen zullen zijn”, vult Mickey aan. “Misschien drijven jullie daar eeuwig stuurloos rond, zonder licht, zonder gevoel, alleen met je eigen gedachten. Eeuwig, dat is nog veel langer dan Christa en ik hebben meegemaakt. Kunnen jullie van tevoren overzien waar jullie aan beginnen? En kun je eventueel een einde aan je eeuwige leven maken als het jullie teveel wordt?”

	“Goede vragen, Mickey”, zegt Anna zacht. “Ik moet bekennen dat ik me daar ook grote zorgen over maak. Mijn gevoel zegt me dat de eeuwigheid niet bestaat, dat er ook aan de overkant alles vergankelijk is. Maar ik heb geen bewijs. De vraag is of we mensen moeten beletten zelf hun keuze te maken. Dit is geen retorische vraag; het antwoord hoeft niet per se bevestigend te luiden. Maar ik ben geneigd om iedereen zijn of haar eigen keuze te laten.”

	Christa kijkt bedenkelijk. “Ook de mensen van wie duidelijk is dat ze niet weten waaraan ze beginnen? Ik heb hier eigenlijk alleen nog maar jou en dokter Gulbert ontmoet, en ik twijfel niet aan jullie beoordelingsvermogen. Maar op aarde hadden we heel wat mensen die niet verder konden, of wilden, denken dan hun eigen kleine wereldje. Laat je hen los aan de Overkant?’ “En wat gebeurt er als er al leven is aan de Overkant?”, vraagt Mickey. Waar de mens ging bracht hij oorlog, onderdrukking, vernietiging.” Anna schenkt thee in. “Maar uiteindelijk hebben we vooruitgang geboekt. Het leven hier is niet perfect, maar oorlogen en dergelijke kennen we allang niet meer. Onze samenleving is, denk ik, veel harmonieuzer dan die van jullie ooit is geweest. Maar ik ontken het niet, we nemen een risico. En zoals we al zagen is er geen rationele reden te bedenken die dat risico rechtvaardigt. Ik denk dat als we de mogelijkheid hebben mensen de keuze te geven om naar de Overkant te gaan, we hen die mogelijkheid niet zomaar mogen onthouden. Maar daar kun je heel goed anders over denken. In zekere zin ben ik blij dat we jullie nodig hebben. Het dwingt ons om goed na te denken over waar we mee bezig zijn, en jullie komen uit een andere wereld, met wellicht heel andere perspectieven.”

	Mickey haalt zijn schouders op. “Ik kan me niet voorstellen dat jullie alles wat wij nu bespreken niet allang hadden bedacht.”

	“Natuurlijk, maar het gaat niet om de voors en tegens zelf. Het gaat om hun belangrijkheid, om hun gewicht. Ik heb het gevoel dat jij, en misschien ook Christa, veel pessimistischer zijn dan wij.” Ze kijkt naar Christa, die knikt. “Niet alleen komen we uit een wereld die er niet erg best voorstond toen we vertrokken. Maar we hebben ook de langste reis achter de rug die iemand ooit heeft gemaakt.” Ze kijkt naar Mickey en haar ogen glinsteren. “Toen we wakker werden in deze wereld dacht ik dat we eindelijk tot rust konden komen. Dat we ons niet meer verantwoordelijk hoefden te voelen voor hoe het afliep met de wereld – onze wereld. Heel eerlijk gezegd was dat, vooral voor Mickey, denk ik, één van de redenen om te beginnen aan deze reis. Natuurlijk wilden we ook de kennis die ten koste van zoveel offers was verzameld veiligstellen, maar we wilden ook wel graag weg. En nu zijn we hier en na twee dagen moeten we opnieuw meebeslissen over het lot van zoveel andere mensen. Zoals ik me nu voel wil ik alleen maar rust. De rust die we in al die jaren op aarde nooit hebben gehad.” Ze kijkt Mickey aan. “Misschien wil ik gewoon oud worden met jou.” Mickey glimlacht. “Ik voel het precies zo. Tot rust komen. We hebben altijd geweten dat het eens afgelopen zou zijn. Tenminste, totdat Anna haar verhaal vertelde. Dit is misschien niet het perspectief waarop jij zit te wachten, Anna, maar twee mensen die zo’n lange reis achter de rug hebben en alleen maar tot rust willen komen zijn niet de eersten om anderen de eeuwigheid in te sturen.”

	Als Anna teleurgesteld is laat ze dat niet blijken. “Ik begrijp jullie helemaal. Nogmaals, jullie moeten overtuigd meedoen, of helemaal niet. Dat is nu eenmaal niet anders, of dat nu prettig is voor ons of niet. Maar ik wil graag dat jullie twee zaken in gedachten houden. Ten eerste: we zullen jullie het leven geven dat jullie willen. Jullie mogen mee naar de Overkant, of hier blijven, dat is aan jullie. Ten tweede: dit gesprek is niet bedoeld om jullie nu al te laten kiezen. Ik heb jullie alleen onze situatie geschetst. Volgens mij is het het beste als jullie de tijd nemen om erover na te denken. Maak kennis met onze wereld, vorm je een oordeel, en vind uit welk leven jullie zelf willen. Ik denk dat het daarna gemakkelijker is om te beslissen of je ons wilt helpen.”

	Dat is slim, bedenkt Mickey. Als we kennismaken met de mensen hier zal het moeilijker worden om hen de kans op de eeuwigheid te weigeren. Twee onbeduidende aardmensjes, door puur toeval geconfronteerd met de belangrijkste beslissing – voor zover wij weten – die ooit is genomen. Letterlijk de beslissing over leven en dood van het heelal, in het heelal. Er is ooit leven ontstaan, dus het kan opnieuw gebeuren. Maar als het waar is wat Anna zegt, en het heelal zet vanaf nu alleen nog maar uit, dan is de kans op nieuw leven waarschijnlijk te verwaarlozen.

	Christa en Mickey zijn niet voorbereid op hun rol. Mickey was ooit een eenvoudige piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog. Christa was zijn contactpersoon toen hij de opdracht kreeg voor de Geallieerden te spionneren in Duitsland. Beiden kwamen ze uit een bevoorrechte klasse, hadden een waaier van talenten en de mogelijkheid om in welvaart een rustig leven te leiden. Een welbesteed, onopvallend leven. Geen van beiden hadden ze de ambitie of de verwachting het erg ver te zullen brengen. Mickey was van plan om, zodra de oorlog zou zijn afgelopen, terug te gaan naar Amerika om de fabriek van landbouwmachines van zijn vader over te nemen. De vraag of Christa wel tevreden zou zijn met een leven in het slaperige stadje Tucson was nooit aan de orde geweest; vanaf november 1918 werd hun leven bepaald door hun onsterfelijkheid en hun rol in de organisatie die hen die onsterflijkheid had bezorgd. In plaats van een rustig bestaan van vijftig of zestig jaar in Tucson leefden ze honderden jaren lang overal en nergens, hielpen oorlogen winnen, milieurampen voorkomen, armoede uitbannen, ongezien, alleen gekend in de schaduwwereld van de organisatie die hen had geschapen. Uiteindelijk hadden ze de erfenis van de aarde gered door hem naar Anna’s planeet te brengen, opnieuw onbedoeld, onbewust. Nu zijn ze de twee belangrijkste mensen die ooit hebben bestaan. Niet dankzij hun talenten of hun ambitie. Simpelweg door de plaatjes in hun hoofden, waarvan ze zelf de werking niet begrijpen. Niemand in deze nieuwe wereld herinnert zich Alexander de Grote, Shakespeare of Einstein. Maar als ze Anna en haar mensen de eeuwigheid in sturen zullen Christa en Mickey het werk van goden hebben verricht.

	Christa is kordater en optimistischer dan Mickey. Daarom is ze destijds Mickeys contactpersoon geworden. Mickeys intelligentie en neiging tot bespiegelen zitten hem soms lelijk in de weg. Hij zou die lange eeuwen nooit hebben volgehouden als Christa hem niet af en toe had laten zien dat als iets niet kan zoals het moet, het maar moet zoals het kan. Mickey analyseert problemen, Christa benoemt ze. Mickey bedenkt oplossingen, Christa kiest ze. Ook nu zal Christa voor hen de beslissing nemen.

	“Anna”, herneemt Mickey na de tijd te hebben genomen om het dilemma waarvoor ze staan goed te verwoorden. “Je stelt ons dus voor de keuze om het leven te beëindigen, waarschijnlijk voorgoed, dan wel het eeuwig te laten voortbestaan, onder omstandigheden die we met geen mogelijkheid kunnen inschatten. De keuze dus tussen een rustig, voorspelbaar einde voor mensen die nooit reden hadden om iets anders te verwachten, en die op deze planeet gelukkig moeten kunnen zijn, en een sprong in een eeuwig duister vanwaar misschien geen terugkeer mogelijk is. Want ik neem aan dat niet duidelijk is of aan de Overkant beëindiging van het leven of hoe je het moet noemen, mogelijk is.”

	Anna balt haar vuisten tot de knokkels wit worden – het eerste zichtbare teken van spanning. Ze staat op en kijkt uit het raam, naar de wereld die ze hoe dan ook, wanneer dan ook, zal verlaten. Ze draait zich om. “Je hebt het dilemma goed weergegeven. Ik zeg het niet graag, maar, ja, daar komt het op neer.” Dan bedenkt ze zich. “Je formuleert het alleen wel erg pessimistisch. Je kunt ook zeggen dat onze mensen de kans krijgen te beginnen aan een nieuw leven met ongekende mogelijkheden. Geen ziektes, geen materiële zorgen, waarschijnlijk oneindige mogelijkheden om door ruimte en tijd te reizen, misschien zelfs onbeperkte intellectuele capaciteiten, geen aardse gevoelens zoals eenzaamheid meer...” “Dat zeg je wel erg gemakkelijk”, onderbreekt Mickey haar. “Jij en je lotgenoten nemen hun herinneringen mee. Wie weet hoezeer je die aardse verlangens – of het vermogen om ze te bevredigen – gaat missen. Op aarde leefde ooit een schrijver, Charles Dickens. Hij schreef een kerstverhaal, Kerstmis was....” ”Ja, ik weet wat het was”, glimlacht Anna. “Zoiets hebben wij hier ook”. Dat verbaast Mickey niet. Hij was nooit gelovig, maar de kneuterige gezelligheid van Kerstmis was aan hem goed besteed. “Nou, in dat kerstverhaal werd een inhalige vrek, een woekeraar die arme mensen nog armer maakte, na zijn dood gestraft door hem over de aarde te laten dwalen en hem te laten kijken naar het geluk van mensen dat niet met geld te koop was. Geluk dat hij had kunnen hebben als hij niet zo druk bezig was geweest met geld verdienen. Stel dat jullie je ook zo gaan voelen?”

	Anna knikt, maar haar begrip lijkt niet helemaal oprecht. “Ik begrijp wat je bedoelt, maar wat moeten we eraan doen? Ik heb nooit gezegd, en wij hebben nooit geloofd, dat we risico’s volledig kunnen uitbannen. Jullie hebben de aarde verlaten en zijn op goed geluk het heelal ingetrokken. Dat was riskant. Ooit ben jij, Mickey, uit je vaderland naar de strijd in Europa getrokken. Dat was veel riskanter dan wat wij gaan doen. Als je risico’s wilt uitbannen moet je ophouden met leven.”

	“En die kans hebben jullie nu.” Mickey klinkt alsof hij Anna eindelijk heeft waar hij haar wil hebben. Hij ziet niet dat Christa rustig achterover gaat zitten. “Wat is erop tegen als het leven gewoon voor altijd uitdooft? Er blijft niemand achter, en waar geen probleemhebber is kan geen probleem zijn. Onze eigen wereld was een orkaan van haat en ellende. Jullie samenleving lijkt heel harmonieus, maar wat gebeurt er achter al die voordeuren? Ik geloof gewoon niet dat mensen in staat zijn om het merendeel van de tijd redelijk gelukkig te zijn. Hoeveel ruzie is er niet in zelfs de kleinste gezinnen? Om wie de afwas moet doen, om het lawaai van de radio, om de erfenis van oma. En, over erfenissen gesproken, hoe vaak komen bij de verdeling van een erfenis niet jarenlang opgekropte frustraties naar boven, zelfs in de ogenschijnlijk meest harmonieuze families?”

	Voordat Anna kan reageren valt Christa in. “Wat je zegt valt niet te ontkennen, maar ben je het met me eens dat het glas niet half leeg is, maar half vol? Kijk naar onszelf. Ik weet zeker dat je onze eerste jaren, toen we constant in gevaar leefden en elkaar nauwelijks zagen, niet zou willen overdoen. En de laatste jaren op aarde, toen je geen andere mogelijkheid zag dan te vertrekken, ook niet. Maar de periode daartussen? Je hebt me toen vaak gezegd dat wij de meest fantastische levensloop hadden die we konden bedenken.” Mickey kan het niet ontkennen, en daarvoor geeft Christa hem trouwens de kans niet. “Ik weet dat we dat niet hadden gemist als we er niet waren geweest. Maar moeten, mogen wij voor anderen beslissen of hun glas half vol of half leeg is? Door te weigeren Anna te helpen beslissen we voor een hele planeet. Door mee te werken laten we Anna’s mensen vrij om hun eigen beslissingen te nemen. En ze krijgen geen nakomelingen meer...” Ze kijkt vragend naar Anna, die instemmend knikt, “dus onze beslissing belast geen nieuwe generaties.”

	Anna laat haar voldoening niet blijken. “Mickey, het zal je niet verbazen dat ik het eens ben met Christa. Maar haar verhaal is niet compleet.” Mickey’s verslaving aan logica is sterker dan zijn angst voor het leven. “Ik vertel je nu niet het ontbrekende puzzelstukje. Het is overtuigender als je dat zelf ontdekt. Ik heb je verteld over de twee dimensies van tijd en de manifestatie van materie op de kruispunten van die dimensies. Beredeneer zelf eens wat dat betekent voor de oorsprong van het heelal, en voor het ontstaan van leven. Neem er de tijd voor. Maak in de komende maand kennis met onze planeet en onze mensen. Zullen we afspreken dat we elkaar daarna weer ontmoeten?”

	Nu schrikt Mickey. “Maar in die maand gaan er natuurlijk mensen dood. Mensen die wij hadden kunnen redden door nu meteen te beslissen”. Hij realiseert zich hoe onlogisch dit klinkt na het gesprek van zo-even, maar dat is snel rechtgezet. “Jullie zien nu” - hij neemt, beseft hij, kennelijk aan dat Christa inmiddels een bondgenoot is van Anna - “jullie zien nu hoe irrationeel en primair de drang tot leven is. Dat heeft ons al die tijd doen voortploeteren.” ”Dat is waar”, onderbreekt Christa hem, “maar dat kun je evengoed als een reden zien om mensen zelf te laten beslissen over hun lot.” “En, Mickey, in dit geval is deze kwestie gelukkig irrelevant. ”Anna toont een foto van een gigantische witte ruimte waarin honderden lijken liggen. Mickey schrikt, zijn zenuwen toch al gespannen. Dan ziet hij dat die lijken in dunne, doorzichtige omhulsels zijn gewikkeld. Buizen met vloeistof zijn bevestigd aan armen en benen.” Worden deze mensen bewaard totdat wij onze beslissing hebben genomen?” “En tot daarna. Als jullie niet meewerken gaat onze zoektocht naar het eeuwige leven voort. We weten nu dat onsterfelijkheid, in ieder geval in niet-materiële vorm, mogelijk is, en we geven niet op.”

	Mickey gelooft er niets van. “Als dit zo belangrijk is voor jullie zullen jullie een manier vinden om ons te dwingen mee te werken. Vroeger of later”. Hij begint zichzelf te herhalen. Misschien moeten ze het gesprek voorlopig maar stoppen.

	Anna haalt haar schouders op. “Als we jullie zouden kunnen dwingen zou het dwaasheid zijn te ontkennen dat we dat zouden overwegen. Maar zoals ik al zei moeten jullie vrijwillig meewerken, anders geven de plaatjes in jullie hoofden niet het benodigde effect. Is daar iets op te vinden? Dat weten we niet.”

	Mickey wil weleens weten hoever de schijnbaar zo zuivere moraliteit van Anna gaat. “Zou je het ethisch aanvaardbaar vinden ons te dwingen?” Alsof Anna zich zo eenvoudig laat vangen.

	“Niet als het jullie schade zou toebrengen – misschien niet. Jullie eigen filosofen hebben nooit een bevredigend antwoord gevonden op de vraag of je één mens mag opofferen om een ander – of velen – te redden. Je moet me geloven als ik je zeg dat ik ook het antwoord niet weet,  eerlijk gezegd hoop ik het nooit te weten te komen. Maar, dat gezegd hebbend, kan ik jullie” – ze vermijdt alleen Mickey aan te spreken – “een soortgelijke vraag stellen....”

	“Dat heb je al gedaan”. Christa lijkt inderdaad steeds meer Anna’s bondgenoot. “Mogen wij anderen de vrijheid ontnemen om hun eigen beslissing te nemen over leven of dood?” Mickey voelt zich in het nauw gedreven, en in feite verraden door Christa. Dat is onredelijk, maar alles wat hij kan doen is de beslissing uitstellen. “Anna, je zei dat we een maand lang kennis mochten maken met jouw planeet. Misschien moeten we dat maar doen.”

	Anna weet wanneer ze moet loslaten. “Dat is prima. Gulbert zal jullie helpen waar nodig. Als je ergens naartoe wilt, of een hotel wilt hebben, of iemand wilt spreken, zal hij het voor jullie regelen. Voordat je het vraagt: hij is niet jullie bewaker. Je mag alles zelf doen wat je wilt, en als je mensen onder vier ogen wilt spreken stuur je Gulbert gewoon weg. Hij is er om het jullie zo gemakkelijk mogelijk te maken, en, maar dat zal niet snel gebeuren, te voorkomen dat jullie in moeilijkheden geraken.”

	“Moeilijkheden?” vraagt Mickey.

	Anna schiet in de lach. “Sorry, ik zou in jullie plaats ook wantrouwend zijn, maar ik denk aan heel andere moeilijkheden dan jij. Bijvoorbeeld: in sommige streken wordt een heel ander schrift gebruikt dan wat jullie het Arabisch schrift noemen. Als je daar gaat wandelen kun je de straatnaambordjes niet lezen, dus hoe vind je dan je hotel terug? Je kunt mensen misschien zelfs niet vertellen hoe de straat heet waar je hotel staat. Geloof me, je zult nog blij worden van Gulbert.”

	Mickey lacht nu ook. “Eigenlijk heb ik wel zin in deze vakantie.”

	Anna kijkt gemaakt gekweld. “Beschouw het inderdaad maar als een vakantie. En bestudeer niet alleen maar maak ook plezier. We hebben leuke pretparken hier. Ondertussen is de rest van de planeet druk aan het werk, maar laat je plezier daardoor niet bederven.”

	Christa steekt haar tong uit naar Mickey. “Het zal ons plezier juist vergroten.”

	 

	Vakantie

	 

	Later herinneren Christa en Mickey zich vooral de rust tijdens hun vakantie. Op aarde hebben ze alles bij elkaar zo’n duizend jaar geleefd. Misschien hebben ze tijdens hun jeugd de rust van Anna’s planeet gekend, misschien herkennen ze hem nu terug. Maar de jaren daarna, al hun jaren samen, waren jaren van oorlog, dreiging, onzekerheid. Mickey heeft de luchtgevechten van de Eerste Wereldoorlog overleefd, Christa en hij zijn in een bommenwerper de Atlantische Oceaan overgevlogen om het Amerikaanse kernwapenprogramma te saboteren. Ze hebben moeten vluchten voor de Wateropstanden in het Midden-Oosten in de eenentwintigste eeuw, en op het nippertje een oorlog tussen de aarde en de kolonisten op Mars kunnen voorkomen. In een periode van betrekkelijke vrede verlieten ze de aarde voorgoed, maar nog vaak hebben ze zich afgevraagd of ze niet te vroeg waren vertrokken. Hun rol leek uitgespeeld, maar kon de wereld het stellen zonder de naamloze leiders van de Groep? En nu is de aarde letterlijk tot stof vergaan en reizen ze met een comfortabel, geruisloos luchtkussenvoertuig - of zoiets – door de groene heuvels van Omega, Anna’s wereld, de laatste die het heelal zal kennen. Eindelijk komen Mickey en Christa tot rust.

	Maar er knaagt iets.

	 

	Het is de rust. De eindeloze groene wouden waar ze dagen kunnen reizen zonder iemand tegen te komen. Wouden die er al waren lang voordat Anna was geboren, en er nog zullen zijn als haar volk deze planeet voorgoed heeft verlaten. De eindeloze stroom voorbijgangers die hun tafeltje op het terras van het restaurant in de hoofdstad passeert. Mickey en Christa houden van de anonimiteit van de grote stad, waar niemand hen kent en niemand hen mist. De eindeloze oceaan die knabbelt aan het strand bij een blauwrode zonsondergang. Maar de twee aardmensen zien niet het spiegelgladde oppervlak, door geen zuchtje wind beroerd. Ze denken aan de strijd in het water dat van bovenaf zo vredig lijkt. Miljarden wezens voeren iedere seconde een strijd om het bestaan, altijd alert, immer levend in het heden, zonder besef van tijd, totdat een moment van onoplettendheid hen tot prooi maakt van een aanvaller die dezelfde strijd voert. Langzaam beginnen Christa en Mickey te beseffen dat ze datgene wat hen voortdreef misschien nooit zullen kwijtraken. Ooit verlangden ze tientallen jaren naar elkaar zonder elkaar ooit meer dan enkele uren achtereen te zien. Nu beslissen ze na twee weken dat ze er misschien eens elk alleen op uit moeten.

	Dan pas komt de rust die ze zolang hebben gezocht, de rust binnenin hen. Het besef dat ieder mens uiteindelijk alleen is in zijn hoofd. Hoezeer Christa en Mickey elkaar ook nodig hebben, in hun gedachten zijn ze alleen, is de ander een zelf opgeroepen beeld, een deel van de eigen ziel. Een beeld dat substantie krijgt door het zien, horen, voelen van de ander, maar dat niet reëler is dan de vluchtigste herinnering. Zo vinden ze elkaar terug.

	Mickey en Christa voelen zich meer dan ooit met elkaar verbonden als de tweede ontmoeting met Anna dichterbij komt. Niet meer als twee-eenheid, maar als twee zelfstandige mensen, die zich rekenschap moeten geven van het feit dat hun gezamenlijke reis voorbij is. Ze hebben als ze dat willen een eindeloos leven voor zich, maar de reden waarom ze ooit onsterfelijk zijn gemaakt bestaat niet meer. Ze hebben universums met elkaar verbonden, maar in Anna’s wereld zijn ze anonieme vreemdelingen, door niemand gezien, door niemand gemist. En dat is goed, beseft Mickey. Na miljarden jaren wordt het tijd om de wereld aan zichzelf over te laten. En aan de mensen van Anna. Gedurende de laatste maand hebben ze een harmonieuze, stabiele samenleving leren kennen. Natuurlijk zijn er soms ruzies, is er af en toe onvrede. Maar de strijd die ze op aarde hebben gekend is hier niet de norm. Misschien komt het omdat de mensen leven in verwachting van het eeuwige leven dat Mickey en Christa hen kunnen schenken. Misschien is het de gelijkmatige verdeling van welvaart en het vrijwel ontbreken van verlangen naar meer. Aanvankelijk voelden Christa en Mickey zich ongemakkelijk bij de schijnbare afwezigheid aan ambitie en het ontbreken van passie dat ze tegenkwamen. Het idee om ergens beter in te zijn dan een collega, of meer te willen verdienen dan de buurman, scheen de meeste mensen nauwelijks aan te spreken, in ieder geval niet voldoende om te leiden tot wedijver of strijd. Pas na enkele weken beseften ze dat intrinsieke motivatie vrijwel de enige drijfveer is van de Omega-mensen. Zichzelf ontwikkelen en een zinvolle invulling geven aan het leven is hun drijfveer. Waar deze houding vandaan komt, en hoe hij kan blijven bestaan ondanks het feit dat er soms wel degelijk strijdige belangen zijn is voor de twee aardbewoners een raadsel. Gulbert kan het hen niet uitleggen. Omega bevindt zich werkelijk in een ander universum dan de aarde. Roofdieren tegenover planteneters. Mickey wijdt het feit dat hij de Omegianen niet begrijpt aan zijn eigen beperkingen als aardbewoner. Kennelijk is harmonie als stabiele basis voor een samenleving mogelijk. Het maakt de beslissing die hij binnenkort moet nemen gemakkelijker. En ondanks dat hij de onaardse vredigheid op Omega niet begrijpt kan hij hem beter invoelen naarmate hun reis hen met meer Omegianen in contact brengt. Mickey en Christa beginnen zich hier thuis te voelen, meer dan ze zich die laatste hectische eeuwen hebben thuisgevoeld op aarde, ondanks de onrust die ze nooit zullen kwijtraken. Misschien dankzij die onrust; de vriendelijkheid van Omega maakt de onrust dragelijk en laat tegelijk de waarde voelen van wat de twee vluchtelingen vinden in hun nieuwe thuis. Samen leren ze te genieten van de prachtige natuur van Omega, van de vriendelijke mensen, van de oude steden, van de verre dorpen waar de tijd lijkt stil te staan.

	Na hun korte scheiding hebben ze veel te bepraten. Ze verbazen zich over de maalstroom van gevoelens die ze in de afgelopen weken hebben ervaren; onzekerheid hoe te reageren op Anna’s verzoek, verbazing, zelfs argwaan, jegens de evenwichtige, bedaarde, vriendelijke Omegianen, onrust nu hun missie voorbij is zonder een nieuw doel in zicht, verwijdering toen ze ontdekten dat ze elk alleen een nieuwe houding tegenover elkaar moesten vinden, en nu een innige verbondenheid in de acceptatie van hun nieuwe leven. Het is vreemd dat mensen die gewend zijn in decennia te denken zozeer kunnen veranderen in zo’n korte tijd. Pas als Anna hen vertelt hoe dat mogelijk is beseffen Mickey en Christa dat nog niet alle keuzes zijn gemaakt.

	 

	Het afscheid

	 

	Anna lijkt oprecht blij hen te zien, en natuurlijk is ze benieuwd naar wat Mickey en Christa vinden van Omega. Ze lijkt niet verbaasd over Christa’s antwoord.

	“We hebben genoten van onze reis, maar we hebben eigenlijk veel meer geleerd over onszelf en de aarde dan over jouw wereld.” Christa vertelt over hun dilemma’s, onrust en uiteindelijke acceptatie van hun nieuw leven. Ze kijkt voortdurend naar Mickey, niet alleen om te zien of hij iets wil toevoegen, maar ook alsof ze hem opnieuw heeft ontdekt en nog steeds bezig is hem in zich op te nemen. Mickey beantwoordt haar blik. Slechts af en toe kijkt hij naar Anna. Anna kijkt hen voortdurend oplettend aan, en na enige tijd begint Mickey zich daarover te verbazen. Maar misschien is Anna niet echt zo geïnteresseerd in hun belevenissen van de afgelopen maand. Ze wacht op een beslissing doe het lot van haar volk zal bepalen.

	“Anna”,  begint Mickey, “ik denk dat je eigenlijk veel liever met ons praat over de beslissing waarover wij in de afgelopen maand hebben nagedacht...”. Hij zwijgt, want Anna zal hem wel ongeduldig willen bevestigen dat ze het daarover dolgraag wil hebben. Maar Anna lijkt terughoudend, aarzelend zelfs. “Natuurlijk wil ik niets liever dan het daarover hebben, maar eerst moet ik jullie iets vertellen dat jullie misschien zelf al hebben opgemerkt”. Als Christa en Mickey haar nieuwsgierig aankijken vervolgt ze. “Ik heb jullie verteld dat een deel van de energie in de plaatjes die jullie onsterfelijkheid geven in ons heelal niet bestaat, althans niet in de vorm die wij nodig hebben. Kennelijk heeft iets in deze wereld – de atmosfeer, het magnetisch veld, straling, wat dan ook, invloed op die plaatjes.” Ze lijkt niet goed te weten hoe verder te gaan. “Gulbert heeft het me verteld en nu zie ik het zelf ook. Jullie zijn allebei veranderd. Niet qua ideeën”, vervolgt ze haastig als Christa bevestigend knikt, “maar jullie uiterlijk.” Met moeite zegt ze wat moet worden gezegd. “Jullie zijn allebei ouder geworden. Niet veel, natuurlijk, maar onmiskenbaar. En de verandering is groter dan je zou verwachten in één maand.”

	Stilte. Christa en Mickey twijfelen niet aan wat Anna zegt. Ze hebben het zelf niet willen zien, maar ze weten dat Anna gelijk heeft. Ze kunnen de gevolgen niet bevatten. Wat voor elk mens zo gewoon is; de wetenschap dat het leven eindig is, is voor hen al eeuwenlang irrelevant. Altijd hebben ze geweten dat ze eens zouden sterven, door ziekte, door geweld, tijdens hun altijd gevaarlijke werk. De gedachte aan de dood is hen niet vreemd, maar het ging altijd om risico’s die ze bewust namen. De gedachte dat de dood onontkoombaar is en hen zal inhalen in de eerstvolgende tientallen jaren, wat ze ook doen, is verpletterend.

	Anna neemt het woord. “Ik vond dat ik jullie dit moest vertellen voordat je je beslissing neemt – als je die niet al hebt genomen. Niet om jullie te manipuleren overigens. Het is duidelijk dat jullie je onsterflijkheid kunnen terugkrijgen als je met ons meegaat naar de Overkant. Dit wil ik gezegd hebben, maar ik wil niet dat jullie denken dat ik jullie onder druk probeer te zetten. Daarom wil ik jullie de gelegenheid geven nog eens goed na te denken over jullie beslissing. Als je wilt kunnen we dit gesprek nu stoppen en later voortzetten, bijvoorbeeld volgende week.” Ze zoekt naar woorden. “Ik weet niet hoe jullie dit nieuws opvatten, maar ik begrijp dat het ontzettend ingrijpend moet zijn. Het spijt me dat jullie toekomstperspectief zo plotseling en zo ingrijpen is veranderd”.

	Meestal is Christa degene die het initiatief neemt, maar ditmaal meent Mickey het woord, misschien omdat hij veel meer heeft geworsteld met hun beslissing dan Christa. “Uitstel is wat mij betreft niet nodig. Ons eigen lot verandert niets aan mijn redenen om met jullie mee te werken, Anna. Ik stel mezelf ter beschikking om jullie de gelegenheid te geven om naar de Overkant te gaan, tenminste als Christa het daarmee eens is.” Christa knikt. “Ik wil straks graag mijn redenen geven, maar, Christa”, hij pakt haar hand, “wij moeten, heel binnenkort al, beslissen of we meegaan. Ik ben er niet van overtuigd dat we niet beter hier kunnen blijven, maar ik denk dat we nog wel enkele weken hebben om daarover na te denken.” Christa zwijgt maar glimlacht. “Misschien is dit de prijs voor de inzichten die we in de afgelopen weken hebben gekregen.” Anna knikt. “Ik denk inderdaad dat het einde van jullie onsterfelijkheid heeft bijgedragen aan hoe jullie de afgelopen weken hebben ervaren.”

	Dat Anna nog steeds kalm en zelfs enigszins formeel kan blijven wil er bij Mickey nauwelijks in, maar toch is het zo. Maar de opluchting is van haar gezicht te lezen. Ze moet enkele malen haar keel schrapen. “Dank jullie wel. Heel erg bedankt. Jullie geven ons voor altijd onze vrijheid. Laten we nu praten over jullie motieven, want daar ben ik erg benieuwd naar.” Dan is ze weer de efficiënte organisator. “Maar vinden jullie het goed dat ik het nieuws doorgeef aan de technici die... eh... jullie zullen behandelen? Geheel pijnloos”, vervolgt ze haastig, en lijkt dan enigszins gegeneerd. “Misschien moeten we ook meteen een datum vaststellen”, vult Christa aan, praktisch als altijd. Ze wil Anna ontlasten van de noodzaak het onderwerp aan te snijden. “Gezien het feit dat onze plaatjes veranderen is het misschien beter om niet te lang te wachten. Wanneer zijn de technici gereed?”

	“Oh, morgen kunnen ze al zover zijn”. Anna klinkt zo gretig dat Christa vermoedt dat ze ook nu meteen naar de plaats van handeling zouden kunnen gaan. Maar morgen is vroeg genoeg. De kans dat Mickey nog terugkomt op zijn beslissing is niet groot. Christa maakt zich geen grote zorgen, maar Mickey is de tobberaar van hen twee. Anna beseft dat vast ook. Maar nu meteen onder het mes gaan is waarschijnlijk niet verstandig. Ze moeten immers volledig meewerken, en de schok van de onthulling van zojuist is nog niet weggeëbd. Niet bij Christa, en dus zeker niet bij Mickey.

	Anna geeft haar secretaris opdracht de behandeling voor te bereiden en gaat weer zitten. “Ik ben erg benieuwd naar jullie motieven”.

	“Doen die er nog toe?” vraagt Christa. Het komt er onaardiger uit dan ze bedoelt, maar Anna heeft wat ze wil.

	Anna lijkt heel ontspannen. “Voor mij persoonlijk wel. Jullie komen letterlijk uit een ander universum. Ik wil alle kennis die jullie hebben en die wij misschien nooit zelf zullen kunnen verwerven meenemen. Bovendien geven jullie motieven ons misschien inzichten die we kunnen gebruiken bij de voorbereiding van onze tocht naar de Overkant. Ik kan me nu niet voorstellen welke dat zouden zijn, maar dat zegt natuurlijk niets.”

	Mickey wil zijn motieven maar al te graag vertellen. Misschien zoekt hij zelfs nu hij alle schepen achter zich heeft verbrand nog bevestiging van de juistheid van zijn keuze. “Christa moet zelf maar haar verhaal doen, maar voor mij was het uiteindelijk vrij eenvoudig. Als we ervan uitgaan dat onze ideeën over de basisstructuur van het heelal kloppen – dat materie zich manifesteert op het snijpunt – of de snijpunten – van twee dimensies die samen tijd vormen, zitten we nog altijd met de vraag hoe het heelal is ontstaan. De enige redenering die ik kan bedenken zonder dat er een gevolg zonder oorzaak is  - een schijnbare onmogelijkheid -  is dat ‘niets’ niet kan bestaan. Het is dus niet zo dat het heelal is ontstaan uit het niets, want ‘niets’ bestaat niet omdat het niet kan bestaan, hoogstens op subatomair niveau of zoiets, maar niet daarboven. En om te verklaren dat uit dat ‘niet-niets’ het heelal is ontstaan moet ik aannemen dat stabiliteit, in de zin van afwezigheid van verandering, ook niet kan bestaan. Weliswaar bestaat tijd niet in elk van de dimensies die samen materie manifesteren, waardoor ze misschien altijd hebben bestaan, maar de interactie van die twee dimensies is kennelijk onvermijdelijk”. 

	Christa haat dit soort kouwe-grondgefilosofeer. “Wat heeft dat te maken met Anna en haar mensen?” Ze weet het antwoord best want ze hebben het er de afgelopen maand vaak over gehad. Maar Mickey moet opschieten. De Nobelprijs voor natuurkunde bestaat allang niet meer.

	“Nou, als er voortdurend verandering is kan ons heelal wel ten onder gaan en kunnen de resten zich steeds verder verspreiden door het universum totdat er alleen maar atomen over zijn die zich oneindig ver van elkaar bevinden, maar kennelijk is er altijd de kans dat er ergens een nieuwe concentratie van materie ontstaat waaruit leven voortkomt. De kans is klein, misschien oneindig klein, maar omdat het universum altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan en dus oneindig is qua tijdsduur en volume is de kans dat er na ons niet opnieuw leven ontstaat oneindig klein.” Tot zijn immense tevredenheid ziet Mickey dat Anna begrijpt waar hij naar toe wil. De bevestiging die hij nodig heeft, van iemand wier wijsheid hij durft te vertrouwen, ondanks haar eigen belang in deze zaak. “En dus” – Mickey laat Anna de conclusie trekken – “en dus heeft het geen zin om ons leven hier te laten ophouden. Nieuw leven – of je dat nu ziet als een zegen of als een tranendal – komt er toch.” “Precies”, vervolgt Mickey, “en dan kan ik me voorstellen dat een beschaving zoals die als van Omega, met zijn stabiliteit en vriendelijkheid, misschien zelfs een gunstige invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van toekomstig leven.”

	Anna knikt ernstig. “Voor zover wij weten kunnen we aan de Overkant noch elkaar, noch de materiele wereld beïnvloeden, maar ik beloof jou – jullie – van ganser harte dat ik er voor ons vertrek alles aan zal doen om mijn mensen te doordringen van de verantwoordelijkheid die ze hebben. Ik wilde zeggen ‘volgens jou hebben’, maar je logica is onontkoombaar. De vrije keuze om naar de Overkant te gaan betekent per definitie dat ieder van ons de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar daden daar. Ik zal ervoor zorgen dat niemand die verantwoordelijkheid zal vergeten.”

	“Mag iedereen mee?” vraagt Christa. “Ook misdadigers en zo?”

	“Dat was een vreselijk dilemma. Wie zijn wij dat wij iemand het recht op de eeuwigheid mogen ontzeggen? Maar precies vanwege wat Mickey zojuist heeft gezegd, hebben we een soort examen ingesteld.”

	“Wat bedoel je?” vraagt Mickey, “met wat ik zojuist heb gezegd?”

	“Nou, de kans, nee, de zekerheid bestaat dat er in het universum ooit nieuw leven ontstaat. En ook al denken we dat wij vanaf de Overkant de materiële wereld niet kunnen beïnvloeden, we weten het niet zeker. En wie weet wie we tegenkomen aan de Overkant, ook al hebben we daar tot nu toe geen teken van leven bespeurd. Dus om onszelf en eventuele andere levensvormen te beschermen laten we alleen mensen toe met een stabiele, volwassen persoonlijkheid. Ze hoeven niet intelligent te zijn, of creatief, of ambitieus – misschien zelfs liever niet – maar ze moeten zich bewust zijn van de gevolgen van hun handelen voor anderen en er de verantwoordelijkheid voor nemen.” Anna lacht, maar voelt zich direct een beetje schuldig. “Enkele voorbeelden van het testen van iemands stabiliteit zijn het langdurig opsluiten van de kandidaten met louter mentale stimuli – raadsels, opdrachten enzovoort, afgestemd op hun intelligentieniveau. Tenslotte zullen we aan de Overkant ook verstoken zijn van materiele geneugten. Ik verzeker je dat wij deze tests niet a priori hadden ontwikkeld om criminelen tegen te houden, maar tot nu toe is voor zover wij weten nog geen enkele, laten we zeggen, potentieel bedreigende persoonlijkheid door deze tests gekomen. Wat meer zegt; degenen die er niet doorheen kwamen hadden zonder uitzondering meteen genoeg van de Overkant.” Het lijkt Mickey bijna te mooi om waar te zijn. Als de voorwaarden voor antisociaal gedrag aan de Overkant nu eens heel anders zijn dan hier? Maar zolang het leven niet is uit te bannen, en dat is het blijkbaar niet, zullen er risico’s blijven. Ergens, diep in zijn hoofd, weet hij dat hijzelf de verantwoordelijkheid voor die risico’s niet meer wil nemen. Dat is nu aan Anna en haar mensen. Zijn rol, en die van Christa, is uitgespeeld, en dat is goed.

	Er is niets meer te zeggen. Christa en Mickey nemen afscheid van Anna. Niet voorgoed, nog niet. Want één beslissing rest nog: die over hun eigen toekomst.

	 

	Vijftien jaar later

	 

	De avondlucht is zwoel en warm. Mickey en Christa liggen naast elkaar in tuinstoelen achter hun huis, diep verborgen in het woud ver van de hoofdstad van Omega. De tuinman heeft vanochtend het gras gemaaid en onkruid gewied. Het huis is door de hulp piekfijn geschrobd. Alle werk is gedaan.

	“Binnenkort gaat ook Anna naar de Overkant”, zegt Mickey.

	“Ja”. Christa merkt dat Mickey het een beetje moeilijk heeft met het afscheid van Anna als ze naar zijn gerimpelde hoofd kijkt. “Ze verlaat als kapitein als laatste het schip. Alleen degenen die niet mee willen, of mogen, zijn nog over. Het is de hoogste tijd.”

	Mickey zoekt Christa’s hand, stram en breekbaar. “We hebben de goede beslissing genomen.” Hij ziet Christa nauwelijks, maar haar stem is genoeg. “Ik ben eigenlijk wel blij dat wij niet mee hoeven, niet weer opnieuw hoeven te beginnen.”

	De wind doet de bomen van het woud zachtjes ruisen. Mickey denkt aan een avond, oneindig lang geleden.

	“Weet je”, zegt hij tenslotte, “ik heb bijna oneindig lang geleefd. Eeuwig is voor mij te lang.”

	Christa sluit haar ogen en voelt hoe de warme wind haar wang beroert. “Deze laatste vijftien jaren gaven zin aan al die tijd ervóór. Weet je nog, onze eerste nacht op dat verlaten vliegveld in 1917?”

	“Ja. Vreemd, ik moest er net ook aan denken. Die eerste nacht heeft me voortgedreven. Ik heb er altijd naar terugverlangd, telkens als ik jou voor tientallen jaren kwijtraakte en ik niet wist of ik je ooit zou terugzien, of je mij wilde terugzien. Nu pas besef ik dat ik niet meer terugverlang naar die nacht. Hier met jou heb ik het verleden of de eeuwigheid niet meer nodig”

	Mickey knijpt in Christa’s hand. “We hebben de aarde niet kunnen redden. Dat had nooit gekund. Maar we hebben Anna en haar volk de eeuwigheid gegeven. Dat was onze echte missie. Ze zullen zich ons altijd herinneren.” Hij wil nog iets zeggen maar kan de woorden niet vinden. Christa weet het.

	Ze zwijgen. Dan vraagt Christa. “Ben jij ook zo moe?”

	“Ja, het wordt steeds erger. Maar het voelt goed. Het is niet de moeheid van strijd. Het is de moeheid aan het einde een welbestede dag.” Mickey denkt dat hij weet waar Christa naartoe wil. “Ik denk dat we morgenochtend te moe zijn om nog op te staan.”

	“Ja”, zegt Christa. “Het gaat steeds sneller nu. Ik kan je bijna niet meer zien.”

	Mickey zoekt naar woorden. “We hebben het goed gehad de laatste vijftien jaar. Die waren al die eeuwen ervoor waard.” Hij is nu zeker van zichzelf, kijkt Christa aan. “Ik denk niet dat we moeten wachten op morgen.”

	Christa lijkt opgelucht dat het oordeel is geveld. “Nee, we moeten niet wachten totdat we elkaar niet meer kunnen zien en horen. Ik wil niet alleen zijn in dat laatste moment na zo’n lang leven.”. “Dichter dan nu kunnen we niet bij elkaar komen”, zegt Mickey.

	Voorzichtig brengt Mickey Christa’s hand naar het kettinkje om haar hals. Hij buigt haar vingers om de capsule die je nooit kunt aanzien voor een sierraad. Met zijn andere hand pakt hij zijn eigen capsule.

	“Alles is geregeld”, zegt hij. Morgen vinden ze ons alsof we slapen. En ze zullen weten dat het tijd was.” “Dat weet ik”, zegt Christa. “En wij hebben alles gezegd wat moest worden gezegd. Wij horen bij elkaar. Ik ben dankbaar dat ik mijn leven met jou heb mogen doorbrengen.” Mickey streelt haar hand.

	Ze drinken de capsules leeg en wachten zwijgend. Het laatste kwartier. De wereld wordt donker, maar de warmte blijft tot het einde. Langzaam slapen ze in. Alles is gezegd, alles is gedaan.

	 

	 

	-.-.-.-.-.-
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