
        
            
                
            
        

    
	De heks (de fee)

	Hans van Geffen is in alle opzichten een gewone man. Dat heeft hij thuis geleerd: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Iedere dag gaat hij om dezelfde tijd naar zijn werk, na twee boterhammen met chocoladepasta als ontbijt, Hij neemt zes boterhammen mee naar zijn werk; dat is goedkoper dan in de kantine iets kopen. Meestal eet hij de boterhammen tussendoor onder het werk op. Dat spaart tijd.

	Om half zes zet hij de computer uit en fietst naar huis. Een gezellige driekamerflat, niet groot maar voor hem helemaal alleen. Het is al donker als Hans thuiskomt. Hij houdt van donker, van korte dagen.

	De lampen gaan automatisch aan met een tijdschakelaar, maar daarvoor is het nog iets te vroeg. De iPad maakt licht eigenlijk overbodig. Met een e-reader heb je een externe lichtbron nodig; de zon of een lamp. Met een iPad hoeft dat niet. Hans leest de krant op zijn iPad. Het wordt donkerder en de lichten gaan aan.

	Tegenover Hans, in de draaibare televisiestoel, zit een vrouw. Het kost Hans even tijd om zijn geest te draaien van zijn krant naar de vrouw. Hij woont hier toch alleen? Zoals hij het het liefst heeft?

	Even gaat Hans’ hoofd terug naar de krant. Misschien heeft hij het zich maar verbeeld. Of misschien gaat de vrouw vanzelf weer weg als hij haar negeert. Voor doen alsof hij haar niet heeft gezien is het waarschijnlijk – zeker – te laat.

	Als hij weer opkijkt zit de vrouw er nog steeds. Zwarte jurk, heel ouderwets. Hans heeft oog voor die dingen. Misschien is het het beste om te doen alsof er niets aan de hand is. De twee lampen laten het grootste deel van de kamer in duisternis. Uit de schaduwen kan van alles opduiken. Wat te zeggen?

	“Ik had je hier niet verwacht.” Dat is wel een goede inleiding. Lekker neutraal, maar het maakt duidelijk wie hier de baas is. De vrouw zwijgt.

	“Kennen wij elkaar?” Alweer heel mooi neutraal. Niet defensief.

	“Ja, beter dan je denkt.” Ze hebben elkaar dus eerder gezien. Hans kan het zich niet herinneren, maar hij voelt een onrust die hij niet zou voelen als hij zich werkelijk niets zou herinneren.

	De meest open opmerking die Hans kan bedenken is: “waar hebben wij elkaar ontmoet?”Niet ‘waar hebben wij elkaar dan ontmoet’, want dat klinkt te defensief.

	“In 1780.” Tja, wat moet je daar nu op zeggen?

	“We waren getrouwd, toen.” Och, dat kan er nog wel bij. Het beste is waarschijnlijk om gewoon mee te praten. Anders wordt ze misschien boos en gaat ze zwaaien met messen, of zoiets. Nu een zo neutraal mogelijke opmerking verzinnen. “En nu kom je me opzoeken.”

	“Ja.” Zo schieten we natuurlijk niet op.

	“Waarom kom je hier? En nu?” laat Hans er snel op volgen. Hij wil nog meer vragen, maar heeft uit de Bob Evers-boeken geleerd dat je tijdens een verhoor zo weinig mogelijk moet zeggen en zo veel mogelijk moet luisteren. Hans zou wel graag willen weten waar de vrouw de tijd sinds 1780 heeft doorgebracht, maar dat kan leiden tot een ongemakkelijk vervolg. Tenslotte zit ze niet voor niets in zijn kamer.

	“Waarom kom je hier?” Dat klinkt niet erg aardig voor een echtgenoot die zijn vrouw na ruim twee eeuwen weer terugziet, maar dan had ze maar niet zo onverwacht moeten binnenkomen. Hoe is ze trouwens binnengekomen?

	“Om jou terug te zien.” De vrouw straalt onderdrukte blijdschap uit. “Ik heb gewacht totdat jouw vrouw was overleden omdat ik niet tussen jullie wilde komen.” Dat geeft aan dat ze oprecht veel van hem moet houden. En ze heeft gewacht terwijl hij langzaam maar zeker ouder werd. “Nu ben je alleen, je werkzame leven zit er bijna op. Het is voor mij de goede tijd om terug te gaan.”

	“Maar weet je wel zeker dat… mijn gevoelens voor jou er nog zijn?” Vriendelijker kan Hans het niet zeggen. Hij is zich nooit bewust geweest van het bestaan van deze vrouw. Tenminste…

	“Dat is een risico; ik weet het. Maar ik weet ook – heb gezien – dat je jezelf in deze wereld nooit echt hebt thuis gevoeld. Ik weet zelfs – denk te weten – dat je het niet erg zou vinden als je leven opeens zou eindigen…”

	“Dat is wel een punt van discussie.” Breekt Hans in, op dat moment niet beseffend wat zijn plotselinge onrust zegt over zijn eigen gevoelens. “Als ik nu – in deze seconde – doodga, is er daarna niets meer. Geen hemel, geen dodenlandschap, niets. Ik zal dus nooit weten wat ik eventueel mis.”

	“Hoe kan ik dan hier zijn?” Dat is waar. Hans zal zijn gedachten – geloof – over het leven na de dood ingrijpend moeten herzien. Hij geeft het enige antwoord dat hij kan bedenken, zijn leven lang heeft bedacht als hij geen antwoord weet. Hij zwijgt. Dat is vooruitgang; zijn vader toverde een blik op zijn gezicht van ‘dat is zo simpel dat ik me niet ga verlagen het uit te leggen.’ Nog maar eens over nadenken. Vanavond. Of morgen. In ieder geval niet nu.

	De ongenode gast heeft de doortastendheid die Hans in zijn relaties altijd zekerheid heeft gegeven. “Ik denk dat je me mist – hebt gemist. Natuurlijk weet ik het niet zeker – helemaal zeker – maar ik durf de gok wel te nemen.”

	Dat is mooi. Hans beseft pas wat deze gedachte betekent als hij hem al heeft gedacht. Snel verder nu. “Waar kom je vandaan?” Dan pas realiseert Hans zich de betekenis van die vraag. “Waar ben je al die tijd geweest?”

	De vrouw haalt haar schouders op. “Deels in een klein hokje onder in deze flat. Maar dat is pas sinds ik weet dat je hier woont. Daarvóór was ik in het land van de doden, waar de tijd stilstaat. Wachtend op jou. Het is daar niet koud en niet warm. Niet druk en niet stil. Er is bijna niemand.”

	“Omdat iedereen weer teruggaat naar het land van de levenden?” Fascinerend.

	De vrouw lacht. “Ik merk dat je jezelf al verzoent met deze nieuwe werkelijkheid. Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat we binnenkort weer bij elkaar zullen zijn. Maar ik weet niet waar de andere doden heen gaan. Toch naar een soort hemel? Terug naar de wereld van de levenden? Ik weet het niet. Er is een film waarvan ik weet dat je hem hebt gezien. Afterlife. Daarin mogen mensen, nadat ze zijn overleden, hun dierbaarste herinnering opnieuw tot leven wekken. Zodra hen dat lukt verdwijnen ze. Niemand weet waarheen, maar de suggestie wordt gewekt dat ze dan naar de hemel gaan, of zoiets. Mijn dierbaarste herinnering, dat ben jij. Mijn liefste wens is om ons leven hier op aarde af te maken en dan samen naar de volgende wereld te gaan.”

	“Waar we dan misschien worden verenigd met mijn vrouw. Dat is mijn liefste wens.”

	“Dat is prima. Zodra we ons leven hier op aarde hebben voltooid – waarvoor we in de achttiende eeuw de kans niet kregen – gaan we hopelijk naar een soort hemel waar we samen kunnen zijn, met jouw vrouw. Er is dan geen sprake meer van relaties in de aardse zin van het woord. Geen jaloezie, geen verwaarlozing. Alleen eenheid en harmonie. Dat is wat ik geloof.”

	“Maar je weet het niet zeker.”

	De vrouw lacht, hoewel Hans daarvoor geen reden kan bedenken. “Altijd de somberaar, na drie eeuwen zelfs nog.” Zijn vrouw zou hem nu een por geven. Terecht. Dan pas realiseert Hans zich waarom de vrouw dat niet doet. De stoel is zwart, en door de zwarte kleding van de vrouw was het hem niet eerder opgevallen. Hans kijkt een beetje door de vrouw heen.

	“Ben je een geest?” vraagt hij plompverloren. Als hij niet vooraf nadenkt over wat hij wil zeggen komen de woorden er soms wat hoekig uit.

	“Nu wel. Mede daarom ben ik hier.” Waar slaat dat nu weer op?

	Gelukkig hoeft Hans niet te vragen wat ze bedoelt. “Ik kan pas weer een materiële gestalte aannemen als jij me accepteert zoals we waren.” O ja; als mijn vrouw dus. “Maar ik weet niet of ik dat wel wil”, verklaart Hans met voor zijn doen ongewone alertheid.

	Verbergt de vrouw haar teleurstelling? Ze moet toch begrijpen dat drie eeuwen afwezigheid niet in enkele minuten kunnen worden overbrugd. Maar haar zonder meer afwijzen wil Hans ook niet. Deels omdat hij niet houdt van het nemen van beslissingen, deels omdat de vrouw hem best aardig lijkt. Een beetje mysterieus ook; dat is leuk. En alleen is maar alleen. “Weet je wat? Waarom ga je in de komende dagen niet met me mee als ik het huis uit ga, en hou je me gezelschap in huis? Dan komen we erachter of ik… of we nog voldoende bij elkaar passen.” Dat lijkt een veilige optie, totdat Hans beseft dat niet alleen hij de vrouw kan afwijzen, maar dat de vrouw ook hem kan afwijzen. Dat zou jammer zijn; Hans heeft vaak erg lang last gehad van afwijzingen. Maar zoals The Saint zegt in de gelijknamige film: ’No risk, no reward’. Laten we het maar proberen. Gelukkig is de vrouw het met hem eens. “Hoe heet je eigenlijk?”

	“Catherine.” O. Dat had hij zich natuurlijk, misschien, moeten herinneren. Maar drie eeuwen is erg lang. En misschien is hij al vaker teruggeweest op aarde. Misschien heeft Catherine hem toen ook wel opgezocht. Maar waarom zijn ze dan niet samen naar de hemel – hij weet geen beter woord – gegaan? Later Catherine maar eens vragen. Nu niet. Er is vanavond al genoeg bijzonders gebeurd.

	Gelukkig is Catherine het met hem eens. “Dus ik hoef vanavond niet terug naar het land van de doden.” Dan bedenkt ze zich. “Of nee, ik ga toch maar terug. Dit is vast een overweldigende ervaring voor je geweest” – geen last van overdreven bescheidenheid, Hans zou het woord ‘indringend’ hebben gebruikt – “en dan kun jij de rest van de avond bijkomen en nadenken over wat we hebben besproken.”

	“Een prima idee. Morgen is mijn eerste vakantiedag, dus laten we om negen uur – tien uur – afspreken om een wandelingetje te maken en even naar de supermarkt te gaan om eten te kopen. Moet jij – wil jij – ook eten?” Dat is eigenlijk wel erg gastvrij.

	Catherine glimlacht, beseft wat deze verspreking betekent – kan betekenen. “Nog niet, dank je. Pas als ik weer ben gematerialiseerd heb ik eten nodig.” Dat betekent dat ze hem de keuze wil laten – de indruk wil wekken hem de keuze te laten – hun relatie al dan niet voort te zetten. Voort te zetten, want de relatie is er al en Hans zal hem nooit meer kunnen wegduwen.

	De volgende ochtend

	Catherine materialiseert zich pas – Hans weet alweer geen beter woord – als hij op zijn bank zit, etend uit een kom Muesli. Heel beleefd; ze wil hem kennelijk niet onder druk zetten. Dat is goed.

	Er is iets van de magie van de vorige avond verdwenen. Misschien is het gewenning.

	De straten van het dorpje Borne zijn stil op deze zaterdagochtend. Enkele duiven koeren, verder is er niets te horen. Zelfs de voetstappen van Hans en Catherine maken geen geluid.

	Hans weet eigenlijk niets te zeggen. Zo vroeg in de ochtend is het verschil met de achttiende eeuw waarschijnlijk niet groot. Alleen stinkt het waarschijnlijk minder. Maar de achttiende-eeuwers wisten waarschijnlijk niet beter. Eigenlijk is alles heel gewoon.

	“Zo lang heb ik ernaar verlangd om hier met jou te lopen.”, begint Cathrerine. Ze spreekt het tweede deel van de zin niet uit.

	Zwijgend zoekt Hans naar iets om haar te laten zien, om over te praten. Maar in de eeuwen waarin Catherine de wereld heeft kunnen bekijken zonder er zelf deel aan te hebben heeft ze waarschijnlijk meer gezien dan hij.

	Ze zwijgen. De zon kruipt langzaam verder.

	De straat is verlaten. Over een minuut of tien zullen de kerkklokken gaan luiden om het bidvee te lokken. Kunnen ze tenminste elders geen rotzooi uithalen, bedenkt Hans.

	“Weet je…”. zegt Catherine.

	Ze zwijgen.

	“Dit voelt niet goed”, antwoordt Hans. Het is een vaag begin van hun gesprek, maar in ieder geval een gesprek. Een begin.

	“Nee. Ik kan niet zeggen dat dit me tegenvalt, want dat is het niet. Maar het is… zo anders dan ik me had voorgesteld.”

	Dat is een inkopper voor Hans, die niets te zeggen weet. “Hoe had je je dit dan voorgesteld. Wat had je je voorgesteld?”

	“Rust. Of tevredenheid. Of berusting. Na zo lang weer bij je zijn.”

	“De magie is weg hè?” Hans zou blij moeten zijn… misschien. Maar hij voelt onrust. Meestal volgt blijdschap, als de oorzaak van de onrust verdwijnt. Maar dat zal waarschijnlijk nu niet gebeuren. Waarom niet?

	“We zijn nog maar zo kort bij elkaar. Het is wennen voor ons allebei.”

	Maar Catherine kijkt betrokken. “Waarom kan ik niet ongecompliceerd gelukkig zijn? Of op zijn minst tevreden? Na zoveel tijd heb ik je terug. Dat moet toch iets betekenen.”

	“Misschien is dat het. Je hebt me niet terug, nog niet. Jij hebt jarenlang toegeleefd naar dit moment. Maar voor mij is de herinnering aan mijn vrouw nog steeds veel belangrijker.” Hij houdt haar vast met zijn ogen. “Het is de vraag of dat ooit zal veranderen. Het is de vraag of ik dat wel wil.”

	Ze zwijgen. Wat valt er te zeggen?

	“Ik vind je werkelijk aardig, Catherine. Waarom laten we de zaak niet een tijdje op zijn beloop? We kunnen elkaar beter”- gelukkig denkt Hans er aan om er net op tijd ‘opnieuw’ bij te zeggen “leren kennen, en dan zien we wel waar het schip strandt.”

	“Dat is helemaal geen gek idee.” Waarom lijkt Catherine opgelucht? Waarom verontrust dat Hans? “Mag ik met jou meelopen om het leven te leren kennen dat jij leidt? Onzichtbaar voor anderen natuurlijk”, voegt ze er snel aan toe.

	Hans vindt het niet zo’n prettig idee dat hij in de gaten wordt gehouden maar kan de logica niet ontkennen. “Dat is goed. Zo lang je mijn privacy maar respecteert – voorlopig.” Zouden ze in de zeventiende eeuw het woord ‘privacy’ al kennen? Maar dat is waar ook; Catherine heeft af en toe een kijkje genomen terwijl de geschiedenis zich afspeelde. Ze moet zich – af en toe – best eenzaam hebben gevoeld.

	Ze lopen terg naar Hans’ huis, eigenlijk allebei een beetje opgelucht. Hans is blij dat hij een confrontatie met zijn gevoelens heeft weten uit te stellen. Maar voor hoe lang?

	Een week later

	Het was te verwachten dat een tweede confrontatie niet lang kon uitblijven. Je kunt je wel voornemen om de tijd te nemen, maar Hans weet dat Catherine bij hem is, ook al zwijgt ze, en Catherine weet dat Hans dat weet. En aan het einde van Hans’ eerste week vakantie voelen ze allebei dat langer zwijgen niet helpt.

	“Catherine, hallo Catherine.”

	Ze is er meteen, hetgeen Hans het ongemakkelijke gevoel geeft dat hij voortdurend in de gaten wordt gehouden – zichtbaar is. Nou ja, dat was eigenlijk ook de bedoeling. Hans weet nog niet of hij de relatie met Catherine weer wil herstellen. Maar als hij dat na een week nog niet weet zegt dat ook iets.

	“Wil je iets bespreken?” Dat is mooi neutraal.

	“Ja.” Hans heeft lang nagedacht – minstens een half uur, in stukjes en brokjes gedurende de laatste twee dagen – over hoe hij dit gesprek zal beginnen. “Ik voel een tweestrijd.” Dat is mooi gezegd, vindt Hans, en het stelt de uiteindelijke beslissing nog even uit. Hans houdt van het uitstellen van beslissingen.

	“Enerzijds”- een mooi woord, dat nuance impliceert, zonder dat de onwil om een keuze te maken expliciet wordt ontkend – “ben ik heel blij dat je bent gekomen.” Heel blij is misschien een beetje overdreven, gewoon blij is eigenlijk wel voldoende. “Ik voel de band tussen ons. Maar anderzijds vraag ik me af of datgene wat er ooit was tussen ons, er nog wel is.” Laten we nu niet twijfelen aan wat Catherine heeft verteld. “Misschien moeten we niet met stoom en kokend water proberen om het verleden te herscheppen, maar onze huidige relatie zich laten ontwikkelen.”

	Hans zwijgt om Catherine de gelegenheid te geven zijn opmerkingen te verwerken – en om een vervolg te bedenken dat hem nog niet erg helder voor ogen staat. Hij wordt niet teleurgesteld.

	“Misschien moet ik eens een beetje in deze tijd gaan wonen.” Catherine lijkt het niet helemaal met zichzelf eens te zijn. “Misschien moet ik een tijdje bij je in de buurt gaan wonen en leren me te bewegen in deze tijd.” Dat lijkt Hans een prima idee. “Niet als een, eh, laten we maar zeggen ‘gast’, maar als een vaste bewoner van deze tijd.” Hans wil Catherine best als vriendin hebben. Misschien is zijn aarzeling om verder te gaan niet meer dan zijn karakter. Hij aarzelt nu eenmaal altijd en overal. Aan hoe hij zich dat ‘in de buurt wonen’ moet voorstellen wil hij nog niet denken.

	Catherine wordt steeds enthousiaster. Misschien denkt ze Hans op deze subtiele manier wel te kunnen overreden. Misschien heeft ze gelijk. “In de flat tegenover de jouwe staat een appartement te koop. Weet je wat: ik ga eens informeren.”

	“Dat zijn koophuizen”, werpt Hans tegen. “Daarvoor heb je aardig wat geld nodig.” Zo, dat weerhoudt Catherine er hopelijk van een huis te kopen waar ze niet meer van af kan als het niet klikt tussen hen.

	Catherine lijkt ontspannen. “Dat is gelukkig geen bezwaar. Ik heb in de afgelopen tijd een aardig vermogen opgebouwd.” Dat is een tegenvaller. Een kleine – misschien. Als het iets wordt tussen hen hoeft Hans misschien niet meer te werken.

	Maar voorlopig heeft Hans het prettige gevoel – dat hij niet vaak genoeg kan hebben – dat hij een beslissing – een moeilijke beslissing, maar bijna alle beslissingen zijn nu eenmaal moeilijk – heeft kunnen uitstellen. Ze lopen terug naar Hans’ appartement en in de dagen daarna koopt Catherine een flatje schuin tegenover hem. Ze kunnen gelukkig niet bij elkaar naar binnen kijken. Voor Catherine is het best een ingrijpende beslissing – hetgeen Hans later pas beseft – want ze moet van een geestverschijning materialiseren tot een ‘normaal’ mens en misschien kan ze daarna niet meer terug. In feite tekent ze haar eigen doodvonnis, voor vroeger of later. Maar Hans, die nooit beter heeft geweten dat hij over twintig jaar, hoogstens over veertig, zal sterven, beseft het belang van die keuze niet, kan het nooit echt beseffen. Bovendien staat Catherine op het punt om Hans terug te krijgen, en dat is zo lang haar doel geweest.

	Langzaam sluipt er een routine in hun relatie. Een prettige routine, eigenlijk. Catherine leert het leven van deze tijd – in deze tijd – kennen, en ze komen steeds meer tot elkaar. Misschien komt het omdat Catherine niemand goed kent en Hans het idee heeft dat hij haar enige kennis – vriend – is, maar Hans kan niet ontkennen dat hij Catherine’s gezelschap steeds meer op prijs gaat stellen. De vriendschap wordt hechter. Is het verliefdheid? Hij is een oudere man nu, en Catherine is honderden jaren ouder. Geen reden voor kalverliefdes. Veel mensen zijn opnieuw begonnen na het verlies van hun partner.

	Een maand later

	Eigenlijk is het leven met Catherine heel genoeglijk. Ze hebben elk hun eigen huis, hun eigen leven, maar zoeken elkaar vaak op. Hans maakt geen haast. Catherine ook niet. Eerst dacht Hans dat Catherine hem niet onder druk wilde zetten, maar nu begint hij te beseffen dat ze eigenlijk ook best tevreden is met dit leven. Binnenkort gaan se samen twee dagen weg – één nacht is voorlopig wel voldoende. Ze kunnen het steeds beter met elkaar vinden en iets van de vertrouwdheid die er ooit moet zijn geweest keert terug.

	Nog een maand later

	Catherine en Hans lopen weer eens door Borne. Het is in de afgelopen weken een onuitgesproken afspraak geworden – heel geruststellend dat afspraken tussen hen bijna altijd onuitgesproken zijn – dat ze op zaterdagochtend een rondje maken door het dorp. Meestal zo vroeg dat ze weinig mensen – met name bekenden – kunnen tegenkomen en een gesprek kunnen beginnen zonder al te erg te worden afgeleid of op hun hoede moeten zijn. Maar ze vermijden dergelijke gesprekken.

	Ze zwijgen. Ik de afgelopen weken zijn ze aan elkaar gewend geraakt. De routine voelt vertrouwd, geeft Hans een rust die hij lang niet heeft gekend. Catherine vertelt weinig over de tussenliggende jaren – eeuwen. Zo graag zou Hans willen horen over hoe de Eerste Wereldoorlog heeft kunnen uitbreken; waarom niemand de ramp heeft voorzien. Maar Catherine was slechts een toeschouwer, één van de vele toeschouwers. Ze las de kranten zoals Hans die nu ook leest; begreep niet méér van de wereld toen dan Hans begrijpt van de wereld nu. Het was Hans al eerder opgevallen, tot zijn verdriet, dat je vaak meer begrijpt van gebeurtenissen korte tijd achteraf, als de eerste buitengewoon verstandige analyses achteraf worden gepubliceerd door mensen die dat risicoloos kunnen doen, dan op het moment zelf. Na enkele gesprekken over de Eerste Wereldoorlog liet Hans het onderwerp rusten en neemt hij zich voor om alleen nog gerichte vragen te stellen, of vragen die tot discussie kunnen leiden. Het heeft hem tijd gekost – heel herkenbaar – om te beseffen dat hij in die discussies meer kan leren over hoe Catherine denkt en hoe ze in de wereld staat – stond – dan over de Eerste Wereldoorlog.

	 “Eigenlijk  zijn we nu een stel.” Hans schrikt op.

	Catherine vervolgt, na een pauze waarin ze hem gelegenheid wil geven om het gesprek eventueel over te nemen, maar hopend dat hij dat niet doet. “We hebben een wekelijkse routine, die je voordien niet had, we zijn een paar dagen weggeweest, en we leren elkaar steeds beter kennen.”

	Hans zwijgt. Dan antwoordt hij: “Weet je, ik voel het eigenlijk net zo. Bijna net zo. Voor jou is het een weerzien na lange tijd. Ik leer jou kennen en voor mij is het een ander soort weerzien. Dankzij jou heb ik weer iemand om van te houden.” Zo. Dat is eruit.

	Catherine bedwingt haar vreugde; durft nog niet door te vragen. Daarom vervolgt Hans: “Weet je; ik ben blij dat we elkaar hebben ontmoet. Ik zou willen dat we werkelijk een stel worden. Niet als weerzien, maar als mensen met elk een heel ander verleden die elkaar hebben ontmoet en tot elkaar zijn gekomen.” Hij kijkt Catherine aan. Is dit wel wat zij wil?

	Catherine kijkt terug. “Ik had het niet beter kunnen zeggen. In de afgelopen tijd ben jij voor mij van een herinnering geworden tot de man die je nu bent. Ik heb in de afgelopen tijd wel eens getwijfeld of jij wel degene bent die ik me herinner. Nu weet ik dat je dat niet bent, misschien nooit bent geweest. Maar datgene waardoor ik van je houd is er, nog steeds, opnieuw, ik weet het niet. Jouw vragen over het verleden kan ik niet beantwoorden. Het verleden is voorbij. Ik heb het niet meer nodig. Want ik heb jou nu. En” zegt ze snel, voor alle zekerheid: “straks zien we jouw vrouw terug, en ik wil graag kennis maken met haar.”

	Samen lopen ze door de verlaten straten van Borne. Ze hebben elkaar, het heden, terug. Het verleden is voorbij.
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