
        
            
                
            
        

    
	Een dag in November

	De barse gebouwen lijken somberder dan de ontwerpers ze moeten hebben bedoeld. In de zomerzon zouden ze de grandeur van het Britse Rijk moeten symboliseren. Maar symbolen verliezen hun zeggingskracht als datgene wat ze symboliseren niet langer bestaat. In 1914, nog maar vier jaar geleden, was Groot-Brittannië een wereldrijk. Het is door Amerika misschien gered van een nederlaag. Van welke nederlaag? Vanaf nu zijn – is – de Verenigde Staten het wereldrijk.  Met 50.000 slachtoffers, tegenover de meer dan een miljoen Britse doden en gewonden, is de VS de grote overwinnaar van de oorlog. 

	De barse gebouwen zwijgen. Ze hebben de opkomst van het Britse imperium gezien, zijn getuige geweest van de overwinning op Napoleon. Slechts een eeuw geleden, terwijl Groot-Brittannië en Frankrijk na duizend jaar vijandschap nu samen streden tegen Duitsland. De twintigste eeuw is de eeuw van Duitsland. Het voerde een oorlog om de dominantie in Europa, niet beseffend dat wat Groot-Brittannië en Frankrijk eeuwenlang hadden gedaan niet langer mogelijk was  - althans in Europa. De kaarten zijn geschud; de grenzen liggen vast – grotendeels. Het is tijd voor politiek om de strijd over te nemen. Als Frankrijk en Rusland in 1914 de oorlog niet hadden uitgelokt zou de politiek misschien al hebben gewonnen. Nu is er een vernietigende strijd geweest, waarbij Duitsland als de belangrijkste continentale macht als vanzelf tegenover Frankrijk kwam te staan. Frankrijk, dat na de Napoleontische oorlogen nog steeds geen vrede had met haar tweede plaats in Europa.

	Het motregent in Londen. Eigenlijk is deze Novemberdag geen goed moment voor overwinningsvreugde – Misschien eerder voor opluchting. Dat is wat de man in het kantoor vooral voelt. Opluchting. Het is eindelijk voorbij. Ook al houdt hij van oorlog; is hij diep in zichzelf een krijger, hij beseft dat alles beter is dan de oorlog die vanochtend om precies 11 uur is geëindigd. Maar diep in zijn hart weet hij dat de oorlog niet is geëindigd, dat een wapenstilstand iets anders is dan vrede. Het Duitse leger trekt zich terug maar is niet verslagen. De Duitse industrie staakt het produceren van wapens, maar niet de ontwikkeling ervan. De Duitse bevolking levert niet langer soldaten, maar is nog altijd productiever dan de Franse en Britse. Zoals de Franse opperbevelhebber Ferdinand Foch zei: ‘Dit is geen vrede. Dit is een wapenstilstand voor twintig jaar’.

	De man in het kantoor weet niet hoe hij de problemen van de komende twintig jaar moet oplossen. Of liever gezegd: hij denkt dat hij het weet, maar de stemming in Groot-Brittannië is die van overwinnaars. Na vier jaar van ontberingen en een miljoen doden moeten verscheurde gezinnen, weduwen en mannen zonder armen of benen een nieuwe manier van leven vinden. De wereld van 1914 bestaat niet meer. De zekerheden van de grote families die de Britse en Franse imperia waren zijn ineengestort. Koningen en keizers zijn verdreven, en juist degenen die daarvan zouden moeten profiteren voelen zich ontheemd. Zij willen het liefste terug naar 1914, naar de tijd toen alles beter leek te worden, niet met de opbouw na een vernietigende oorlog, maar door gestage, rustige vooruitgang. Door de bouw van huizen die als het had geregend niet vochtig werden. Door het langzaam terugdringen van ondervoeding – in 1914 werden te veel rekruten voor het Britse leger afgekeurd vanwege gezondheidsproblemen die het gevolg waren van ondervoeding. Door vakantie en vrije dagen, wardoor ook handarbeiders een dagje naar buiten konden. Niet ver weg natuurlijk, maar naar het platteland rond de grote steden, en ’s avonds weer voldaan naar huis. Elke penning moet worden omgekeerd, maar er waren tenminste penningen die konden worden omgekeerd nadat de aller-noodzakelijkste levensbehoeften waren vervuld. Het leven was goed, onder een warme zomerzon, en het zou nog beter worden.

	Wat een teleurstelling! Wat een wanhoop! De man in het kantoor wilde wel dat hij in 1914 minder gebeten was geweest op oorlog. Maar hij is nu eenmaal gefascineerd door oorlog. En hij heeft zijn persoonlijke moed erbij getoond. In Zuid-Afrika heeft hij gevochten, is krijgsgevangen gemaakt. Hij is geen bureauheld. En hij is nog steeds minister en geen premier. Zijn tijd komt nog, moet nog komen.

	De zwijgzame heer tegenover hem heeft de oorlog niet gewild, bevond zich in 1914 zo ver van het centrum van de macht dat hij misschien niet eens wist van de dilemma’s, de twistgesprekken, de toen martelende maar later alleen onheilspellende onzekerheid. Vernon denkt nog niet aan de volgende oorlog. Maar de man wel; zou het in ieder geval moeten doen. Daarom zijn ze hier, nu.

	“Duitsland is verslagen.” De opluchting klauwt zich een weg naar boven, onweerstaanbaar.

	Vernon zwijgt.

	De man merkt het.

	“Het lijkt erop dat u het niet met mij eens bent.” De man kan zijn ondertoon van afkeuring niet helemaal verbergen. Zo lang heeft hij gezwoegd voor deze dag; dit moment van rust. Het is somber buiten; een gure novemberdag. Laat de opluchting nog even blijven. Het is behaaglijk warm in het kantoor.

	“Ik wilde wel dat ik het met u eens kon zijn.” Dat is een diplomatieke manier om gelijk te geven en toch geen gelijk te geven.

	“Om elf uur vanochtend is de wapenstilstand ingegaan. Als Duitsland was doorgegaan met de strijd waren we het land binnengevallen. Wat wilt u nog meer?”

	“Dat we het land waren binnengevallen.”

	De man zucht, probeert zijn onzekerheid te verbergen. “Frankrijk en ons land zijn moegestreden. Ik moet er niet aan denken welke offers nog zouden worden gevraagd van onze bevolkingen als we de strijd niet vóór de winter hadden kunnen staken. Duitsland had zich misschien zelfs tijdens de winter kunnen herstellen.” Maar hij weet dat Vernon gelijk heeft.

	“Duitsland is niet verslagen. Haar legers zijn in essentie intact. Natuurlijk; het land heeft verschrikkelijke verliezen geleden, maar wij ook. Duitsland is als natie, als staat, nog intact. En de oorzaken van de oorlog die zojuist is geëindigd zijn niet weggenomen.”

	“Duitsland is verslagen.” De zelfverzekerdheid moet twijfel maskeren, en doet dat ongetwijfeld ook. De man is geen eerste minister, nog niet.

	“Als we ervan uitgaan dat Duitsland de oorlog heeft veroorzaakt zou dit inderdaad een mooi resultaat zijn – een heel mooi resultaat”, geeft Vernon toe, alsof hij het zelf graag zou geloven.

	 De man voelt onrust. Vier jaar lang is Duitsland de voornaamste tegenstander geweest. Bijna was hij vergeten – wilde hij graag vergeten – wie de oorlog heeft veroorzaakt. “Oostenrijk viel Servië binnen.” Het klinkt niet overtuigd, en is niet overtuigend.

	Vernon leunt rustig achterover, een slecht teken. “Frankrijk en Rusland wachtten in 1914 allebei op een gelegenheid om Duitsland in het defensief te dringen en te voorkomen dat het de dominante macht in West-Europa zou worden. Eerlijk gezegd denk ik dat Rusland en Frankrijk meer schuld hebben aan het uitbreken van de oorlog dan Duitsland. Jazeker”, vervolgt hij snel “Duitsland viel België binnen, niet andersom. En er waren genoeg oorlogshitsers in Duitsland, zoals generaal Friedrich von Bernardi. Maar Frankrijk en Rusland hadden moeten beseffen dat Duitsland zich bedreigd voelde doordat het was ingeklemd tussen twee wereldmachten, die bovendien veel beter toegang hadden tot de rest van de wereld – door hun havens – dan Duitsland.”

	“Maar om dan maar een ander land binnen te vallen….” De man schudt zijn hoofd. “Zoiets doen alleen Duitsers.”

	Vernon zou het graag willen geloven. “In de afgelopen eeuwen hebben alle landen die daartoe in staat waren – en ook veel landen die daartoe niet in staat waren – oorlogen gevoerd om andere doelen te bereiken dan hun eigen veiligheid. Natuurlijk werden daarbij vaak veiligheidsargumenten gebruikt, of werd de verminderde veiligheid als gevolg van het beginnen van een oorlog gebruikt om er nog eens even flink tegenaan te gaan. Groot-Brittannië heeft zeven oorlogen tegen Frankrijk gevoerd…”

	“En daarvan zes gewonnen”. De man klinkt voldaan, alsof Frankrijk en zijn eigen land in de afgelopen oorlog geen bondgenoten zijn geweest.

	“Precies.” Vernon is het kennelijk met hem eens. Een slecht teken.

	“Het is heel opvallend dat wij” – hij identificeert zich met het land waarvoor hij nog maar enkele jaren geleden de Geheime Dienst heeft geprofessionaliseerd – in wezen opnieuw heeft opgericht, bedenkt hij met professionele trots. “Heel opvallend dat wij eigenlijk nooit moeilijkheden met Duitsland hebben gehad en zelfs samen tegen Napoleon hebben gestreden, nog niet eens zo lang geleden. Met Frankrijk hebben we al duizend jaar problemen”

	“Wat wilt u daarmee zeggen? U heeft uw land voorbeeldig gediend.” De man heeft geen behoefte aan omwegen.

	“Dat we ons goed moeten afvragen wie onze vrienden zijn; dat wil zeggen wie onze belangen op langere termijn het beste kan dienen. En dat zou best eens Duitsland kunnen zijn, en niet Frankrijk.”

	De man vecht gevoelsmatig tegen het idee. Vier jaar lang heeft hij gestreden tegen Duitsland, zijn beste krachten gegeven. Maar hij weet dat Vernon heel goed gelijk kan hebben. En hij herinnert zich de dilemma’s van vier jaar geleden. Het was geen uitgemaakte zaak dat Groot-Brittannië de kant van Frankrijk zou kiezen, of zelfs maar zich zou mengen in een continentale oorlog die voor de meeste Britten heel ver weg was.

	“Wat stelt u voor?” Zo, de bal ligt nu weer bij Vernon. Maar die beseft net op tijd waarin ambtenaren verschillen van politici. Vernon zal geen keuze maken; dat is niet aan hem. Gelukkig niet.

	“Duitsland een stevige afstraffing geven die echter niet lang mag duren, en vervolgens het land inkapselen in samenwerkingsrelaties.”

	“En hoe moet het dan met Frankrijk?” De man ziet de goede kanten van het voorstel – op zijn minst maakt het jarenlange dwang overbodig, en dwang kost ook energie.

	“Frankrijk kan meedoen. Laat Frankrijk de continentale hoeder zijn van dit verbond, dan kan ons land iets meer op afstand blijven.” Hij weet hoe aantrekkelijk dit argument zal zijn voor veel aanhangers van de man.

	“En”, vervolgt hij, beseffend dat de man en Frankrijk een rationalisatie wel kunnen gebruiken, “het zou me niets verbazen als Duitsland dan snel weer een winstgevende handelspartner wordt – van zowel Groot-Brittannië als van Frankrijk.” Hij weet dat de premier de Britse bevolking maar liefst 300 miljard mark aan Duits geld heeft beloofd. Maar hij weet ook dat niemand zich erg veel kan voorstellen bij dit bedrag. Als Duitsland enkele handreikingen doet zullen weinigen dit bedrag willen narekenen. “Keynes, de bekende econoom”- hij zegt het er nog maar even bij – “wilde al minder geld van Duitsland eisen – veel minder geld – dan uw premier.”

	“En uw premier”, interrumpeert de man streng.

	Vernon buigt het hoofd. “Natuurlijk, excellentie.” Het kan nooit kwaad op deze kleine punten toe te geven, en de ijdelheid te strelen van de man die zichzelf wil wijsmaken dat hij bescheiden is. Hij vindt zichzelf een groot man, maar dat is geen onbescheidenheid; het is gewoon de waarheid.

	“Vindt u het niet vreemd dat wij, na duizend jaar strijd met Frankrijk, en na de gezamenlijke strijd met Duitsland tegen Napoleon, zo snel een trouwe bondgenoot van Frankrijk zijn geworden in een zo grote oorlog? Ik voorzie dat we in de toekomst, als de herinnering aan de voorbije oorlog begint te vervagen, we meer moeilijkheden zullen hebben met Frankrijk dan met Duitsland.”

	De man gromt. “Des te meer reden om Duitsland te blijven zien als tegenstander. Zodat we ons kunnen blijven concentreren op het goed, of acceptabel, houden van de relatie met Frankrijk, en zolang we bij onze tijdelijke vrienden de indruk kunnen wekken dezelfde tegenstander te hebben als zij kopen we hun loyaliteit voor een zacht prijsje.” Daar kan Vernon niets tegen inbrengen.

	Vernon geeft niet op. “Eeuwenlang hebben we met Frankrijk gestreden om onze positie als wereldmacht te verdedigen. Rusland en China zijn machtige landen met een grote bevolking. De oorlog heeft ons zo uitgeput dat we zelfs Amerika – de Verenigde Staten – moeten erkennen als machtiger dan wij.” Vernon bedenkt dat het misschien een voordeel is dat de man een Amerikaanse moeder heeft. “We moeten de samenwerking met Frankrijk zeker niet stopzetten. Maar we moeten Duitsland zo snel mogelijk als bondgenoot krijgen in onze concurrentie met Amerika.” Vernon ziet dat dit argument overtuigt. “Eeuwenlang hebben we in Europa relatief gemakkelijk oorlog kunnen voeren. Maar sinds de invoering van de dienstplicht door Napoleon zijn oorlogen tussen heersers oorlogen tussen landen geworden. En nog nooit – niet sinds de Middeleeuwen - heeft een oorlog een groot en machtig land definitief op de knieën gekregen. Oorlog in Europa is een uitzichtloze zaak geworden. Kijk naar Duitsland. Het is verslagen, maar Frankrijk is nog steeds banger voor Duitsland dan voor ons. We moeten het land inkapselen. Een nieuwe oorlog – en die komt er zeker als we de zojuist gewonnen oorlog niet goed beëindigen – betekent het einde van de wereldmacht van niet alleen ons land, maar ook van die van Frankrijk.”

	“En wat nu?” De man weet geen goed antwoord, maar kan op zijn minst de bal terugspelen.

	“Ik zie slechts één mogelijkheid. Duitsland weer op de been helpen en zorgen dat de democratische regeringsvorm die ze dankzij ons nu hebben wordt bestendigd. Democratieën voeren niet zo gemakkelijk oorlog…”

	“Ha! U denkt dat democraten betere mensen zijn! Ik weet hoe u over me denkt, en ik ben ook democraat. Zo lang de domme massa maar doet wat wij willen. Is het niet zo?”

	 Vernon negeert de onuitgesproken vraag. “Nee, omdat in een democratie er vele en diverse media en meningen zijn, en een elite moeilijker belangen kan doordrukken, is het moeilijker een volk te mobiliseren voor oorlog tenzij -“ hij aarzelt, “misschien tenzij het voortbestaan van een land op het spel staat. Daarom moet er niet te veel afstand zijn tussen de elites en het volk. Je hebt dus niet alleen een democratie nodig in de zin van stemrecht en zo, maar er mogen geen grote groepen zijn die zich achtergesteld voelen.”

	“Aha! En dus moeten wij de moffen met fluwelen handschoenen aanpakken!” Het is duidelijk dat Vernons boodschap niet overkomt. “In vroegere tijden waren wij ook niet zo sentimenteel met overwonnen tegenstanders – en zij ook niet met ons, trouwens.”

	“Daar heeft u een goed punt.” Het kan nooit kwaad om de man op onbelangrijke punten gelijk te geven. “Wij konden ons altijd terugtrekken op ons eiland. Voor de koloniën geldt dat natuurlijk niet, maar die hebben we voorlopig nog stevig in handen. Maar Engeland zelf is sinds Willem de Veroveraar, bijna duizend jaar geleden, nooit meer bezet. En…”

	“Alsof wij geen oorlog hebben gekend”, gromt de man. De oorlogen met Schotland en Ierland waren niet niks, en de oorlog met Ierland is nog steeds niet echt afgelopen.”

	“Klopt”, valt Vernon in. “Die ervaringen, en die van de zojuist voorbije oorlog, zouden ons moeten tonen dat we een nieuwe Europese oorlog ten koste van alles moeten vermijden.” Hij verzwijgt wat hij er eigenlijk bij had willen zeggen, en zal dat zichzelf twintig jaar later verwijten. Dan zal de man het inmiddels met hem eens zijn, maar dan is het te laat om de rest van het land nog te overtuigen. Frankrijk is zo vol van haat jegens de Duitsers  - vergeten dat ze de oorlog van 1870 zelf zijn begonnen en vergeten wat Napoleon heeft betekend voor Europa – dat van haar geen steun is te verwachten. Bovendien is het land zo verzwakt door de oorlog – die Groot-Brittannië weliswaar een miljoen doden heeft gekost maar haar tot het machtigste land van het verwoeste Europa heeft gemaakt – dat van die kant geen steun is te verwachten. Ook de man beseft dat Europa zonder Duitsland, met zijn grote bevolking, hoge geboortecijfer en productieve cultuur, nodig zal zijn om de dominante positie van Europa in de wereld te handhaven.

	Maar hij is moe, en het volk is moe. De voorbije oorlog heeft de energie van het land uitgeput. Jarenlang was het winnen van de oorlog het enige doel. Nu eerst bijkomen. Geen nieuwe uitdagingen nu. Het weer op orde krijgen van het land in een tijd van vrede – zonder oorlog – zal een gigantische taak zijn. Meer dan een miljoen doden, miljoenen gewonden, getraumatiseerden. Weduwen, wezen, fabrieken die moeten omschakelen van wapenproductie naar… ja, naar wat? De mensen hebben al hun geld besteed aan het winnen van de oorlog. Het is november. Het is guur buiten, de dagen zijn kort. Er zijn geen nieuwe speeltjes, producten die reeds vóór de oorlog zijn uitgevonden die de massa de illusie van een nieuwe tijd kunnen geven. Socialisme, vrouwenemancipatie, als ze al het leven van de massa ooit zullen verbeteren zal dat nog een hele tijd duren. Eerst zal er onrust zijn; teleurstelling over een gewonnen oorlog die niets méér bracht dan overleven. Europa zal opnieuw moeten worden opgebouwd, en de man weet geen andere manier dan terugkeer naar de tijd van zijn jeugd.
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