
        
            
                
            
        

    
	Een dag in augustus

	Frank houdt van wandelen. Liever nier de afstanden die hij nu moet afleggen, of de bestemming, maar het mooie zomerweer maakt veel goed. De wegen – landwegen, in het relatief verlaten zuidelijk Duitsland - zijn op dit vroege uur nog verlaten. Zijn makkers, die hij nauwelijks kent, zwijgen, hoewel er met zo veel mensen altijd wel een beetje gemompel doorkomt. Het lijkt een beetje op de stilte voor de storm.

	De meeste koeien slapen nog. Enkele kijken hem aan, een beetje dom, vindt Frank. De koeien op de boerderij thuis waren altijd blij hem te zien. Zullen ze hem herkennen als hij terugkomt? Als hij terugkomt?

	Muggen zoemen rond zijn hoofd. Het wandeltempo is zo hoog dat hij ze niet vaak genoeg van zich af kan slaan, maar dankzij het fikse tempo kunnen de vliegen hem moeilijk bijhouden.

	De zon schijnt vrolijk. Heel hoog ziet Frank enkele cumuluswolkjes.

	Frank weet allang niet meer waar ze zijn. Ooit, fantaseert hij, zal er een apparaatje worden uitgevonden waarmee je altijd kunt zien waar je bent. Wat zou dat handig zijn. Dan bedenkt hij dat hij alleen maar de weg hoeft af te lopen, en daarna een andere weg, en dan misschien weer één. Hij hoef alleen maar te doen wat hem gezegd wordt. Wat zal dat zijn?

	Heel in de verte doemt de Belgische grens op. Frank is nog nooit zo ver van huis geweest. Hij is vast niet de enige. De trein is duur. En waar zou hij heen moeten gaan? In zijn dorp heeft hij alles wat hij nodig heeft. Soms leent hij een fiets van de buurman en zwerft tussen de eindeloze weilanden en de dichte bossen. Hij heeft alles wat hij nodig heeft. De anonieme stem die hem naar hier heeft geroepen kwam van ver weg. Eigenlijk een beetje jammer dat hij hem heeft gehoord. Maar had hij veel keus?

	Het wordt drukker op de weg. Anderen sluiten zich aan. Rustig, maar krachtig en gedisciplineerd, lopen ze door. Zullen toekomstige generaties ooit neerkijken, teruglijken, op deze landelijke weg? Frank is één van duizenden. Zal hij worden herinnerd? De eerste, of één van de eersten, die de grens overschreed?

	Op deze zonnige dag in augustus 1914, toen de zon zorgeloos scheen.
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