
        
            
                
            
        

    
	Een goed idee

	Hans van Geffen dommelt tevreden voor zich uit in de stoptrein van Amersfoort naar Hilversum-Noord.

	Je hoeft in je leven eigenlijk maar één goed idee te krijgen, of in ieder geval een idee dat door anderen goed wordt gevonden.  Er zijn strebers die meer dan één goed idee krijgen, maar Hans is al best tevreden. En, bescheiden als hij is, had hij niet eens door dat het een goed idee was totdat hij het aan zijn vriend Koos vertelde. In een onbewaakt ogenblik, want het was een controversieel idee. En Hans ziet graag blije gezichten om zich heen.

	Van het één komt het ander, en nu mag Hans zijn idee gaan uitleggen bij Brandpunt. Van een katholieke omroep nog wel. Maar dat was lang geleden.

	Het is warm onder de felle lampen van de studio. “Legt u de kijkers uw idee eens uit.” Zegt de presentator. Vraagt de presentator.

	“Nou, het is eigenlijk allemaal heel eenvoudig”, steekt Hans van wal. Met deze zin besloot Meester G.B.J. Hilteman – een meester, dus geen echte academicus – zijn visie – kijk – op wereldproblemen die zo complex waren dat ze al jarenlang voortwoekerden, meestal onder de oppervlakte, en dus best even konden worden opgelost door Meester G.B.J. Hilteman. Er werd nooit bijgezegd waar die letters G.B.J. eigenlijk voor stonden. Hans zou het heel vervelend vinden als de J zou hebben gestaan voor Johannes. Straks -later – maar eens nakijken op het Internet.

	 “Nu de mens het eerste stadium van beschaving heeft overleefd – we hebben onszelf tenslotte niet opgeblazen – moeten we onze erfenis zekerstellen voor de rest van het heelal voordat er ongelukken gebeuren.”

	De presentator zwijgt. Hij begrijpt het niet – waar Hans naar toe wil – en hoopt dat Hans dat alsnog gaat uitleggen. Aan de kijkers. En aan de presentator.

	Hans gaat er eens voor zitten. “De dinosaurussen zijn uitgestorven.” De presentator spreekt het niet tegen, terwijl zijn taak toch is om gasten tegen te spreken. Zou hij weten dat krokodillen afstammen van dinosaurussen? Vast niet.

	“Waarom zijn de dinosaurussen uitgestorven?” De presentator heeft geen idee. “Omdat ze het einde van hun evolutielijn bereikten” Hans weet niet wat een evolutielijn is, en of je het einde daarvan wel kunt bereiken, maar het klinkt wel lekker. “En omdat ze hun rol in de evolutie hadden vervuld.” Ze hadden tenslotte het ontstaan van de mens mede mogelijk gemaakt – denkt Hans. En bij een katholieke omroep hoort een Plan, een Reden. Hans gelooft niet in Redenen, althans niet van een hogere orde. Hij gelooft alleen in oorzaken, hoewel de verbinding tussen oorzak en gevolg alleen door arrogante wezentjes zoals mensen ‘causaliteit’ wordt genoemd. Geen wonder dat de enige noodzakelijke voorwaarde voor causaliteit; het ontbreken van een alternatieve oorzaak, zowel door mensen is bedacht als nooit kan worden bewezen. Door mensen is bedacht en dus nooit kan worden bewezen, denkt Hans tevreden. Want daarmee kan de juistheid van zijn idee – of anderszins, even niet aan denken nu – ook nooit worden bewezen. Heel bevredigend allemaal.

	“Ik denk dat de mens ook het einde van zijn evolutielijn heeft bereikt.” Zo. Daar kunnen ze even over nadenken. Maar misschien is dat toch niet zo’n goed idee. “De mens is de eerste soort op aarde – voor zover wij weten”, voegt Hans er zekerheidshalve aan toe “die zijn evolutie buiten de eigen soort om kan laten plaatsvinden.” Hij pauzeert even om de presentator de voor de hand liggende vraag te laten stellen. Bij een interview moet je altijd korte antwoorden geven.

	‘Robots, mijnheer.” Nu pas realiseert hij zich dat hij de naam van de interviewer niet weet. Jammer, dan had hij het gesprek een persoonlijk tintje kunnen geven, zoals hij heeft gelezen in een boek van Tom Clancy. Niets meer aan te doen. “Robots kunnen sneller denken en beter onthouden dan mensen.” Hij ziet dat de interviewer – toch nog – iets wil zeggen. “Maar ze missen toch de menselijke creativiteit?” Typisch een opmerking voor iemand met een beperkte intelligentie. “Voor zover uit onderzoek”  Hans kijkt de interviewer streng aan – “is gebleken is creativiteit goed te verklaren.” Hij zegt niet ‘heel goed’ want dan maakt hij zich misschien kwetsbaar. “We kunnen robots dus goed creatief maken door datgene wat we weten over creativiteit in hun mechanische brein in te bouwen.” Nog net op tijd bedenkt hij: “En we kunnen mensen de problemen geven waarop robots geen antwoord weten, en dat kunnen problemen zijn waaraan mensen zelf nog niet hebben gedacht” – dat bedacht Hans net op tijd – “en dan kunnen mensen een oplossing bedenken.” Dat is een mooie uitweg. “Bovendien zijn veel mensen helemaal niet zo creatief, een Sinterklaasgericht bedenken vinden veel mensen al heel moeilijk.” Zo, de interviewer vindt een Sinterklaasgedicht bedenken beslist ook heel moeilijk. “We moeten dus creatieve mensen selecteren – misschien kunnen robots daarbij helpen” Dat is een mooie U-bocht. “En dan mensen en robots laten samenwerken. En”, bedenkt hij net op tijd “als er geen mensen meer zijn is het probleem als vanzelf opgelost.”

	De interviewer is blij dat hij weer terugkan naar zijn veilige onderwerp van het interview waarop hij zich heeft voorbereid. “Nu komen we bij de kern van uw idee.” Hij – de interviewer - gaat er voor zitten.

	“Nou ja, het lijkt me een goed idee als de mensheid uitsterft en er alleen nog maar robots door het oneindige heelal zwerven. Zo ver bij elkaar vandaan dat ze voor elkaar geen moeilijkheden kunnen veroorzaken – het heelal is groot genoeg. Je kunt je zelfs voorstellen dat robots de volgende stap in de evolutie zijn.” Heeft hij dat niet al gezegd? “Elke paar jaar kan er een nieuwe versie robots worden gebouwd, zeker als we robots laten ontwerpen door robots. Ik denk zelfs dat robots de volgende stap in de evolutie zijn; dat de evolutie bij planeten die dit stadium halen hier moet uitkomen.” Zo, dat klinkt lekker kosmisch. En de religieuzen onder het publiek, die er bij deze omroep zeker zijn, kunnen nu ook een doel verzinnen bij de evolutie, die natuurlijk geen doel heeft. “De mens heeft de grenzen van zijn evolutie bereikt”, zegt Hans voor alle zekerheid nog maar een keer. Hij hoopt dat hij het idee waar het hem eigenlijk om gaat nu niet hardop hoeft te zeggen. Er kijken vast ook veel geseculariseerden naar Brandpunt. Mensen zijn gemakkelijker overtuigd dat een idee een goed idee is als ze het zelf krijgen. En Hans is nu eenmaal erg bescheiden.

	“Wilt u dan dat de mensheid uitsterft?” vraagt de interviewer alsof hij zich niets anders kan voorstellen dan een ontkennend antwoord. Kijk, dat is nu het probleem bij mensen met een beperkte intelligentie. Ze denken niet – voldoende, bedenkt Hans goedmoedig – op de lange termijn. Maar Hans wil het wel even uitleggen.

	“Over vijf miljoen jaar of zo is de zon opgebrand. Het is maar helemaal de vraag of de mens dan een nieuw onderkomen heeft gevonden. Ja, ik weet het, we hebben nog even de tijd” – het kan nooit kwaad om een slag om de arm te houden – “maar op dit moment zijn er geen sterren die de zon kunnen vervangen. En voor uranium en dergelijke hebben we toch sterren nodig om het te maken – te laten ontstaan.” Misschien kunnen we over vijf miljoen jaar wel uranium maken uit lucht, maar die moet er dan wel zijn. Misschien kunnen we uranium maken uit sterren die geen bewoonbare planeet opleveren, maar dat soort details laat Hans maar even buiten beschouwing. Hopelijk doet de interviewer dat ook.

	“In ieder geval, als we onszelf tegen die tijd nog niet hebben vergiftigd of opgeblazen sterven we dan sowieso uit.” Besluit Hans opgewekt. “Dan kunnen de robots die wij nalaten zich voegen bij de robots die andere beschavingen, misschien buiten onze Oerknal, hebben nagelaten, en dan zal het heelal bestaan uit een zeer langzaam toenemend aantal robots en af en toe een beschaving met levende wezens, zoals de onze. Maar die zullen na een relatief korte tijd ook weer vergaan.” Laat hij er geruststellend op volgen.

	Het interview is afgelopen. Hierna komt er een muziekprogramma – nu kan het nog. Hans is best tevreden. Ook al heeft het interview geen enkel gevolg, ooit, als er alleen nog maar robots door het lege heelal zweven, op weg van niets naar nergens, zal Hans nog steeds de eerste – op Aarde – zijn die de toekomst heeft voorzien – voorspeld. Dat is mooi.

	De volgende twee weken

	Hans van Geffen had nooit kunnen vermoeden dat zijn idee zo zou aanslaan. En hij heeft het idee niet eens expliciet verteld! De eerste paar brieven kon hij nog afdoen als toeval, of als afkomstig van enkele zeloten. Maar de stroom zwol aan. Na de tiende brief besefte Hans dan hij antwoorden zou moeten schrijven. Zoals altijd verstreek er enige tijd tussen besef en actie. Maar bij de ongeveer twintigste brief besefte Hans dat je nooit mag uitgaan van de vrijblijvendheid van een interview. En hij bedacht net op tijd dat hij heel mooi directeur kon worden van een bedrijf – organisatie – die zijn ideologie – theorie – in praktijk gaat brengen. Dus gaf Hans in de antwoorden op zijn fanmail meteen een gironummer om de kosten van de nieuwe organisatie, waaronder het salaris van de directeur, te dekken.  Dat bleek een gouden greep. Van de eerste bijdragen konden enkele advertenties worden betaald om meer donaties te krijgen. En ziedaar: Hans vond zichzelf terug aan een glanzend bureau in een bedrijfsverzamelingsgebouw – gelukkig kun je dat niet zien aan het adres – en denkt hij driftig na over zijn volgende stap. Iets verzinnen is niet zo moeilijk, maar hoe moet hij zijn idee in praktijk brengen?

	Gelukkig is communicatie tegenwoordig veel belangrijker dan het idee zelf. Hans maakt eerst maar eens een folder waarin hij zijn ideeën uiteenzet. Daarin stelt hij heel democratisch vast – ook zo’n handig modernisme – dat hij voor de uitwerking graag input – het kan niet op – ontvangt van de lezers van de folder, waarbij hij niet vergeet zijn gironummer te vermelden.

	Hans gaat voortvarend aan het werk. Er zijn in Nederland zo veel huisartsen dat hij altijd wel enkele medestanders kan vinden. Op een geheime locatie – niet in het bedrijfsverzamelingsgebouw – richt hij een gezellige kamer in waar mensen ongestoord kunnen sterven. Hij sluit een kwantitatief gunstig raamcontract af met een begrafenisondernemer die prompt extra personeel kan aannemen. Dat vindt de gemeente waar de onderneming is gevestigd erg prettig. Hans realiseert zich dat hij zijn onderneming profijtelijk moet maken om eventuele politieke en maatschappelijke weerstand te vlug af te zijn. In het diepstel geheim legt hij contacten met gelijkgestemden in België, Zweden en Denemarken, om zo in Europa voldoende kritische massa te krijgen. En inderdaad, na enige tijd kan hij zelfs een vestiging openen in Duitsland. Dat is mooi.

	De stroom doden begint te groeien. Steeds meer mensen zien de logica van zijn ideologie. Hans vleit zich met de gedachte dat de bevolkingsgroei weliswaar in Europa een probleem blijft, maar dat de groei in ieder geval is vertraagd. Een klein beetje maar, maar toch. Het verspreiden van de ideologie heeft natuurlijk tijd nodig. Het is wel vervelend dat de ideologie vooral aanslaat bij jonge mensen. Op den duur is dat natuurlijk prachtig, want dan komen er weinig mensen bij, maar al die ouderen die niet meedoen moeten wel worden verzorgd. Nou ja; waarschijnlijk komt er wel een nieuw maatschappelijk evenwicht. Of een wereldoorlog. De meeste maatschappelijke problemen lossen zichzelf uiteindelijk op. Net als het bestaan van de mens, denkt Hans vergenoegd. Dat is zijn verdienste!

	Er blijft nog wel een klein probleempje over. Juist in landen waar de bevolking sterk groeit slaat de ideologie niet aan. In Europa hebben de kerken een draai gemaakt. Eerst wilden ze alle nieuwe menselijk leven zich laten vermenigvuldigen en waren ze bijvoorbeeld tegen abortus. Nu zien ze in dat Hans’ ideologie misschien de wil van God is, en het brengt de Dag des Oordeels in elk geval dichterbij. We kunnen er snel mee beginnen, dan is dat ook maar weer achter de rug. Misschien is dit zelfs wel de hedendaagse versie van de Dag des Oordeels! Hans maakt zich er niet druk om. Als je eenmaal dood bent en je blijkt je niet te hebben vergist is dat mooi meegenomen. Blijk je je wel te hebben vergist, dan merk je het toch niet meer.

	Hans zit achter zijn bureau

	Hans zit achter zijn bureau – een mooi bureau, lekker groot – in het Centrum voor Efficiënte Euthanasie (CEU). Als hij heel eerlijk is begint zijn succes hem een beetje boven het hoofd te groeien. Eerst waren die interviews en TV-optredens nog wel leuk. Maar Hans begint er genoeg van te krijgen elke avond pas laat thuis te zijn. Als hij zijn eigen ideologie wil volgen – de ideologie die hij zo gedreven onder de aandacht brengt bij anderen – moet hij binnenkort uit het leven stappen. Maar, bedenkt hij geruststellend, wie moet hem dan opvolgen als directeur-grootaandeelhouder van het CEU?

	Juist op dat moment komt Johan binnen. Johan is zijn persoonlijk assistent, en weet niet alleen voor elke oplossing een probleem, maar ook – soms - voor elk probleem een oplossing. “Zeg Johan, ik heb zojuist een aanbieding gekregen om een programma over de voorbereiding van de volgende Formule I race te presenteren. En dan mag ik ook een stukje rijden in een Formule I auto. Dat wil ik erg graag, maar kan ik dat wel doen als ik andere mensen adviseer om zo snel mogelijk dood te gaan?”

	Johan ziet in een flits de oplossing van een probleem waarmee hij als ambitieuze stagiair worstelt. “Nou meneer” – Hans vindt het prettig om aangesproken te worden met ‘meneer’, want dat gebeurt zelden en Johan weet dat – “dat lijkt me juist een mooie uitdaging.” Hans houdt van uitdagingen, zolang hij maar wel kan winnen, en dat weet Johan ook. “Veel mensen associëren autoracen met doodgaan. Daarom heeft men u waarschijnlijk ook gevraagd. U moet alleen niet zo enthousiast over het rijden in de racewagen worden dat mensen niet meer dood willen. En dergelijke.”

	“Dat gevaar lijkt me niet groot”, bast Hans. “De meeste kijkers – verreweg de meeste kijkers -  zullen nooit de kans krijgen in een racewagen te rijden. Behalve ik natuurlijk”.

	Johan zwijgt.

	“Ik moet er wel aan denken de racewagensimulatoren die ik heb niet te noemen”, peinst Hans. “Anders vergeten de mensen misschien waar het werkelijk om gaat”.

	Johan zwijgt. Iemand die zo veel zwijgt kan Hans niet opvolgen als directeur van het CEU.

	Oom Klaas te Dries, bejaardenhuis Welbevinden, Apeldoorn

	Klaas te Dries kijkt voor zich uit.

	Dat doet hij al een hele tijd, eigenlijk sinds hij op zeventigjarige leeftijd werd opgenomen in bejaardenhuis Welbevinden. Zijn kinderen – om maar te zwijgen van de kleinkinderen – vonden dat hij niet langer zelfstandig kon wonen. Hij mocht eens een beroerte krijgen of zo. Als ze hem dan maar niet zouden vinden, denkt Klaas. Dan zou hij doodgaan zonder het te merken. Het gas laten aanstaan zonder het te merken kan heel vervelend zijn. Of door een rood stoplicht rijden zonder het te merken. Maar doodgaan zonder het te merken lijkt Klaas niet zo erg. Wel vervelend voor de kinderen. Maar is het vervelender dan doodgaan terwijl je het wel merkt? Hij zal, als alles goed gaat, sowieso eerder doodgaan dan de kinderen.

	Gisteravond zag hij op de televisie die aardige meneer Hans, die een Centrum voor Efficiënte Euthanasie heeft opgericht. Dat lijkt Klaas wel wat. De hele dag voor zich uit kijken gaat op den duur vast vervelen. CEU; zo heette het centrum. Het Centrum. Klaas is – was – goed in afkortingen. Als postbode heeft hij er heel wat gezien, en had hij veel tijd om ze uit zijn hoofd te leren. Maar CEU was hij nog niet eerder tegengekomen. Als je zelfs op deze leeftijd nog nieuwe dingen kunt leren is het misschien nog geen tijd voor euthanasie. Aan de andere kant: hij doet eigenlijk niets meer met de nieuwe kennis die hij opdoet. Niemand vraagt hem er ooit naar. Wel een beetje jammer, eigenlijk. In ieder geval de naam van het Centrum maar even noteren. Dan kan hij het nummer eventueel opzoeken in het telefoonboek. Nu nog niet. Dood kun je morgen ook nog. Maar eenmaal dood is onherroepelijk.

	Twee maanden later is Klaas de tiende klant van het CEU. Hij krijgt nog net even een grote bos bloemen en directeur Hans houdt een ontroerende toespraak, waarin hij benadrukt hoe belangrijk het is dat het Centrum voldoende klanten krijgt. Klaas vindt dat Hans een beetje verward overkomt. Maar dat komt misschien vanwege het ongeluk met een racewagen dat hij volgens de Story verleden week heeft gehad.

	Bashi Bushi, ergens diep in Afrika, vier maanden later

	Het is prachtig dat de burgemeester van Bashi Bushi het nieuwste filiaal van het CEU komt openen. Maar de gemeente verwacht er dan ook veel van. Weliswaar zijn er nog niet zo veel klanten voor het Centrum, maar dat heeft natuurlijk tijd nodig. En de plaatselijke middenstand profiteert stevig van alle klanten die nog één keer uitgebreid willen dineren of twintig rondjes willen rijden in de achtbaan in het nieuwe pretperk. Het is vervelend dat sommige klanten dit zo leuk vinden dat ze daarna niet meer naar het Centrum willen maar wel ondertussen al hun geld hebben uitgegeven. Op voldoende grote afstand van het dorp heeft de plaatselijke middenstand botje bij botje gelegd en een vluchtelingenkamp ingericht. De voormalige klanten van het Centrum hebben het daar zo beroerd dat ze vanzelf weer klant worden, zonder de achtbaan natuurlijk, want daarvoor hebben ze geen geld meer. De lokale Rotary wilde gratis Achtbaanbonnen uitdelen in het kamp, maar gelukkig heeft de geheime politie dat verhinderd. Eén telefoontje van directeur Hans uit het verre Nederland was genoeg; de burgemeester van Bashi Bushi zag direct in dat het verdienmodel van het Centrum ernstig zou worden bedreigd door dergelijke frivoliteiten.

	Hilversum, een jaar later

	Het CEU loopt als een trein. En wat nog mooier is: de uitgaven aan AOW en zo zijn sterk verminderd. Gelukkig spreekt het product van het CEU jongeren niet zo aan, zodat de verdiencapaciteit van Nederland niet ernstig wordt aangetast. En de buitenlandse vestigingen brengen deviezen binnen, vooral uit de VS waar dankzij de strenge moraal nog geen vestiging kan worden geopend. De jongeren die zich wel voelen aangetrokken door het CEU zijn werkelozen en arbeidsongeschikten, dus dat komt goed uit. Diverse politieke partijen, het CDA voorop, maakten enig lawaai over het feit dat aan een mensenleven kennelijk een prijskaartje kan worden gehangen, maar toen de financiële voordelen duidelijk werden slikten die partijen hun bezwaren snel in. Hierbij werden ze geholpen door onderzoeksbureaus die lieten zien dat de meeste kiezers het liever niet over het CEU willen hebben maar de voordelen wel waarderen. Bovendien is het gebakkelei over de uitgaven voor gezondheidszorg ook een de facto wijze van het – onontkoombaar – hangen van een prijskaartje aan een mensenleven, of in ieder geval aan gezondheid, maar dat is gelukkig zo abstract dat niemand erover hoeft na te denken.

	Vanavond is Hans te gast in de studio voor het in ontvangst nemen van de Willemsorde. Hij heeft het land immers veel gebracht. Besparing op pensioenen en gezondheidszorg, deviezen, vermindering van het aantal kankeraars, en een algemene verbetering van de tevredenheid. Normaal gesproken moet je voor zo’n prestatie een oorlog winnen, en dat doe je tegenwoordig niet meer in je eentje, maar Hans heeft het in vredestijd gedaan. De internationale concurrentiepositie van Nederland is aanmerkelijk verbeterd nu er zo veel dor hout is weggekapt. Maar Hans weet dat de huidige euforie tijdelijk moet zijn. Nog tijdens het uitreiken van de Willemsorde – die is toch maar mooi binnen – maakt hij zich ernstige zorgen.

	Want als een mensenleven kan worden beëindigd met per saldo gunstige macro-economische gevolgen, waar houdt het dan op? Uiteindelijk, bedenkt Hans, is de optimale situatie dus dat er geen mensen meer zijn. Pas dan is iedere verspilling uitgebannen. Hans denkt er eens goed over na en concludeert dat het bestaan zelf een verspilling is. Maar voor wie dan, als er niemand meer bestaat? Misschien moeten er alleen dieren overblijven. Hun bestaan heeft geen reden, alleen een oorzaak. Maar waarom bestaan dieren dan? Gelukkig ziet Hans een oplossing, of althans een reden om de conclusie dat er op deze vraag geen antwoord is nog even uit te stellen.

	Stel, bedenkt Hans, dat we een satelliet bouwen met alle kennis die we in de talloze miljoenen jaren ten koste van zulke verschrikkelijke offers hebben vergaard, en dat we die satelliet dan de ruimte in schieten, liefst tot buiten onze eigen Oerknal. Mocht een beschaving deze satelliet ooit vinden, dan kunnen ze onze fouten misschien vermijden. Net voordat Hans bedenkt dat zo’n beschaving de ruimte al in moet kunnen voordat de satelliet kan worden opgepikt – en misschien allang ten onder is gegaan aan een atoomoorlog of zo – herinnert hij zich dat vele wegen naar Rome leiden. Misschien heeft die beschaving nog niet alle fouten van de mens gemaakt of kunnen ze voorkomen dat die fouten hen fataal worden. Of misschien zijn de deelnemers aan die beschaving wel immaterieel of zo, zodat ze heel blij zijn met een nieuw perspectief. Of misschien gooien ze de satelliet wel weg. Ook goed. Hans en de mensheid hebben hun best gedaan. Niets is eeuwig. Uiteindelijk zal ook die satelliet vergaan. Misschien onontdekt, misschien heeft hij een onbekende beschaving ergens in het heelal een advies – misschien slechts één klein adviesje – gegeven waardoor die samenleving gelukkiger wordt, of niet langer sterfelijk is. Dat is genoeg. Uiteindelijk zal het heelal worden bevolkt door satellieten die door uitgestorven beschavingen zijn achtergelaten. Met zo nu en dan een nieuwe beschaving, misschien zoals die van de mens gebaseerd op koolstof, misschien op iets anders. Misschien kan de mens eraan bijdragen om het heelal onsterfelijk te maken. Dat is toch mooi. Dat we niet weten of onze satelliet ooit zal worden gevonden is een mooie bijvangst. We hoeven ons dus geen zorgen te maken over wat er gebeurt met onze satelliet. Misschien moeten we om de vijftig jaar of zo een satelliet lanceren met onze nieuwste inzichten, naar verschillende hoeken van het heelal. Die dingen kunnen vast steeds sneller vliegen, maar de grens van onze Oerknal ligt miljarden lichtjaren ver weg. We zullen dus wel nooit weten hoe deze onderneming afloopt. Heel geruststellend. Want stel dat buiten de Oerknal de krachten die materie bij elkaar houden niet bestaan. En dat de krachten die de satelliet zelf meeneemt uitdoven. Dan kan zo’n satelliet buiten de Oerknal nooit lang bestaan. Gelukkig gelooft Hans dat Niets niet bestaat omdat het niet kan bestaan. Misschien bestaat het heelal daarom wel.

	Het leuke is, bedenkt Hans, dat de mens nu een manier heeft uitgevonden om buiten zichzelf om te evalueren. Vroeger moesten we jarenlang achter mammoeten aanrennen en zo voordat we een beetje sneller konden rennen. Nu maken we robots die robots kunnen maken, We hebben er dus een wijze van evolutie bij gekregen; sneller, doelgerichter en met de mogelijkheid om zonder ideologische poespas een evolutie die bij nader inzien niet zo’n goed idee was stop te zetten of zelfs ongedaan te maken, als we echt willen. Zo kunnen we ook de variatie van de mens – de basis van evolutie, terwijl de mogelijkheid tot communiceren alleen maar nodig is om de mini-evoluties van elke mens op elkaar te laten voortbouwen – zo groot mogelijk maken, of zo goed mogelijk benutten. Zou die variatie door evolutie ook toenemen?

	Sinds de jaren dertig zijn in de Verenigde Staten meer patenten toegekend aan organisaties dan aan personen, dus de inbreng van individuele mensen bij vernieuwingen wordt minder herkenbaar (die hoeft natuurlijk niet inhoudelijk anders te zijn) dus als we beschavingen onsterfelijk laten worden via zo’n satelliet doet de inbreng van individuele mensen er niet toe, en het zou toch niet meer zijn dan een naam die de gelukkige vinders van de satelliet niets zegt. Geef de essentiële kenmerken liever een aansprekende naam, of laat de vinders die naam zelf kiezen. Beschrijf dus de verschillende samenlevingen die de mens kent en heeft gekend zonder referentie naar specifieke personen (tenzij er een speciale reden voor is, zoals families zoals De Medici die lange tijd veel invloed hadden, hetgeen op zich een maatschappijkenmerk is).

	Hans is dus werkelijk klaar. De mens kan nog duizenden jaren bestaan en onvermoede kennis vergaren, maar de basis is gelegd. Denkt Hans. Dat de mens zo ver is gekomen zonder zichzelf op te blazen is al heel mooi. Misschien moeten we het noodlot niet tarten. Meteen dus maar een satelliet lanceren, voordat het te laat is. Mocht de wereld in de komende eeuw of zo niet vergaan, dan kunnen we altijd nog nieuwe satellieten lanceren. Heel geruststellend allemaal.

	Het CEU, weer een jaar later

	Hans moet opschieten. Dankzij het CEU heeft hij zijn heilzame boodschap van de satellieten kunnen verspreiden aan ieder die het wilde horen. Of liever gezegd: niet wilde horen, want met zijn boodschap is absoluut niets gedaan. Dan bedenkt Hans dat dit eigenlijk niet erg is. Jezus hing tweeduizend jaar aan het kruis voordat de mensheid zijn ideeën in praktijk begon te brengen, vreemd genoeg juist door die ideeën niet meer al te letterlijk te nemen, en de dogmatische interpretaties door al die wijsneuzen maar even te vergeten. Hans kan gerust zijn; met zijn ideeën is niets gedaan. Dat komt nog. Vast wel. Ondertussen zit hij met een veel ernstiger probleem, dat zich weliswaar ooit vanzelf oplost, maar, daadkrachtig als Hans wil zijn, wil hij daar liever niet op wachten. Hij heeft het uitsterven van de mens bevorderd en diezelfde mens onsterfelijk gemaakt – voorlopig – met zijn satellieten-idee. Wat nu? Is hij klaar?

	Hij is klaar. Het is nu tijd – misschien – dat hij zich aanmeldt als klant voor zijn eigen Centrum – let op de hoofdletter. Voordat hij wordt vergeten, of men gaat vinden dat zijn Centrum toch niet zo’n goed idee was, of men het idee van de satellieten te duur vindt, of de mensheid ten onder gaat aan een atoomoorlog voordat de eerste satelliet is gelanceerd. Hij kan maar het beste een beetje haast maken. Vergeten worden als je dood bent is niet zo erg. Je merkt er niets van, en je weet gelukkig nooit of misschien iemand zich later al die goede ideeën alsnog herinnert. Dood dus maar. Hans meldt zich aan als klant van het CEU en twee weken later is de zaak beklonken.

	Dat is natuurlijk ook meteen het einde van dit verhaal. Maar misschien vond u toch al dat het verhaal wel erg lang duurde, of voorzag u het einde al. Tenslotte gaat iedereen een keer dood. Wanneer iemand doodgaat is eigenlijk niet zo interessant. Het is dan natuurlijk de vraag wat de zin is van verhalen schrijven als ze uiteindelijk allemaal op dezelfde wijze aflopen. Maar daar denken we maar liever niet over na.

	 

	-.-.-.-.-.-.-
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