
        
            
                
            
        

    
	Dit is een vervolg op twee verhalen van A.E. Van Vogt: ‘De Wapensmeden’ en ‘De arsenalen van Isher’.

	 

	De erfenis van Isher

	Prins Robert Hedrock kijkt peinzend naar het beeld in de passpiegel van zijn privéverblijf in het paleis van Isher. Hoewel hij al vele malen getrouwd is geweest met een Keizerin van Isher moet hij iedere keer weer even wennen aan de luxe die hoort bij zijn status als anonieme echtgenoot van de machtigste vrouw op aarde.

	Hij heeft al vele crises meegemaakt. De vrijgave van de kennis over interstellair reizen was slechts de meest recente, niet de eerste of de laatste. Achteraf wilde hij dat hij de Keizerin – nog vóór hun haastig gesloten huwelijk – niet had gedwongen tot de vrijgave van die kennis. Maar, bedenkt hij met een mengeling van spijt en berusting, dan had hij nu hier niet kunnen zijn. En het is nodig dat hij hier is, nu de beschaving van Isher na zevenenveertig eeuwen haar laatste fase ingaat. Nu hij de Raad van Wapensmeden tot aftreden heeft bewogen – gedwongen – staat hij voorlopig helemaal alleen.

	Hedrock schudt zijn hoofd, trekt het uniformjasje van een generaal in het Keizerlijke leger recht en gaat op weg naar de zaal waar zijn echtgenote haar audiënties houdt. Ook de prins-gemaal van de Keizerin volgt het protocol. Als hij eindelijk tegenover zijn vrouw zit komt hij meteen ter zake.

	“Innelda, we hebben de confrontatie met de Arsenalen en de uitvinding van de motor die interstellair reizen mogelijk maakt overleefd.” Innelda kijkt hem bedachtzaam aan, meestal het voorstadium van woede. Maar ze zegt alleen: “Jouw Arsenalen zijn in ieder geval gered.”

	“Ik ben geen Arsenaalman, ben het nooit geweest en zal het nooit zijn”. Hij zegt het rustig, overtuigd en overtuigend.

	Keizerin Innelda haalt haar schouders op. “Je hebt de Arsenalen opgericht voordat je de eerste Keizer van Isher werd. Dat maakt jou voor mij tot een Arsenaalman, ook al heb je daarna alleen maar van buitenaf geprobeerd  - en tot nu toe is dat gelukt – om de regering van Isher en de Arsenalen in evenwicht te houden.”

	Hedrock wil hierbij nu niet stilstaan “Innelda, er komt een nieuwe crisis aan. Je weet dat we in een tijd leven waarin de wetenschappelijke vooruitgang sprongsgewijs gaat, niet met kleine stapjes. Over honderd jaar of zo komen we misschien weer in rustiger vaarwater, maar niet nu.” Hij ziet haar verstrakken.

	 “En dan leef jij als enige onsterfelijke mens nog steeds, en ben ik allang dood.”

	“Dat is nu juist waarover ik het met je wil hebben, of liever gezegd; één van de twee dingen. Ik heb, na letterlijk duizenden jaren van onderzoek en proefnemingen, het geheim van mijn onsterfelijkheid ontdekt.” Hij had verwacht dat – ja, wat had hij eigenlijk verwacht? Blijdschap? Angst? Opluchting? In plaats daarvan stelt Keizerin Innelda één vraag, die toont dat ze de supermens is die de Ishers allemaal zijn. “Kunnen we mensen op grote schaal onsterfelijk maken of alleen maar enkele individuen? En kunnen we sterfelijken onsterfelijk maken, of alleen nieuwgeborenen?”

	Het zijn belangrijke vragen, maar er zijn in ieder geval simpele antwoorden op mogelijk. “We kunnen mensen op grote schaal onsterfelijk maken, en het kan – moet – bij al levende mensen. De film wordt als het ware stilgezet. Mensen blijven eeuwig de leeftijd houden die ze hebben als ze onsterfelijk worden.”

	Keizerin Innelda ziet het einde van de Isher-dynastie voor zich. “Hoe kunnen we de ene mens wel de onsterfelijkheid gunnen en de andere niet?”

	Hedrock knikt. “Dat kunnen we niet. Ik zie slechts één oplossing.”

	“Er is een tweede”. De keizerin heeft de eerste oplossing al geraden. ”We kunnen het geheim van onsterfelijkheid laten uitdoven. Het is onwaarschijnlijk, praktisch gesproken bijna onmogelijk, dat er nog eens zo’n ongeluk gebeurt als dat waardoor jij je onsterfelijkheid hebt verkregen. De mens zal altijd sterfelijk blijven als we jouw geheim laten rusten.”

	Hedrock schudt bezorgd zijn hoofd. “Ik wilde wel dat je gelijk had, Innelda. Maar er zijn misschien nog andere manieren om het geheim van onsterfelijkheid te achterhalen. Eenvoudig is het niet, anders zouden er wel meer onsterfelijken zijn, maar het kan. Misschien zijn er wel meerdere manieren om onsterfelijk te worden.” De Keizerin kijkt hem verschrikt aan.

	“Misschien zijn er al wel meer Onsterfelijken. Hoe zouden we dat kunnen weten?”

	Hedrock heeft hierover al veel langer, bijna een leven lang, nagedacht. Hij is aan de gedachte gewend.

	“Dat is één van de redenen dat ik de experimenten heb uitgevoerd om het geheim van mijn onsterfelijkheid te achterhalen. Niet omdat ik de mensen per se onsterfelijk wilde maken, maar omdat ik wilde voorkomen dat iemand, of een groep, het monopolie zou krijgen op onsterfelijkheid. Nu ik het geheim heb ontdekt kunnen we volgens mij maar beter zo snel mogelijk iedereen die dat wil onsterfelijk maken en daarna het geheim openbaar maken.”

	“We zouden ook alleen de Isher-familie onsterfelijk kunnen maken. Dan zouden we de wereld eeuwig zo rustig en welvarend kunnen houden als hij nu is.” Innelda’s verlangen naar onsterfelijkheid wordt alleen overtroffen door het verlangen de enige onsterfelijke te zijn – naast Prins Robert Hedrock.

	Hedrock schudt zijn hoofd. “Er is geen garantie dat alle toekomstige Ishers zo nobel en verstandig zullen zijn als wij. En we hebben niet veel keus. Als door een wonder – door een wonder – heb jij één kind kunnen krijgen. Dat lukt geen tweede keer, echt niet. De toekomst van de wereld zou afhangen van één kind. Dat moeten we niet laten gebeuren. Bovendien is er nog een tweede uitvinding, eigenlijk eerder een maatschappelijke ontwikkeling, die ons een betere optie geeft.”

	Het ruimteschip van Derd Kershaw en Gil en Dan Neelan

	Sinds Keizerin Innelda het geheim van de interstellaire aandrijving heeft vrijgegeven – na enig aandringen, of liever gezegd chantage, van Robert Hedrock – zijn er zo’n vijftien interstellaire ruimteschepen gebouwd. Kershaw en zijn bemanning, de uitvinders van de nieuwe motor, hebben het eerste sterrenschip gekregen, met de opdracht om het heelal te verkennen. Een mooie opdracht, van de Keizerin zelf, en bovendien eentje die hen de grootst mogelijke vrijheid geeft. Het driemanschap heeft zich nooit serieus afgevraagd waarom ze hun oude ruimteschip mochten verruilen voor deze veel comfortabelere raket, waarmee ze desnoods jarenlang kunnen reizen. Tot nu toe.

	“Zeg Derd, de motor wil niet uitgaan.”

	Kershaw loopt naar het bedieningspaneel van de motor. “We hebben hem niet voor niets de Oneindigheidsaandrijving genoemd”, bromt hij, maar deze frivoliteit – voor zijn doen – maakt snel plaats voor verbazing, dan bezorgdheid en dan paniek, als hij de hefboom van de Oneindigheidsaandrijving vruchteloos heen en weer beweegt.

	Kershaw draait zich naar zijn medereizigers. “De motor wil niet uitgaan.” Gil Neelan bedenkt dat hij dat ook al had gemerkt, maar de toestand is te ernstig voor spot. Zoals meestal is Kershaw, de ontdekker van het principe van de Oneindigheidsaandrijving, de eerste die het wanhopige van hun toestand beseft.

	Kershaws blik glijdt over het instrumentenbord. Alle instrumenten vertellen de ontdekkingsreizigers dat de motor perfect loopt. “Het probleem zit niet in de motor maar in de bedieningshefboom.” Kershaw zwijgt een ogenblik. “En het is geen defect dat wij kunnen oplossen.”

	Dan Neelan, de meest onbevangde van de drie, kijkt verbaasd, “Waarom niet? En hoe weet je dat zo snel?”

	Kershaw gaat zitten, berustend. “Ik heb het steeds vreemd gevonden dat de Keizerin de Oneindigheidsaandrijving zo snel vrijgaf nadat ze altijd zo tegen interstellair reizen was geweest. Weet je; haar bezwaren waren misschien kortzichtig, maar wel begrijpelijk. Ze was bang dat planeten zich zouden losmaken van het Isher-imperium en vervolgens onderling oorlog zouden gaan voeren. Wij hebben die angst, die volgens mij terecht is, nooit kunnen wegnemen; hebben het zelfs nooit geprobeerd. In het zonnestelsel is genoeg voor iedereen. Wij wilden naar de sterren – welnu, omdat ze er nu eenmaal zijn, zoals de eerste man die de Mount Everest beklom dat deed omdat die berg er nu eenmaal was.”

	“En dus?”, vraagt Dan Neelan ongeduldig. Hij is meer een praktijkman.

	“En dus heeft de Keizerin in alle schepen  - dus ook in het onze dat ze ons zo edelmoedig gaf – in de besturingscomputer een handigheidje, of misschien wel meerdere, laten inbouwen waardoor de Oneindigheidsaandrijving niet kan worden uitgeschakeld. De weinige schepen die er nu zijn zullen allemaal naar de rand van onze Oerknal reizen, en misschien nog verder als onze aandrijving dat aankan, en nooit meer terugkeren op Aarde. Onze uitvinding zal verloren gaan, in ieder geval voor de Aardbewoners.”

	“Misschien worden we gevonden door een andere beschaving”, oppert Gil Neelan hoopvol.

	Kershaw kijkt somber. “Het heelal is zo groot dat die kans oneindig klein is. Met onze zwakke radiozender hebben we een klein bereik. Laten we ons erop verheugen dat we de eerste mensen zullen zijn die de wereld – het heelal – buiten onze Oerknal zullen zien. Als we ons tenminste tot die tijd laten invriezen om veroudering te stoppen. Daarna zullen we van ouderdom sterven.

	En voordat iemand het vergeet: de Oneindigheidsaandrijving en de bediening ervan kunnen alleen met gereedschap op aarde worden gedemonteerd en hersteld. Ik wilde voorkomen dat het geheim van de Oneindigheidsaandrijving zou worden ontdekt voordat wij de vruchten ervan konden plukken. Kennelijk was de Keizerin dat met mij eens.” Frivoler zal hij nooit worden.

	Gil Neelan moet nog wennen aan het idee. “In ieder geval zullen we ontdekken of lichtgolven zich ook buiten de Oerknal kunnen verplaatsen. Dat heb ik altijd al willen weten.”

	“Mmm.” Dan deelt Gils kennelijke optimisme niet. “Stel dat er buiten het gebied dat is beïnvloed door de Oerknal geen medium bestaat dat de aantrekkingskracht tussen moleculen – of tussen wat dan ook -  kan overbrengen. Dan valt ons schip uit elkaar zodra we het Niets buiten de Oerknal betreden.”

	Nu is Derd weer in zijn element. “Dat is waar, maar zelfs enkele grammen van onze scheepshuid hebben ontzettend veel moleculen. Iets met de drieëntwintigste macht of zo. Omdat de aantrekkingskracht die – misschien – ontbreekt in het Niets alleen van buitenaf werkt duurt het een hele tijd voordat ons schip uit elkaar valt.”

	“En we kunnen tegen die tijd onze buitenhuid onder stroom zetten, of er een lading op aanbrengen.” valt Dan in. Dan creëren we misschien een medium dat krachten, althans van binnenuit en gedeeltelijk, kan overbrengen. We kunnen het uit elkaar vallen vast niet helemaal stoppen, maar we kunnen het zo vertragen dat het schip pas uit elkaar valt als we allang dood zijn. Misschien moeten we nu alvast beginnen met het langzaam verlagen van de cabinedruk zodat de belasting van de huid wordt verminderd. Tenslotte leven er in de bergen ook veel gezonde mensen.”

	“Allemaal goede ideeën.” Derd lijkt opgelucht dat dit probleem – voorlopig – van tafel is.

	Ver weg, op Aarde, vernietigen soldaten van Keizerin Innelda de fabriek waar de Oneindigheidsaandrijving wordt – werd – gebouwd. Geen van de soldaten heeft de intelligentie en technische kennis om het geheim van de aandrijving te achterhalen. Innelda heeft het geheim in haar hoofd; ze legt een samenvatting in haar persoonlijke kluis, waar hij waarschijnlijk nooit meer uit zal komen.

	Prins Hedrock accepteert zijn nederlaag. Hij heeft nog een pijl op zijn boog.

	De Ierse kust, enkele weken later

	Het graven van de ingang van de tunnel is een fors karwei. Weliswaar is een smalle gang voorlopig voldoende, maar als de tunnel klaar is moeten in beide richtingen acht transporteenheden elkaar moeiteloos kunnen passeren. En zelfs dat zal misschien niet genoeg zijn. De tunnel moet dus kunnen worden uitgebreid. Maar als hij een succes wordt zal hij een voorloper zijn van de tunnels die alle ontinenten van het wereldwijde rijk met elkaar zullen verbinden. Een vliegtuig kan meer meenemen dan enkele transporteenheden, maar de tunnel kan dag en nacht, zomer en winter, onder alle weersomstandigheden, in gebruik blijven. Bovendien vindt Keizerin Innelda het wel een geruststellende gedachte dat de verschillende continenten niet al te veel direct contact met elkaar hebben.

	Ëén van de opzichters, vuil en bezweet, stapt op Prins Hedrock af. “Hoogheid, de poort van de tunnel is voltooid.” Toen Hedrock zelf keizer was – de allereerste Keizer van Isher – had hij al een hekel aan die aanspreektitel. Maar hij heeft geleerd de behoeften van zijn onderdanen te respecteren. Misschien is het goed dat hij nu alleen nog maar invloed – veel invloed – achter de schermen heeft. Zo wordt het gevaar van verstarring door zijn onsterfelijkheid hopelijk verminderd.

	Hedrock is niet tevreden. “Hoe lang denkt u dat het duurt als we in dit tempo doorbouwen?” vraagt hij aan de opzichter. De man kijkt verbaasd; dat weet Prins Hedrock toch beter dan hijzelf? “Vijftien jaar ongeveer, Hoogheid.”

	“Ik heb een idee dat de bouwtijd aanzienlijk kan bekorten. Meldt u zich over een week weer hier, en neemt u de hoofdopzichter mee.” Zonder zich af te vragen – te tonen dat hij zich afvraagt – of de opzichter het hiermee wel eens is loopt hij weg. Een week moet genoeg zijn om afspraken die hij eventueel heeft af te zeggen. Prins Hedrock wil hem spreken – dat gaat natuurlijk boven alles.

	Hedrock stapt in zijn vliegwagen en snelt naar één van zijn appartementen in de Keizerstad. Hij hoopt maar dat Keizerin Innelda niets afweet van zijn schuilplaatsen, maar ze kan ze nooit allemaal hebben ontdekt. Daarom gebruikt hij gedurende enkele tientallen jaren slechts twee of drie appartementen. Zo houdt hij hopelijk altijd enkele onvindbare plaatsen over waar hij zijn plannen met de wereld kan voorbereiden en zich even kan ontspannen. Het leven van Prins – regisseur – achter de schermen is vaak heel gemakkelijk en comfortabel, maar op cruciale momenten, zoals nu, heeft hij een soms bijna onbedwingbare behoefte zich terug te trekken, al is het maar voor even.

	Gewoontegetrouw gaat Prins Hedrock zitten achter zijn beeldscherm. De robot die verschijnt op zijn oproep heeft geen beeld nodig, maar Hedrock vindt het na al die jaren nog steeds prettiger om tegen een gezicht te praten dan tegen een leeg scherm. In die duizenden jaren had hij zich natuurlijk andere voorkeuren kunnen aanwennen, maar het leek – en lijkt – hem goed om enkele onschuldige menselijke zwakheden te behouden, zodat hij niet kan vergeten wie en wat hij uiteindelijk is. Ooit zal hij sterven, door geweld, door een ongeluk, of op een wijze die hij nu nog niet kan bedenken. Het maakt hem niet bang voor de dood. Hij heeft al veel langer van het leven kunnen genieten dan ieder ander - en in de perioden dat hij onderging in de anonimiteit heeft hij meer kunnen genieten dan wie ook – dus als de dood komt zal hij hem aanvaarden, in de hoop en het vertrouwen dat de wereld vooruit kan met wat hij achterlaat. Hij is bezorgd over het lot van de wereld als hij er niet meer is, maar die bezorgdheid moet hij leren hanteren, net zoals iedereen die sterft of met pensioen gaat of zoiets. Het kost hem nog steeds moeite, maar hopelijk heeft hij nog even de tijd.

	De robot staart neutraal de ruimte in. “Wat is er van uw dienst, Prins Hedrock?” Kennelijk heeft het nieuws van zijn huwelijk met Keizerin Innelda ook de robots al bereikt.

	“Ik wil graag dat je vijf en zeventig werkrobots laat maken die de tunnel tussen Europa en Amerika kunnen graven.” Hedrock geeft geen verdere toelichting. De vragen zullen vanzelf komen.

	“Hoe intelligent moeten de robots zijn, Hoogheid?”

	“Ze moeten niet alleen de verschillende materialen kunnen herkennen zodat ze hun manier van graven erop kunnen afstemmen, maar ook onderling kunnen overleggen over de beste aanpak.”

	“Kunnen we hen ook niet beter leren te overleggen met de opzichters – de menselijke opzichters?” De robot kijkt bedeesd naar beneden, alsof hij zich ongemakkelijk voelt dat hij Hedrock lijkt tegen te spreken. Mooi zo. Gezien Hedrocks plannen met robots zal respect voor mensen heel belangrijk worden.

	“Dat is zeker de volgende stap.” antwoordt Hedrock, “maar ik wil de stapjes zo klein mogelijk maken. Omdat robots  - tot nu toe – zuiver logisch en consequent redeneren en nog niet in staat zijn om tegengestelde denkbeelden tegelijkertijd te gebruiken – een menselijke eigenschap waaraan ik nog werk – wil ik robots nog niet te machtig maken.”

	“Ik begrijp u helemaal en wil u daarbij graag helpen.” oppert de robot gedienstig. Hedrock houdt even zijn adem in. “Dat is erg aardig – efficiënt – van je, maar vooralsnog wil ik dat deze menselijke eigenschap door mensen wordt ontwikkeld. Het zal je zijn opgevallen dat ik de Keizerlijke robotfabrieken niet heb gevraagd om me hierbij te helpen. Het is gewoon te gevaarlijk.” Dan vervolgt hij geruststellend: “Als ik hiermee iets verder ben mag je me helpen om een robot te bouwen die inconsequent kan redeneren zonder de mooie eigenschappen van een robot teniet te doen. Het wordt tijd om het gesprek te beëindigen. “Wanneer denk je dat je de robots klaar hebt?”

	“Ik kan u zeker na twee dagen het eerste prototype laten zien”, antwoordt de robot monter, en verlangend zijn meester zo goed mogelijk te dienen. “Gelukkig hoef ik niet te rusten, zoals mensen, en de werkrobots die ik ontwikkel hoeven dat ook niet.”

	“Dat is heel mooi. En wanneer kun je er, zeg, dertig of veertig af hebben? Daarna zullen we nog enkele reserve-exemplaren nodig hebben, maar dat mag iets langer duren.” Gelukkig zijn robots een beetje autistisch; ze vatten alles wat Hedrock zegt letterlijk op. Hij hoeft dus niet een krappe tijdslimiet te noemen, in de verwachting dat hij toch wel zal worden overschreden. Misschien geeft autisme bij mensen ook wel flexibiliteit. In gedachten houden bij de volgende ontwerpstap van zijn robots.

	“Zodra u akkoord gaat met het prototype kan ik er na twee weken dertig klaar hebben.” De robot is vol vertrouwen.

	Inderdaad graven de veertig werkrobots zich na twee maanden opgewekt een weg naar Amerika.

	Het luchthuis van Cayle Clark en Lucy Rail, een half jaar later

	Cayle Clark, majoor in het Keizerlijke leger na een bliksemcarrière als corruptiebestrijder, opent de voordeur door zijn hand op de lezer te leggen. Zijn vrouw Lucy Rail, agent van de Arsenalen met wie hij dankzij de bescherming van Robert Hedrock heeft kunnen trouwen, ziet meteen dat er iets niet in orde is.

	“Ik heb vanochtend met Prins Hedrock gesproken. Hij heeft me een aanbod gedaan dat ik met je moet bespreken.” Dat hij het aanbod niet meteen heeft aangenomen verontrust Lucy.

	“Kort gezegd: als we afzien van het krijgen van kinderen kunnen we onsterfelijk worden.”

	Wat Lucy ook had verwacht; dit niet. De eerste jaren van hun huwelijk waren kinderloos – ze wilden van het leven genieten zonder nieuwe en onbekende verantwoordelijkheden. Maar altijd is er de onuitgesproken zekerheid geweest dat ze over enige tijd – over enkele jaren, ooit – tot rust zouden komen en een gezin zouden stichten. Lucy ziet aan Clark dat hij het aanbod van Prins Hedrock niet meteen heeft afgewezen; dat zijn wens om het met haar te bespreken meer is dan het haar bieden van de kans het af te wijzen – of het aan te nemen. Maar ze is gewend aan het nemen van vergaande beslissingen, daardoor is ze Robert Hedrocks favoriete agent kunnen worden. “Leg eens uit.”

	“Het schijnt dat Prins Hedrock” – als Lucy Hedrock bij zijn titel hoort noemen voelt ze de afstand die er, meestal onbewust, altijd is tussen hen; is het meer dan de afstand die er nu eenmaal altijd is tussen twee verschillende zenuwstelsels?

	“Het schijnt dat Prins Hedrock een manier heeft gevonden om mensen onsterfelijk te maken. Omdat er, als er steeds meer mensen zouden komen terwijl er niemand meer zou sterven, de wereld op den duur te vol zou worden, moeten we geboorten uitbannen.”

	Cayle is kennelijk al overtuigd.

	“En als we dat niet willen? Ik kan me niet voorstellen dat Hed – Prins Hedrock – ons een keuze zou opleggen.”

	“Dat doet hij ook niet. Iedereen die niet wil meedoen” -  Cayle is inderdaad al gewonnen voor het plan; kan ze nu nog onbevooroordeeld kiezen? – “krijgt de kans om te emigreren naar een maan van Neptunus, waar alle sterfelijke mensen kunnen leven volgens hun eigen keuze. De maan krijgt zijn onafhankelijkheid en alle reizen ernaartoe worden stopgezet.”

	“Dat betekent een terugval naar de eenentwintigste eeuw. Oorlog, honger, gebrek. We laten de min of meer stationaire samenleving die we na zoveel eeuwen van strijd hebben bereikt achter.”

	Cayle zucht. Hij had hieraan nog niet gedacht. Zoals zo vaak kijkt Lucy verder vooruit dan hij. Dus doet hij er nog maar een schepje bovenop. “Het wordt misschien nog erger. Stel je voor dat het geheim van onsterfelijkheid ook daar een keer wordt ontdekt. Dan krijgen we misschien twee werelden die eeuwig tegenover elkaar staan. Want het verlangen om vrede mee te maken voordat je sterft verliest zijn betekenis.”

	“Als het geheim van onsterfelijkheid daar ooit wordt ontdekt moeten de mensen die onsterfelijk willen worden maar naar de Aarde komen.” Haar gezicht klaart op. “Misschien moeten we aan iedereen duidelijk maken dat je op Aarde onsterfelijk kunt worden. Dat zal de moeite die men wil doen om het geheim van onsterfelijkheid opnieuw te ontdekken flink doen afnemen.”

	“Maar wat doen wij nu? Emigreren of hier blijven?”

	“We moeten er rustig over nadenken. Hoe lang heeft Prins Hedrock ons gegeven om te beslissen?”

	“Twee weken. We hebben dus tijd genoeg. Na meer dan twee weken wordt de beslissing echt niet beter.”

	Zoals Lucy wel verwacht beslist het echtpaar na twee weken om op Aarde te blijven. Er staat een wereld voor de deur met uitdagingen die niemand ooit heeft gekend.

	Een half jaar later zijn de meeste mensen die hebben gekozen voor sterfelijkheid geëmigreerd. De op één na laatste bouwsteen van het vereeuwigen van de beschaving van Isher is bijna gereed.

	De troonzaal van Isher, bijna een jaar later

	Het aantal mensen dat in het wereldrijk Isher woont is afgenomen. Niet zo veel als Prins Hedrock had verwacht, of gehoopt, of gevreesd, maar toch is zo’n twintig procent van de mensen vertrokken naar de buitenplaneten, samen met, meestal, hun kinderen. Hedrock kijkt naar Keizerin Innelda. “Het is veel rustiger geworden in jouw rijk, Innelda. Geen strijd meer, geen onrust door opgekropte veranderingsdrift. Mensen die ontevreden zijn hebben nu een plaats waar ze naar toe kunnen gaan. De uitdaging wordt nu: de stabiliteit handhaven die we hebben gecreëerd zonder dat dit leidt tot verval.”

	“Daarover maak ik me een beetje zorgen, Robert. Zullen mijn – onze – rusteloze onderdanen niet iets vinden waarmee ze instabiliteit kunnen veroorzaken?”

	“Ik denk dat dat erg meevalt.”, antwoordt Hedrock overtuigender dan hij zich voelt. “De meeste mensen willen juist graag rust en stabiliteit. Bovendien is er nog wel degelijk verandering; we moeten alleen zorgen dat die veranderingen de boot niet aan het schommelen brengen. Onze regeertaak wordt er niet gemakkelijker op, maar dat was ook nooit ons doel. Ik heb een idee dat zowel onze onderdanen een nieuw doel kan geven als eventuele veranderingen in de hand kan houden.”

	“Maar hoe weet je of dat op een termijn van, zeg, een paar honderd jaar wel werkt?” Innelda heeft ingestemd met Hedrocks aanpak maar voelt de onzekerheid toenemen.

	Regeringsfabriek Isher-1, twee weken later

	Prins Robert Hedrock kijkt voldaan vanaf de loopgang naar beneden als zijn persoonlijke robot naar hem toekomt en op een respectvolle afstand blijft wachten. “Wat is er, R1?”

	“De eerste reisrobot is klaar, Hoogheid. Na uw inspectie kunnen wij hem morgen lanceren.”

	Hedrock zucht, onmerkbaar opgelucht. Tot nu toe verloopt zijn project om de bewoners van Isher een zinvol doel te geven en toch hun samenleving stabiel te houden volgens plan.

	“Voordat ik de robot inspecteer wil ik graag even praten met David Morton. Haal hem even voor me, wil je?”

	Tien minuten later komt R1 terug met David Morton, de geleerde die toezicht houdt op de bouw van de robots. “Hoe staan de zaken ervoor, Morton?” Hedrock formuleert zijn vraag met opzet zo breed dat Morton elk onderwerp dat hij wil ter sprake kan brengen. Het experiment – want dat is het – is zo gewaagd dat Hedrock niet alle mogelijke problemen en gevaren kan voorzien. Morton ook niet, trouwens.

	“Deze eerste robot is natuurlijk een beetje een proefmodel, hoewel we hebben geprobeerd om hem zo goed mogelijk te maken”, begint Morton, “maar volgens mij heeft hij alles aan boord wat u verlangde. Na enkele eeuwen zak hij buiten het bereik van onze Oerknal zijn, en dan misschien worden gevonden. Hij is zo snel dat buitenaardse beschavingen hem wel moeten opmerken – als er buiten onze Oerknal tenminste iets is wat golven of elektromagnetische straling kan dragen – of als hij het gebied van een andere Oerknal binnenvliegt.”

	“Die kans lijkt me erg klein”, bromt Hedrock. Dit is één van de dingen waarover hij zich grote zorgen maakt. Anderzijds: juist de kleine kans dat één van de robots ooit wordt gevonden is een reden om ze te blijven bouwen. Misschien is het beter dat geen van de robots ooit wordt gevonden, in ieder geval niet totdat de zon is opgehouden met schijnen en het Rijk van Isher tot stof is vergaan. Strijd tussen verschillende beschavingen zal wel niet iets goeds opleveren. Nog een geluk dat de kans dat twee buitenaardse beschavingen elk een robot vinden is te verwaarlozen. En als ze hem vinden gebeurt dat hopelijk op zodanig verschillende tijdstippen dat ze zich elk in een eigen richting hebben kunnen ontwikkelen. Hij recht zijn schouders. Risico’s zullen er altijd zijn. Hij kan alleen proberen het Keizerrijk Isher zo gelukkig mogelijk de eindstreep te laten halen. Misschien – zeker – komen buitenaardse beschavingen ook op het idee om robots met hun verzamelde kennis de ruimte in te sturen. Hopelijk worden ook die nooit gevonden. Als het heelal, dat wil zeggen het Niets waarin zich periodiek Oerknallen voordoen, oneindig lang bestaat zullen er over een oneindig lange tijd oneindig veel robots met verzamelde kennis door het Niets zwerven. Ooit moet er wel eentje worden gevonden. En ooit zal een robot een beschaving vernietigen. Hedrock bedenkt dat een beschaving ooit een nog effectievere, maar ook gevaarlijkere, bron van energie zal ontdekken dan kernenergie. Hun planeet zal dan worden vernietigd – onwaarschijnlijk, maar als een oneindig aantal planeten wordt gevormd zal dit zich zeker een keer voordoen. Misschien, bedenkt Hedrock, is niet het sturen van robots met verzamelde kennis het doel van de mens. Misschien is het wel het ontraadselen van het geheim van oneindigheid. En dan deze kennis per robot het oneindige heelal insturen. Hedrock is blij dat hij in ieder geval een puzzelstukje kan aandragen, en neemt zich voor een laboratorium met de meest deskundige – en daarnaast de meest creatieve – geleerden en kunstenaars bij elkaar te brengen om het geheim van oneindigheid te ontsluieren. Wat dat dan ook is.

	Maar wat nu? “Welke verbeteringen moeten er volgens jullie nog aan de robots worden aangebracht?” vraagt hij aan R1 en Morton. “Volgens mij moeten we nog twee dingen doen”, valt Morton in, blij dat hij de kans krijgt om zijn ingenieurshart te luchten. “Ten eerste moeten we de constructie van de robot zo robuust maken dat hij” – hij wilde ‘het ding’ zeggen, maar dat zou R1 beledigend kunnen vinden – “oneindig lang kan meegaan. En ten tweede moeten we een ontvanger inbouwen zodat we eventuele nieuwe kennis achterna kunnen sturen.”

	“Dat lijkt me niet verstandig”, bromt R1. “”Het lijkt me veel beter om aan buitenaardse beschavingen duidelijk te maken dat de robot de kennis op een bepaald moment bevat, en dat er - misschien maar misschien ook niet – elders in het heelal nog robots rondzwerven met meer of actuelere kennis”.

	“Dat lijkt me ook”, valt Hedrock in. “Op die manier stimuleren we beschavingen om zelf op zoek te gaan naar nieuwe kennis, of naar onze robots, in plaats van af te wachten tot ze onze kennis, met zo veel moeite vergaard, op een presenteerblaadje krijgen aangereikt.” R1 heeft die resten van het Calvinisme nooit begrepen. Waarom moeilijk als het makkelijk kan? “Bovendien gaat onze robot zo snel dat radiosignalen hem niet kunnen inhalen” Dat argument doet ook voor Morton de deur dicht.

	“Maar ik krijg nu wel een ander idee,” Morton gaat er op zijn gemak voor zitten. “Waarom geven we de robot niet een klein laboratorium mee zodat het – hij – zelf onderzoek kan doen als hij zaken tegenkomt waaraan wij niet hebben gedacht? Misschien zou hij de resultaten wel kunnen terugzenden naar de Aarde. Zo lang we de resultaten van het robotonderzoek maar gescheiden houden van wat wij meegeven lijkt me er voor beschavingen die hem eventueel vinden geen gevaar te bestaan.”

	Hedrock aarzelt. “Ik vind het een mooi idee maar ik wil er even – op mijn gemak – over nadenken. De gevolgen doordenken en zo. Laten we dat allemaal doen. We kunnen ook een tussenweg kiezen: robots het heelal insturen en de kennis die dat oplevert meegeven aan opvolgers van onze robot.”

	Morton weet wanneer iemand een beslissing wil ontwijken. “Dergelijke robots kunnen  - nog – geen onderzoek doen buiten het gebied van onze Oerknal.” Er zijn vast nog meer argumenten te bedenken, maar Morton heeft allang geleerd dat te veel argumenten onzekerheid verraden.

	“Dat is een uitstekend argument. Maar toch wil ik er nog even over nadenken.” Morton had kunnen weten dat hij het voor wat betreft manipulatie aflegt tegen Prins Hedrock. “Ik stel voor dat we morgen een beslissing nemen.”

	De volgende dag beslissen ze dat de nakomelingen van de prototyperobot geen radio meekrijgen, maar wel een klein laboratorium. Misschien levert de combinatie van de Aardse wijze van onderzoek doen en de mysteries van buiten het gebied van de Oerknal wel kennis op waarmee andere beschavingen hun voordeel kunnen doen. Alleen al de Aardse wijze van onderzoeken kan nieuwe inzichten geven. En tegen de tijd dat de robots eventuele kennis van buiten de Oerknal kunnen terugsturen is het Rijk Isher toch al vergaan.

	Enkele weken later worden de eerste robots gelanceerd. Hedrock en Innelda Isher beslissen dat er elk half jaar een robot met de nieuwste kennis het Oneindige zal worden ingestuurd. De lage lanceerfrequentie dwingt tot zorgvuldige keuzes welke kennis belangrijk genoeg is om te worden vereeuwigd. De enige wezenlijke aanvulling is dat niet alleen kennis maar ook een actualiteitenoverzicht wordt meegestuurd, niet vanwege de feitelijke belangrijkheid maar om te laten zien hoe de mensen van Isher op een bepaald tijdstip tegen de actualiteit aankeken.

	De troonzaal van Isher, een jaar later

	De eerste robots zijn gelanceerd. De tunnel tussen Europa en Amerika is bijna voltooid. Misschien komen er nog meer tunnels, misschien ook niet. Misschien komt er een tunnel naar Australië, misschien ook niet.

	Prins Hedrock kijkt zijn echtgenote aan, voor het eerst – misschien wel voor het eerst – zonder bijbedoeling.

	“Ons werk is voltooid, Innelda. Over een half jaar of zo is de emigratiegolf van de mensen die niet willen leven in onze stationaire maatschappij over zijn hoogtepunt heen. Dan zal er rust zijn in ons Rijk.”

	Innelda wil het graag geloven. “Zullen onze onderdanen dan geen nieuwe reden vinden voor onrust?”

	Hedrock verzet zich inwendig tegen zijn angst voor onrust – een angst waarvan hij zich pas sinds enkele maanden bewust is, hoewel dat misschien juist weer een goed teken is. “Als we naast onze robots ook ruimteschepen lanceren met een korter bereik, naar sterrenstelsels waar we leven verwachten, kunnen we die de inzichten meegeven die onze onderdanen graag kwijt willen, maar die we te gevaarlijk – of niet belangrijk genoeg – vinden om ze buiten onze Oerknal te brengen. We kunnen die gedachten zo formuleren dat ze niet helpen om ons te vinden of ons te bereiken.”

	Innelda kijkt bedenkelijk. “Zal er geen informatie bij zitten die andere beschavingen juist op het verkeerde spoor zet?”

	“Dat is juist het mooie.” Hedrock kijkt bepaald tevreden. “Juist door zo veel mogelijk mensen hun zegje te laten doen – eeuwen geleden hadden ze daar een mooi woord voor bedacht: inspraak – maken we de informatie zo algemeen dat ofwel iedere beschaving die een dergelijke naam waard is hem allang heeft bedacht, ofwel hij zo controversieel is dat je er alle kanten mee uitkunt.”

	Innelda bedenkt dat Hedrock in het afgelopen jaar minder verlicht is gaan denken – minder een vriend van de mensheid is geworden, misschien. Of misschien juist méér een vriend. Vrienden verzwijgen soms gevaarlijke informatie voor elkaar.

	“Hoe dan ook; we hebben de erfenis van Isher zeker gesteld, voor zover we dat kunnen doen. We hebben nu een oneindig lang leven voor ons, waarin we alleen maar moeten zorgen dat ons rijk stabiel blijft. We hoeven geen grote veranderingen meer te initiëren of te bevorderen, maar moeten vooral zorgen dat de onderdanen die zijn achtergebleven tevreden blijven.”

	Innelda glimlacht. “En hier zitten we dan. De eerste keizer en de laatste keizerin van Isher. Ze kijkt liefdevol naar Prins Hedrock. “Ik weet het al een hele tijd. In feite hebben we Isher samen bestuurd in het afgelopen jaar. Dat is goed. Jouw Nee-man heeft het me verteld – laten zien. Het is niet verstandig om te koop te lopen met het feit dat Isher in feite altijd is, eh, begeleid, door de allereerste keizer. Maar het kan geen kwaad om de geruchten die vast en zeker al de ronde doen te bevestigen en het volk te laten weten dat wij Isher samen besturen.” Ze kijkt streng, althans, ze probeert het. “Maar in deze tijd blijf ik de keizerin, en jij blijft de Prins. Uiteindelijk ben ik de baas.” Hedrock vindt het prima.

	De troonzaal van Isher, honderd jaar later

	Keizerin Innelda en Prins Hedrock komen niet vaak meer in de troonzaal. Er zijn niet veel ingrijpende beslissingen meer te nemen. De dagelijkse besognes kunnen ze wel afdoen in hun werkvertrekken. Maar beiden beseffen ze dat juist die dagelijkse besognes aaneen kunnen rijgen tot de kiem van onrust. Ze nemen hun werk dus heel serieus. Regelmatig reizen ze rond in hun Rijk en verstaan ze zich met de bevolking. Hun onderdanen moeten een gevoel van persoonlijke loyaliteit houden jegens het Keizerrijk.

	De troonzaal van Isher, vijfhonderd jaar later

	Keizerin Innelda en Prins Hedrock hebben steeds minder te doen, en dat is goed. Het Rijk bestuurt zichzelf. Dat wil zeggen dat de dagelijkse gang van zaken na vijfhonderd jaar routine is geworden – en dat er geen grote veranderingen meer zijn, zodat er buiten de dagelijkse gang van zaken nauwelijks meer iets is dat de aandacht van Innelda en Hedrock behoeft. De samenleving, dat wil zeggen het deel van het Rijk dat is achtergebleven op Aarde, is in feite teruggekeerd tot de stationaire vorm van vóór de Industriële revolutie. De onrustigen, de pioniers, de displaced persons, emigreren nog steeds naar de buitenplaneten van het zonnestelsel. In Jupiter en Saturnus vinden de pioniers alles wat ze nodig hebben, zonder verovering, zonder strijd. Nog steeds is er een soort Gemenebestverband tussen de Aarde en haar kinderen, waarvan de betrokken regeringen ook na honderden jaren vinden dat de stabiliteit erdoor wordt bevorderd. In naam is Innelda nog steeds Keizerin, maar dat is louter een symbolische functie. Innelda is zo verstandig om dat zelf te benadrukken. Bij haar bezoeken aan de Buitenplaneten – een typering die de oorspronkelijke bedenkers van deze term nooit hadden kunnen vermoeden – benadrukt ze de symbolische eenheid die geen enkele praktische betekenis meer heeft. Behalve misschien nationalistische tendensen beheersbaar houden; de belangrijkst mogelijke betekenis.

	In de loop der jaren zijn steeds meer mensen overleden. Niet door hoge leeftijd, want onderdom is uitgebannen. Maar door ongelukken, verkeersongevallen, domme pech. De weinige mensen die nog over zijn worden verzorgd door trouwe, onvermoeibare, zwijgende robots. Innelda en Hedrock zien het einde van de Isher-beschaving dichterbij komen. Niet door oorlog of andere rampspoed, maar door het langzaam uitsterven van alle mensen. Ooit zullen ook de Buitenplaneten de beslissing moeten nemen – en de gevolgen aanvaarden – hoe ze verder willen.

	Het is goed. Nog steeds wordt elk half jaar een robot gelanceerd tot buiten de Oerknal, waar hij pas zal aankomen lang nadat de zon is gedoofd. Misschien zullen er ooit in het oneindig zwart alleen nog maar robots rondzwerven, geen levende wezens meer. De menselijke beschaving bestaat niet meer, maar de mens zal onsterfelijk zijn, net als alle andere beschavingen die op het idee zijn gekomen robots het heelal in te sturen. Zij allen zullen onsterfelijk zijn. Misschien zullen de robots nooit worden gevonden. Misschien zullen toekomstige beschavingen lezen van de fouten die de mens, en anderen, tegen zulke ontstellende kosten hebben gemaakt.

	Doet het er toe?

	De toekomst duurt oneindig lang, ook in een heelal dat oneindig leeg is.

	Ergens in de verre toekomst

	Fara Clark en zijn zoon Cayle zitten op een bankje in het verlaten platteland rond Glay. De zachtrode zonnestralen strelen de bomen.

	“Ik ben blij dat jij en Lucy je buitenhuis in de buurt van Glay hebben gekocht”, zegt Fara.

	Ze zwijgen. Wat valt er verder nog meer te zeggen?

	 

	-.-.-.-.-.-.-.-
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