
        
            
                
            
        

    
	Fluistering

	De ontdekking

	Astronoom Jacob de Haas bladert door de uitdraai van zijn radiotelescoop. Meestal is dat saai werk, want de ontdekking die hem wereldberoemd zal maken wil maar niet komen. Dan ziet hij opeens een puntje. Een puntje dat er niet hoort te zijn. Is het een beschadiging van het papier? Nee, verdomd, het is een echo. Een echo! Dat is iets anders dan een verzameling fotonen die worden uitgezonden door een ster, zonder dat er een zender aan te pas komt. Die echo moet afkomstig zijn van de weerkaatsing van aardse radiogolven. Het is onmiskenbaar een weerkaatsing; anders zouden de radiogolven nooit zo mooi gepolariseerd kunnen zijn. Dat de gereflecteerde golven überhaupt waarneembaar zijn moet betekenen dat het object vrij dicht bij de aarde staat. Maar gisteren was het er nog niet – Jacob rukt de uitdraai van gisteren uit zijn bureaula. Maar eens even luisteren dus.

	Het object – Jacob weet even geen betere naam – beweegt zeer snel, want in de tijd tussen de waarneming en het bekijken van de uitdraai is het alweer opgeschoven. Maar het rare is dat het object slechts met tussenpauzen zichtbaar is. Hij weet niet waarom, maar belt een collega in Engeland.

	“Zeg, David, ik zie hier een heel vreemd object, dat soms wel straling uitzendt en soms niet. Ik heb het gevoel, ik weet niet waarom” – dit om discussie te voorkomen – “dat het reageert op radiostraling, boven een bepaalde sterkte. Kun jij met jullie radiozender wat straling van verschillende frequenties op het object richten? Dan kijk ik of ik het kan zien.”

	“Maar als je het niet kunt zien, hoe weet je dan waar je moet kijken? En waar ik mijn radiosignalen heen moet sturen?”

	Jacob zucht. “Ik weet ongeveer waar het object staat. Ik zag het bij toeval”- opnieuw, om een vermoeiende discussie voor te zijn. David bromt een beetje, maar even later hoort Jacob het snerpende geluid van een krachtige radiogolf. En kort daarna ziet hij het object.

	Het object

	‘Sensationeel’ is het enige woord ervoor. Zo sensationeel dat Jacob zijn verlangen om de ontdekker van een nieuwe ster of planeet te worden vergeet. Maar dit is dan ook nog veel mooier.

	Het Object – de naam die Jacob er inderhaast aan heeft gegeven is door alle kranten en televisieprogramma’s overgenomen – blijkt afkomstig te zijn van een verre beschaving. Best mogelijk dat die beschaving niet meer bestaat, want het Object – Jacob heeft er in ieder geval een hoofdletter aan kunnen toevoegen – is afkomstig uit de onkenbare ruimte buiten de Oerknal. Hoe weten we dat? Omdat op de sterrenkaart die het Object meevoert de Melkweg en dergelijke niet zijn aangetekend. Eigenlijk is er op de sterrenkaart maar heel weinig aangetekend. Het sterrenstelsel waarin zich de makers van het Object bevinden – of bevonden – staat erop, maar die sterren staan op zulke vreemde plaatsen dat ze onmogelijk kunnen behoren tot de Melkweg. En als het Object eenmaal naar de aarde is gehaald – het viel niet mee om een raket te bouwen die snel genoeg was om het te achterhalen – blijkt dat het is gemaakt van een materiaal dat in ons eigen heelal nooit had kunnen worden gevormd. Dat heeft dan weer als voordeel dat het Object miljarden jaren onaangetast is gebleven. Heel opvallend is dat de hele buitenkant van het Object is bedenkt met een soort folie waarvan de functie slechts langzaam duidelijk wordt. De onbekende makers wisten kennelijk niet zeker of er buiten hun eigen heelal – dat wel of niet door een Oerknal werd gevormd – wel zwaartekracht zou bestaan. Om twee objecten met elkaar te verbinden heb je een verbinding nodig. In onze eigen Oerknal hebben we die nog niet ontdekt, misschien omdat die overal buiten en in ons is. De makers van het Object wisten kennelijk ook niet precies hoe de vork in de steel zat, of zit. Misschien hebben we het echte Niets nog nooit ervaren. Maar kennelijk wilden de makers voorkomen dat het Object buiten hun eigen heelal uit elkaar zou vallen. Ze hebben een materiaal ontwikkeld dat zijn eigen zwaartekracht meedraagt, en dat is best knap. Niemand op aarde kan dat kunstje nadoen, dus alle zaken die de mensen willen toevoegen aan het Object moeten erin passen. Gelukkig – jammer genoeg – lijkt het Object nog niet te zijn opgepikt door andere beschavingen, dus er is nog plaats over. De mensen die het Object beheren – en die, heel verstandig maar wel irritant, anoniem willen blijven, laten genoeg ruimte over in het Object om andere beschavingen de gelegenheid te geven iets toe te voegen.

	Zodra een internationale groep van astronomen het Object in handen heeft worden twee dingen al snel duidelijk. Ten eerste is het Object bedoeld om te worden gevonden door een beschaving zoals de onze. Het bevat geen wapens, geen radiozender om aan wie dan ook door te geven dat het is gevonden – voor zover kan worden nagegaan – en alleen maar een hoeveelheid informatie. Dat is het tweede punt: de informatie is in meer dan duizend talen, elk met afbeeldingen, verwoord, en ook in een primitieve computer opgeslagen. Die eenvoud van de computer is duidelijk bedoeld om het ontcijferen gemakkelijk te maken, want het is duidelijk dat de Makers – opnieuw een hoofdletter – heel snelle en krachtige computers kunnen – konden – maken. In alle talen wordt dezelfde boodschap gegeven, kennelijk om Aardse vertalers bekend te maken met de talen van de Makers, of om de kans te vergroten dat het ons zou lukken de boodschap te ontcijferen. En die boodschap is best spectaculair. Ze bevat zowel de geschiedenis van de onbekende Makers als een opdracht aan de aardbewoners, de mensen – levende wezens die in staat zijn om raketten te lanceren – van wier bestaan de Makers nooit hebben geweten, hebben kunnen weten. Het is duidelijk dat de Makers dit Object – en nog vele andere – het heelal hebben ingestuurd in de hoop, maar zonder de zekerheid, dat ze ooit zouden worden gevonden. De Makers hebben de Onsterfelijkheid bereikt.

	Het kleine café aan de haven, een maand later

	“Nou Jan”, zegt Kees, “ik vind het maar geldverspilling, hoor. Onze kennis toevoegen aan dat object”- hij denkt er duidelijk geen hoofdletter bij – “en dan weer de ruimte inschieten. Tegen de tijd dat iemand dat ding vindt” – opnieuw geen hoofdletter – “zijn wij allang dood. Wat hebben we eraan? Niet laten weten dat we bestaan, dat is mijn motto. Wie weet welke enge spinnen we op ons af krijgen.” Kees neemt een grote slok van zijn bier, als wil hij het nog kunnen opdrinken voordat de spinnen komen.

	“Mijn idee, Kees.” Jan is het helemaal eens met Kees. “We hebben hier al sores genoeg. Als er in dat ding nou stond hoe we goedkope olie kunnen krijgen of zo, of hoe we Nederland weer veilig krijgen, dan zouden we er nog wat aan hebben. Dat gaat ons weer een hoop belastingcenten kosten, Kees.”

	Maar Kees is al naar huis.

	Op datzelfde moment, in Namibië

	Bwoko ben Sumba kijkt naar de sterren boven hem. Misschien gaat het Object de God vinden die alles gemaakt heeft. Dat zou mooi zijn, maar ook iets wegnemen van het mysterie dat het geloof zo aantrekkelijk maakt. Nou ja, hij kan er toch niets aan veranderen. Misschien is de missie van de aardse beschaving wel vervuld zodra we datgene wat we door ontstellende offers hebben verworven en geleerd, hebben doorgegeven. Bwoko heeft nooit geloofd in de onsterfelijke mens. Maar misschien is het Object wel onsterfelijk.

	Melchior vindt het mooi geweest

	Melchior heeft het nooit ver gebracht. Totdat het Object kwam. Nu heeft hij een missie. Zorgen dat het Object de juiste kennis en informatie meekrijgt – niet meer en niet minder – op zijn verdere reis door het heelal. Stiekem hoopt Melchior dat zijn naam zal worden verbonden met een stukje informatie – al is het maar een klein stukje – dat in het Object wordt gestopt. Maar Melchior weet dat daar nauwelijks kans op is. Er is namelijk al besloten dat alle inhoud die de mensheid – de mens – in het Object stopt, wordt geanonimiseerd. Heel verstandig, vindt Melchior. Mensen zijn zo ijdel; er zou strijd kunnen ontstaan omdat te veel mensen kennis in het Object willen stoppen alleen maar om hun naam vermeld te krijgen. Maar Melchiors informatie is toch werkelijk belangrijk? Vanavond maar eens rustig op papier zetten om welke informatie het nu eigenlijk gaat.

	Zouden ze ons horen?

	Kolonel Björn Laken staart peinzend naar het duimdikke rapport dat door een Gladio-satelliet is verworven – gepikt, bedenkt Björn – van het NASA-hoofdkwartier. Maar dat mag voor deze keer wel, vindt Björn. De komst van het Object is zo belangrijk dat de NAVO er zo veel mogelijk van af moet weten. Nog een geluk dat de Russen het Object niet in handen hebben gekregen. Met een ruk gaat kolonel Laken rechtop zitten. Stel je voor dat de Russen ook een Object hebben, misschien al lang geleden buitgemaakt! Wat een vreselijke gedachte! De kans is klein, bedenkt kolonel Laken; niemand is zo dom om twee Objecten in dezelfde richting te sturen. Maar stel dat! Kolonel Laken herinnert zich maar al te goed dat de Russen aan het einde van de jaren tachtig opeens moderne vliegtuigen konden bouwen. Hoe hebben ze dat zo snel geleerd? Door spionage? Dat hebben de Russen altijd ontkend, maar dat soort zaken ontkennen ze altijd. De NAVO heeft nooit aanwijzingen gevonden voor iets anders dan spionage – aanwijzingen die de Russen natuurlijk ontkennen – maar je kunt niet weten. Je kunt niet weten! Hoe dan ook, daaraan is toch niets meer te doen. Het komt er nu op neer dat de NAVO maximaal profijt haalt uit het Object. Kolonel Laken recht zijn rug. Het is tijd voor een onderhoud met de hoogste baas van de Europese Unie. Amerika krijgt zijn informatie wel van de NASA. Misschien kan het Object worden gebruikt om Europa te verenigen. Dat Europa na honderden jaren van strijd al behoorlijk is verenigd beseft kolonel Laken niet. Maar zijn metier is dan ook strijd, geen vrede.

	Wat moet Europa doen?

	Kolonel Laken gaat een beetje nerveus verzitten, tegenover niet alleen de voorzitter van de Europese Unie, Martin Jeschonnek, maar ook tegenover de voorzitter van het Europese parlement, Steffie Reh. Allebei Duitsers, bedenkt Laken voor de honderdste keer. Na twee wereldoorlogen, waarvan eentje zelf veroorzaakt, is Duitsland opnieuw de dominante continentale macht. Misschien is het wel goed zo. Een macht die alleen wordt beperkt door schuldgevoel kan niet stabiel zijn. En stabiliteit is wat Europa nodig heeft nu. Frankrijk heeft nog steeds veel politieke invloed, mede dankzij de samenwerking met Duitsland. Maar op den duur zal Duitsland voor de voorzienbare toekomst, het centrum van Noordwest-Europa worden, en daarmee van Europa. En daarna? Niemand kan het zeggen. Het Object zal nog maar net zijn begonnen aan de volgende etappe van zijn eindeloze reis als daarna aanbreekt.

	“Wat adviseert u ons?” Reh komt meteen ter zake. Heel plezierig.

	“Ik adviseer om het Object te voorzien van zo veel mogelijk informatie over de geschiedenis van de Aardse beschaving en het dan zo snel mogelijk weer op weg te sturen.”

	“Zouden we niet moeten overleggen met de Europese lidstaten welke informatie we meegeven?” Jeschonnek fronst bij voorbaat de wenkbrauwen.

	“Dat zou ik niet doen.” Laken probeert zijn stem zo beslist mogelijk te laten klinken, hoewel hij adviseur is – slechts adviseur. “Volgens mij moeten we zowel een feitelijke beschrijving geven van de belangrijkste aspecten van onze beschaving – geschiedenis, de belangrijkste inzichten en uitvindingen, de belangrijkste problemen waarvoor we ons zien gesteld – als een samenvatting van de meest gangbare meningen over die zaken, ook, of misschien juist, de ons onwelgevallige meningen. Dus bijvoorbeeld ook de meningen van de nationaalsocialisten.” Hij voelt zich een beetje ongemakkelijk tegenover de twee Duitsers. Maar het moet worden gezegd, en hij bedenkt dat dit moment, nu er nog maar nauwelijks mensen in leven zijn die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, misschien wel het juiste moment is. De nationaalsocialistische ideologie verbond de oorlog en de vervolging van minderheden met elkaar, zoals in Rusland het communisme dat deed. Afgezien hiervan waren de Eerste en Tweede Wereldoorlog  - hoe tragisch ook, een voortzetting van de eeuwenlange conflicten binnen dit ongelukkige continent. De oorlogen in de achttiende eeuw, en de napoleontische oorlogen, waren, gezien de politieke, economische en militaire mogelijkheden van die tijd, evenzeer wereldoorlogen.

	Jeschonnek knikt bedachtzaam. “Ik vind dat niet zo’n gek idee. En tegen de tijd dat het Object wordt gevonden is onze geschiedenis allang verleden tijd. Maar stel je voor dat het Object wordt gevonden door iemand uit onze eigen Oerknal? Zij zouden op zoek kunnen gaan naar ons.”

	“Erger nog,” vult Reh aan, “misschien is het Object wel afkomstig uit onze eigen Oerknal.”

	Laken heeft hierover al kunnen nadenken. “In dat geval is het des te belangrijker dat we het Object zo snel mogelijk doorsturen, voordat iemand op het idee komst om op zoek te gaan naar onze collega’s in deze Oerknal. Bovendien: sommige onderdelen van het Object zijn gemaakt van een materiaal dat, naar ik heb begrepen, niet kan voorkomen in onze Oerknal.”

	“Voor zover u hebt begrepen.” Jeshonnek glimlacht, als wil hij het onvriendelijke in zijn tegenwerping ongedaan maken – verbergen. “Weten wij wel welke materialen er allemaal kunnen worden gemaakt? Twee eeuwen geleden was het ook niet mogelijk om plutonium te maken.”

	Laken kan het niet ontkennen, “Maar het materiaal van het Object heeft zo’n hoge atoommassa dat de machines die nodig zijn om het te maken niet kunnen bestaan in deze Oerknal. Zekerheid hebben we natuurlijk nooit, maar volgens mij – u beslist natuurlijk – is dit een risico dat we kunnen nemen. “En” voegt hij er voor alle zekerheid aan toe – “we kunnen het Object zo’n koers laten vliegen dat het de eerstkomende paar eeuwen gegarandeerd niemand tegenkomt.”

	“Dat zegt u wel heel gemakkelijk”, valt Reh in. “Hoe kunt u dat zo zeker weten?”

	Laken voelt zich weer op bekend terrein, als militair. “We kunnen nooit iets zeker weten. Maar we moeten beslissen op grond van de informatie die ons ter beschikking staat. En met alle radioverkeer rond onze planeet, en met de schepen die we zelf al de ruimte hebben ingestuurd, lopen we veel meer kans om te worden ontdekt door een ons mogelijk vijandig gezinde beschaving, dan door het doorsturen van het Object.”

	“Een ons niet vijandig gezinde beschaving is misschien een nog groter probleem”, bromt Jeshonnek. Een vijandige beschaving kunnen we bestrijden; daarvoor hebben we mensen zoals u.” Laken verschuift ongemakkelijk in zijn stoel. Jeschonnek aarzelt. “Maar een vriendelijke beschaving knuffelt ons dood. Doe daar maar eens iets tegen.”

	Laken kucht. “Het is een gelukkig toeval dat we het Object nu hebben gevonden. Voor het eerst in de ganse menselijke geschiedenis zijn we in staat om zowel het Object op te pikken als het weer door te sturen. Misschien is hiermee de missie van de mensheid wel vervuld. Wat er verder ook gebeurt; onze beschaving is onsterfelijk geworden.” Een nieuwe betekenis van onsterfelijkheid. De mensen die al zijn vergaan kunnen nooit meer tot leven worden gewekt. Maar het Object zal eindeloos door het zwart blijven zweven. Hopelijk wordt het nooit gevonden. Dan blijft de erfenis van onze beschaving onaangetast. Waarlijke onsterfelijkheid wordt pas bereikt als er niemand meer is om haar waar te nemen.

	“Je kunt het ook zien als een vloek.” Reh is minder optimistisch dan Laken. “Een eeuw geleden of zo hadden we het object niet eens opgemerkt.”

	Laken heeft er een hekel aan om het laatste woord te hebben. “Misschien zijn er toen ook wel Objecten voorbij gekomen zonder dat wij het hebben gemerkt.” Om duidelijk te maken dat hij dit niet zegt om het laatste woord te hebben voegt hij eraan toe: “Van een andere beschaving natuurlijk. Geen enkele planeet zal twee verkenners dezelfde kant opsturen.” Hij merkt – heeft het gevoel dat – zijn woorden niet gerust stellen.

	Reh gelooft niet dat dit gesprek nog nieuwe inzichten zal opleveren. “Ik zal een werkgroep formeren die de informatie zal verzamelen waaruit we dan een keuze kunnen maken wat we daarvan meesturen.” Het gesprek is afgelopen.

	De lancering

	Jacob de Haas is een groot voorstander van democratie – voor de mensen die degelijk kunnen nadenken, en dat zijn er niet zo veel. Daarom is hij blij dat er slechts weinig mensen zijn betrokken bij het bepalen welke informatie wordt toegevoegd aan het Object. Dat er altijd mensen zijn met een grote mond, en dat zijn suggesties – behartenswaardige suggesties – over de mee te geven informatie niet zijn opgevolgd accepteert hij dus maar. Om dit voor te zijn had hij zijn opmerkingen niet gegeven als adviezen maar als suggesties – teneinde bij voorbaat al duidelijk te maken dat ze niet per se behoeven te worden opgevolgd. En omdat er zo weinig mensen zeggenschap hebben over de mee te sturen informatie hoeft hij zich niet onplezierig te voelen over het feit dat van alle suggesties – waarvan de meeste sowieso niet ter zake doende waren – slechts een uiterst klein deel is opgevolgd. Jacob de Haas voelt zich niet graag onplezierig.

	Maar hij kan door zijn radiotelescoop het Object wel een heel eind volgen. Dat is mooi. En hij heeft het Object toch maar ontdekt!

	Jacob is blij dat hij in deze tijd leeft. Voor het eerst in de geschiedenis van de mens – en waarschijnlijk van de Aarde – hebben we de mogelijkheid om een Object in het heelal waar te nemen – met een gewone optische telescoop was dat vast niet gelukt – en konden we het Object uit het heelal plukken. Daarvoor heb je best wel een snelle raket nodig, en die hebben we eigenlijk pas sinds de maanreizen en sinds de vluchten naar Mars en Pluto. Om te ontsnappen aan onze Oerknal is nog iets meer snelheid nodig – hoeveel precies weet niemand. Gigantische computers zijn bijna oververhit geraakt met het berekenen met welke snelheid het Object onze Oerknal is binnengevlogen, maar meer dan een ruwe schatting van tussen de 100.000 en 120.000 kilometer per uur heeft dat niet opgeleverd. Jacob is blij dat de raket waarmee het Object opnieuw de ruimte is ingestuurd pas snelheid zal meerderen als duidelijk is hoeveel snelheid, en in welke richting, nodig is. Dat is toch pas aan de orde over zo’n veertien miljard jaar, dus de computers van de raket hebben nog even de tijd om daarover na te denken.

	Jacob is vooral ook heel blij dat is besloten om elke vijftig jaar een nieuw Object de ruimte in te sturen. Helemaal gemaakt door mensen, natuurlijk. Individuele personen kunnen niet onsterfelijk zijn, ze worden ooit vergeten. Maar onze hele beschaving? Misschien zal een woord, een apparaat dat is gebaseerd op een menselijke uitvinding, ooit in een toekomstige beschaving herinneren aan de ontstellende hoeveelheid bloed, zweet en tranen die het heeft gekost om die uitvinding naar huis te brengen. Zo bekeken hebben alle mensen, waar en wanneer ze ook hebben geleefd, bijgedragen aan de onsterfelijkheid van de mens.

	Dat is mooi.

	De nieuwe mens

	Han Hee-Ho staart peinzend naar zijn beeldscherm. Als Assistant Professor – verder is hij nooit gekomen – aan de Universiteit van San Francisco is hij dat gestaar naar een beeldscherm wel gewend, maar nu krijgt hij ineens een idee – en dat is hij niet gewend. 
Stel dat we met het volgende object niet een duffe computer meesturen, maar een zo natuurgetrouw mogelijke robot-kopie van een mens. Dat heeft twee voordelen. Ten eerste kunnen eventuele ontdekkers kennis maken met de mens – of in ieder geval een imitatie ervan. Ten tweede stimuleert het de ontwikkeling van menselijke robots. Han ziet reeds voor zich dat het heelal wordt verdeeld tussen mensen en mensrobots: het zonnestelsel voor de mensen en de rest van het heelal voor de robots. Het heelal is toch te groot om te bereizen, en in het zonnestelsel is alles te vinden – niet door Han natuurlijk - wat de mens maar nodig kan hebben. Stel, bedenkt Han, dat de mensrobots enkele mechanische dienaren achterlaten voordat ze het heelal intrekken. Dan kunnen de echte mensen de hele dag op het strand liggen. Dan is het doel van de menselijke vooruitgang toch bereikt? Laat de mensrobots in met heelal maar doen wat ze niet laten kunnen. Natuurlijk zullen zowel mens als mensrobot blijven evalueren – de laatste sneller dan de eerste. De mens is de eerste soort – op aarde – die evolutie buiten zichzelf kan laten plaatsvinden, en daarmee verlost is van de ethische remmingen om mislukte evoluties te elimineren. Prachtig toch? Han ziet het helemaal zitten. Zijn enige probleem is dat deze hersenspinsels – denkbeelden – veel te creatief, en waarschijnlijk ook te destructief, en in ieder geval te controversieel, zijn voor een wetenschappelijk artikel. Ontslag nemen dan maar en zijn idealen volgen? Maar zijn salaris is toch ook wel comfortabel. Han doet wat elke wetenschapper doet: hij besluit er nog eens goed over na te denken. Later. Of zo. In ieder geval niet nu. Maar het blijft een mooi idee. Om later nog eens over na te denken.

	We keven in een tijd waarin we zowel sondes naar buiten de Oerknal kunnen sturen als de evolutie van de mens kunnen versnellen buiten de mens om. Dat is mooi. Meer kunnen we als simpele mensjes eigenlijk niet verlangen. In de context van het oneindige Niets hebben we onze bestemming vervuld. Als er een bestemming zou zijn. Maar dat doet er niet meer toe. Ooit is ergens de tijd begonnen. Hoe; daar komen we waarschijnlijk nooit achter.
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